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ÖZET 


Çoğunlukla İslam'ın teistik anlayışına sahip insanların yaşadığı ülkemizde gençler arasında deizm gibi farklı inançlara yönelimin arttığı iddiaları gündemi sürekli meşgul etmektedir. Özellikle İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında deizmin yaygınlaştığı ile ilgili iddialar son dönemlerde daha sık dile getirilmekte ve bu okullar bazı çevreler tarafından deizm vb. akımların kaynağı olarak gösterilmektedir. 
Bu çalışmada İslam'ın inancına uygun öğretim vermesi beklenen İmam Hatip Liselerinin deistik inanca kaynaklık edip, deizm vb. akımları besleyen eğitim kurumlarına dönüştüğüne yönelik ithamların incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Dolayısıyla araştırmanın konusu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin deizme yaklaşımlarını tespit etmek, bu okullarda deizm anlayışının arttığına yönelik iddiaların Denizli ili örneğinden hareketle araştırmaktır. Çalışma Denizli ilindeki İmam Hatip Liseleri ile sınırlandırılmıştır. Şüphesiz günümüzde desitik ulühiyet anlayışının, geçmişteki baskın ve cüretli şekliyle varlığını sürdürdüğü iddia edilemez. 
Din Felsefesi açısından bakıldığı zaman günümüzde teizm- ateizm bağlamında süre giden tartışmalar içerisinde, belirli bir dini teolojiyi temele almaksızın, akla ve özgür düşünmeye önem veren, kutsal metinlerin doğruluğuna eleştirel bakışı belirginleştiren, dini aklileştiren, dini kurumlara ve otoriteye karşı çıkan tutumun yaygınlaşmasında deizmin büyük etkisi vardır. Ve yukarıda zikredilen kutuplaşmasının devam etmesinde etkilidir. Dolayısıyla deizm, günümüzde din üzerine yürütülen felsefi tartışmalarda aklı evrensel bir ölçüt alan, istihzacı bir eleştiri üslubunu bütün itikat esaslarına karşıtlığı, dini telakkilerden bağımsızlığı belirginleştiren felsefi bir tutumdur. Bu bağlamda çalışmamız din felsefesi alanında yapıldığı için öğrencilere Din Felsefesi yöntemlerine uygun olarak hazırlanan“Deizm Algı Ölçeği” ile anket soruları sorulmuş, elde edilen sonuç ve bulgular bilimsel yöntemler ışığında değerlendirilmiştir. Denizli ilindeki İmam Hatip Liselerinden toplanan veriler incelendiğinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm algısının düşük olduğu görülmüştür. Fakat küçük bir öğrenci grubunun kendilerini deist olarak tanımlamamalarına rağmen sahip oldukları inançlarında farklı nedenlerden dolayı yaşadıkları kırılmalar ve popüler kültürün getirdiği kimlik arayışı, özgür olma isteği gibi unsurlara bağlamında deistik ulühiyet anlayışına yönelebilmektedirler Elde edilen bulgular ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğinde, deizm vb. akımlara yönelimin gerekçesi olarak gençlerin sosyal medya vasıtasıyla dine karşı olumsuz bir tutum içeren etkileşimin artması ve sahih kaynaklara dayalı olmayan, faklı bilgi ve görüşlere ulaşmanın kolaylaşması öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın ışığında, gençlerin teizm, deizm vb. akımlar hakkında İmam Hatip Liselerini deizmi besleyen bir kurum olarak göstermenin doğru olup olmadığı değerlendirilecektir. 


Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, Tanrı, Deizm, İnanç Algısı, İmam Hatip Lisesi. 
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(GACEMER, Halil, İnam Hatip High School Students? Perception of Deism (Denizli Province Example), Master's Thesis, ISPARTA, 2023) 


ABSTRACT 


The claims about the increase in tendency to different beliefs like deism among young people are at the top of the agenda in our country where people mostly have theistic perspective of Islam. Recently, it has often been asserted that deism has been more popular especially among the students of Imam Hatip High Schools and these schools have been presented as the root of these movements like deism etc. In this study, it is aimed to analyze the reality of the assertions on the transformation of Imam Hatip High Schools, which are expected to provide an education proper to theistic God belief of Islam, into the institutions that support the deistic movements by being the root of deistic beliefs. For this reason, the subject of the study is to determine the tendency of the students in Imam Hatip High Schools towards deism, the truth about the popularity of deistic beliefs and to search whether these claims stem from a reality or not. The study is limited to the Imam Hatip High Schools in Denizli. Undoubtedly, it cannot be claimed that today the desitic understanding of divinity continues to exist in its dominant and bold form in the past. From the point of view of the philosophy of religion, deism has a great impact on the spread of the attitude that opposes the authority to the religious institutions that rationalize religion, which emphasizes the accuracy of the holy texts, which gives importance to reason and free thinking, without basing on a certain religious theology, within the ongoing debates in the context of theism-atheism. And it is effective in the continuation of the above-mentioned polarization. Therefore, deism is a philosophical attitude that takes the mind as a universal criterion in the philosophical debates on religion today, and that makes a sarcastic criticism style against all creeds and its independence from religious considerations. Since our study was conducted in the field of philosophy of religion, the students were prepared in accordance with the methods of philosophy of religion. When the data collected from the Imam Hatip High Schools in Denizli were examined, it was seen that the perception of deism of the Imam Hatip High School students was low. However, it was observed that a small group of students had an orientation from theistic understanding to deism, etc. 
When these findings are evaluated in detail, the information that young people reach through social media is shown as the reason for the tendency towards movements such as deism. In the light of these conflicts, it is not correct to see Imam Hatip High Schools, which are an institution where young people can reach accurate information about theism, deism, etc., as an institution that feeds deism. 


Key Words: Philosophy of Religion, God, Deism, Tendency of Belief, Imam Hatip High School. 


ÖNSÖZ 


Gençlerin İslam inancından uzaklaşarak farklı inanç eğilimlerine yöneldikleri ile ilgili günümüzde sıkça tartışmalar yapılmaktadır. Bu farklı inanç eğilimlerinden en dikkat çekeni deizmdir. Deizmin özellikle din eğitimi veren İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yayıldığı iddiaları vardır. Bu iddiaların hakikatini araştırmak amacıyla yaptığımız çalışmamız Denizli ilinde eğitim veren İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasında yürütülmüş, öğrencilerin deizm hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 


Araştırma, bir giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş bölümünde problem ortaya konulmuş, araştırmanın kapsamı ve hazırlık aşamaları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmada deizm hakkında yapılmış çalışmalara da yer verilerek gerekli kıyaslamalar yapılmış ve sağlıklı bir sonuç ortaya koymak için gayret edilmiştir. 


Birinci bölümde Din felsefesinin konularından birisi olan deizmin kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılmış, deizm hakkında genel bilgiler verilmiş ve öğrencilerdeki deizm algısının tespitini sağlayan deizmin temel anlayışı ve genel görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


İkinci bölümde Din felsefesi yöntemleri olan rasyonellik, kapsamlılık, tutarlılık ve nesnelliğe göre hazırlanan “Deizm Algı Ölçeği” ile ilgili anket sorularının hazırlanmasındaki arka planı, araştırmanın yöntemi, modeli, evreni gibi konular ele alınmış; ölçme aracının geçerlik ve güvenilirliği hakkında bilgi verilmiştir. 


Üçüncü bölümde ise araştırmanın bulguları paylaşılarak bunlar yine din felsefesi yapma yöntemleri çerçevesinde yorumlanmıştır. Din felsefesi, inançla ilgili bütün kabullerin sonuçlarını içinde barındırarak, inancın anlamını ortaya koymaya çalışır. Bu anlamda deizmle ilgili bütün geçerli kavrayışlar ölçeğe yansıtılmaya çalışılmış, ülkemizde kısmi anlamda ortaya çıkan inanç biçimi değişikliklerinin, İmam Hatip Liselerinde de olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. 


Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ilk günden bugüne kadar elinden gelen yardımı esirgemeyen, fikirleriyle beni akademik olarak destekleyen değerli danışman hocam Prof. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY Hanımefendiye sonsuz teşekkür ederim. 
Ayrıca hem ders döneminde hem de tez döneminde bende bana yeni ufuklar açan başta Prof. Dr. Nejdet DURAK hocam olmak üzere diğer bölüm hocalarıma minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Teze değerli katkıları için jüri heyetinde bulunan Prof. Dr. Rıfat ATAY hocama teşekkür ederim. Yine bu süreç boyunca beni destekleyen eşim Remziye GACEMER”e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
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GİRİŞ 


1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 


İnsan, günlük hayatına devam ederken farkında olsun veya olmasın Tanrı'yla alakalı bir takım fikirlere sahiptir ve bu fikirler çerçevesinde yaşantısını yönlendirir. 
İnsanın Tanrı”yla alakalı bu düşünceleri sınıflandırabilse de bu düşüncelerin kategorize edilmesi oldukça zordur. Çünkü felsefi olarak insanları dışarıdan teist, ateist, deist, panteist, agnostik vb. terimlerle tanımlamak kolay değildir. İnsanlar, bu ayrımları bilinçli bir şekilde yapabilirler ve öyle olduklarını iddia edebilirler ki bu kendilerini tanımlama olduğu için daha kolaydır. Ancak felsefi olarak insanlar Tanrı'yla alakalı fikirleri ve yaşantıları noktasında bilinçli bir eylemin içerisinde değillerse sahip oldukları Tanrı tasavvurlarını araştırmak ve ortaya koymak zor bir süreç olacaktır. 

Din felsefesinin konularından birisi Tanrı tasavvurlarıdır ve teizm, deizm, ateizm, panteizm, panenteizm, agnostisizm bunlardan bazılarıdır. Çalışmanın birinci bölümünde deizm konusu özel olarak incelenmiştir. Ülkemizde son yıllarda deizmin yaygınlaştığı özelinde bazı iddialar ortaya atılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların en ilginç yanı ise deizmin İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yayıldığı iddiasıdır. 
Bu iddialar literatür kısmında ayrıca ele alınmıştır. Öncelikle araştırmanın problem 


cümlesi ve alt soruları şöyle sıralanabilir: 


e İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin genel olarak deizm algıları nedir? 

e İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin 12.sınıf öğrencilerine göre deizm algıları değişmekte midir? 

e Ailelerin eğitim durumuna göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm algıları değişmekte midir? 

e Ailelerin yaşadığı yerlere göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm algıları değişmekte midir? 

e Ailelerin gelir durumlarına göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm algıları değişmekte midir? 

e Ebeveynlerin ailevi durumlarına göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm 


algıları değişkenlik göstermekte midir? 


e İmam Hatip Lisesi öğrencileri deizmin kelime anlamını tam olarak bilmekte midir? 

e İmam Hatip Liseleri deizme kaynaklık etmekte midir? 

e Deizm, İmam Hatip Lisesi öğrencileri açısından nasıl bir inanç şekli olarak 


görülmektedir? 


2. ARAŞTIRMANIN AMACI 


Araştırmamızın amacı, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin genelde dini algıları özelde ise deizme karşı yaklaşımlarını ölçmek ve buradan yola çıkarak İmam Hatip Liselerinin deizme kaynaklık ettiğine dair iddiaların doğruluk derecesini kontrol etmektir. Alt amaçlar olarak da öğrencilerin dini tutumlarını, Tanrı hakkındaki görüşlerini, Tanrı âlem ilişkisi ve Tanrı insan ilişkisi hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Yine öğrencilerin deistik Tanrı anlayışının belirleyici özellikleri olan vahiy ve vahyin imkânı, peygamberlik ve ahiret inançları hakkındaki fikirlerini ortaya koymaktır. Böylece öğrencilerin doğrudan veya dolaylı olarak deizm düşüncesine 


sahip olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. 


3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ 


İmam Hatip Liseleri, ülkemizde ortaöğretim düzeyinde din eğitiminin verildiği temel kurumlardır. Bu kurumlar, öğrenci yetiştirerek onu yükseköğretime hazırlarlar. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu din hizmetlerinde personel temininin bir kısmını gerçekleştirirler. İmam Hatip Liselerinin en önemli amacı da diğer okullar gibi bireyi hayata hazırlamaktır. Burada üstünde durulması gereken konu, din eğitimi veren bir kurumun öğrencilerinin Tanrı ile insan ve âlem arasındaki ilişkiyi kaldırarak teizmden farklı bir Tanrı anlayışı getiren deizme yönelip yönelmediğidir. Konuyla alakalı olarak literatür kısmında verilen haberlerin gerçek olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 
Araştırmamızın özgünlüğünü sağlayan yönü din felsefesi alanında bu konuda yapılan 


ilk çalışma olmasıdır. 


Din felsefesinin amaçlarından biri geçerli makul bir inancın ana hatlarını sunmaktır." Bu anlamda deizm anlayışının, İmam Hatip Lisesi öğrencileri için anlamı nedir? Bu anlayışın, öğrencilerin yaşadıkları iman ile uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrencileri, inancın objesi olan Tanrı'yı zihinlerinde nasıl inşa etmektedirler? Yine Tanrı-evren ilişkisi deizmde öne çıkan bir konudur. Tanrı-evren ilişkisi konusunda; Tanrı'nın eylemi, vahiy ve mucize gibi konular öğrencilerin inancında nerede durmaktadır? Öğrencilerin düşünce dünyalarında Tanrı tasavvuru gibi konular nasıl yer almaktadır? Öğrenciler iman ve inançlarını temellendirebilmekte midir? Öğrencilerin zihinlerinde inanç-bilgi ilişkisi bağlamında vahiy bilgi kaynağı mıdır? İşte tüm bu meseleler din felsefesinin önemli 


konularıdır ve araştırmamızın da temelini oluşturmaktadır. 


4. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ 


Çalışmalarımıza deizmin, belirleyici ve ayırt edici özelliklerini gösteren temellerin ne olduğu ile ilgili araştırmalarla başlanmıştır. İmam Hatip Liselerinde deizmin yaygınlaştığı ile ilgili iddiaların temelinin araştırmasıyla devam edilmiş bu konudaki tezler incelenmiştir. 

Ülkemizde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizme kaymaya başladığı iddiaları, tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk olarak bilimsel bir toplantıda dile getirilmiştir. 12-14 Mayıs 2017 tarihinde Van'da düzenlenen “Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm” sempozyumunda Fatma Günaydın tarafından “İmam Hatip Liselerinde İnanç Soru(n)ları” başlığıyla bir bildiri sunulmuştur. Günaydın, bildirisinde görev yaptığı İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin inanç alanıyla ilgili sorularına yer vermiş ve bu soruları ateist, deist sitelerdeki sorularla kıyaslayarak bir sonuca ulaşmaya çalışmıştır. Yine bildirisinde gençlerin din hakkındaki şüphelerine değinmiş ve din eğitimi alan bu gençlerin sorularına öğretmenlerin nasıl yaklaşım sergilemeleri gerektiği ile ilgili önerilerde bulunmuştur.? Bu bildiriden sonra farklı 


gazete ve yayın organlarında konu tartışılmaya başlamıştır. 


' David A., Pailin, “Din Felsefesi Nedir?” Çev. Ferit Uslu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, S.7-8, s. 122. 

2 Fatma Günaydın, “İmam Hatip Liselerinde İnanç Soru(n)ları”, Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve 
Deizm, ed. Vecihi Sönmez vd., Ensar Neşriyat Yayınlarını, Van, 2017, s. 321-335. 


Habertürk gazetesinde 28 Ağustos 2017 tarihinde gazeteci Kübra Par ile ODTÜ Felsefe bölümü hocası Prof. Dr. Yasin Ceylan deizm hakkında bir söyleşi yapmıştır. Kübra Par”ın “Dindar muhafazakâr gençler arasında deizmin yükseldiği öne sürülüyor. İmam Hatip ve İlahiyat mezunu bir felsefeci olarak bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna karşılık gençlerin neden deizme yöneldiğiyle ilgili araştırma yapmadığını itiraf eden Ceylan, Batı dünyasında bu tür araştırmaların yapıldığını, Batı'da günümüz Hıristiyanlık inancındaki Tanrı'yı kabul eden ve kiliseye devam eden kişi sayısının azaldığını ifade ederek cevaplamıştır. ? 
Gazetecinin sorusu aslında konunun bir sorun haline geldiğinin göstergesidir. Yine 
30 Eylül 2017 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde Ayşe Böhürler köşesinde “Din 
Yorgunu Gençler” başlığıyla bir yazı yazmış ve özellikle muhafazakâr kesimin çocuklarının istenilen şekilde yetiştirilemediğini belirtmiştir. * Konunun gazete köşelerine yansıması, gazeteciler tarafından sorgulanmaya başlaması, sorunun dikkat çekici hale geldiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Konya'da İKDAM Eğitim ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından 4 Mart 2018 tarihinde “Gençlik ve İnanç” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle, İHL Meslek Dersleri öğretmenlerinden oluşan elli kişilik katılımcı grupla yapılmış ve sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. Sonuç bildirgesinde deizmle doğrudan ilgili madde şöyledir: “İtikadi anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm -yani Allah'ın hayata müdahalesini reddetmek- inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır.” ” Bu çalıştaydan sonra faklı gazete, dergi ve tartışma programlarında İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizme kaymaya başladığı yönünde haberler daha fazla görülmeye başlanmıştır. Konuyla ilgili tartışmalara siyasiler, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi toplumun yakından tanıdığı isimler de katılmışlardır. Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır, 3 Nisan 2018 tarihinde “Dindar Gençlik 


İsterken...” adlı yazısında İmam Hatip Liselerinin sayısının artmasına rağmen, neden 


"https://vvvvvv.haberturk.com/gundem/haber/1613073-prof-yasin-ceylan-gencler-arasinda-deizmin- yayginlasmasi-normal(16.02.2023). 
“https://vvvvvv.yenisafak.com/yazarlar/ayse-bohurler/din-yorgunu-gencler-2040378 (16.02.2023) Shttps://vvvvvv.ikdam.org/genclik-ve-inanc-calistayi-sonuc-bildirisi/ (16.02.2023). Ayrıca değerlendirme için bkz. Ahmet Seyrek, Areizm Deizm Agnostisizm, Dorlion Yayınları, Ankara 2019, s. 
200. 


dindar ailelerin çocuklarının deizme yöneldiğini sormuştur. Yine aynı yazıda İhsan Fazlıoğlu”ndan alıntı yaparak, bir grup İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeninin İhsan Fazlıoğlu”na gelip İmam Hatip”te deizmin yaygınlaştığını belirterek bu konuda neler yapabilecekleri ile ilgili sorular sorduklarını ifade etmiştir.” 

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 18 Nisan 2021 tarihinde köşesinde yazdığı “Deizm “Pozitivizm” in Çocuğu mu?” başlıklı yazısında, kendisine göre birçok sebep saydıktan sonra İmam Hatipler, İlahiyatlar deist üretiyor, şeklinde bir kanaat belirtmiştir.” Bu ve buna benzer haberlerin sayısı çoğaltılabilir.” 

Ülkemizde din eğitimi veren İmam Hatip Liselerinde deizmin yaygınlaştığı iddiası ve burada verilen eğitimin deizme kaynak olarak gösterilmesi kendi başına bir problemdir. Bu iddiaların ciddiye alınıp incelenmesi, doğruluğunun araştırılması gerekmektedir. Araştırmanın problemi deizmin İmam Hatip Liselerinde varlık gösterip göstermediği ve bu okulların öğrencileri deizme yönlendirip yönlendirmediğidir. 

Deizmin Türkiye gündemini ciddi anlamda işgal etmesinde son on yıllık süreç, kritik bir öneme sahiptir. Ülkemizde sosyal ve kurumsal olarak verilen tepkiler, bunun açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Deizmin daha önceleri belli bir grup (Felsefeciler ve Entelektüeller) tarafından bilinen ve tartışılan bir anlayışken, son yıllarda hızlı bir ivme kazanarak neredeyse günlük hayatta ve herhangi bir ortamda duyabildiğimiz bir kavram haline gelmesi, özellikle belli bir din anlayışına sahip olan toplumumuz için üzerinde düşünülmesi gereken mühim bir mevzudur.” 

İnanç konusunda son yapılan çalışmalardan bir tanesi de editörlüğünü Hamdi Tayfur”un yaptığı “Dip Dalga: Eski Müslümanlar, Yeni Deistler/Ateistler, Agnostikler” adlı eseridir. Bu çalışma 25-60 yaş aralığında çoğu din eğitimi almış öğretmen, din görevlisi, ilahiyat akademisyeni gibi kişilerden oluşmakta ve bunların artık eski geleneksel İslam”dan uzaklaştığı iddia edilmektedir. Bu çalışmanın tez “https://vvvvvv.karar.com/yazarlar/elif-cakir/dindar-genclik-isterken-6626(16.02.2023). 
Thttps://vvvvvv.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/deizm-pozitivizmin-cocugu-mu- 
35547.html (17.02.2023). 

8 Tartışmanın ayrıntıları için bkz. Mevlüt Uyanık, “Gençliğin Zihin Problemleri ve Felsefe Karşıtlığı” 
ed. İbrahim Maraş, İsmail Erdoğan, Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri, Kitap Dünyası Yayınları, 


İstanbul, 2019, s. 73-77. 
? Abdullatif Tüzer, “Deizmi Anlamaya Çalışmak” Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2020, S.94, s. 57-58 


konusuyla doğrudan alakası olmamakla beraber, araştırmada yer alan kişilerin din eğitimi almış olmaları bizim için dikkat çekicidir. Ayrıca bu araştırmada sadece deizm değil, ateizm ve agnostisizm de öne çıkmıştır. Çalışmada sadece gençlerin değil yetişkin bireylerin de farklı inanç eğilimlerine yöneldikleri, üstelik bu kişilerin İslam dinini de çok iyi bildikleri ifade edilmektedir.” 

Deizm konusu, hem ülkemizde hem de dünyada güncel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Yapılan literatür taramasında ülkemizde deizm konusuyla ilgili tezlerin olduğu, fakat doğrudan İmam Hatip Liseleriyle ilgili yukarıdaki iddiaların doğruluğunu araştıran bir tez olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu iddiaların doğruluğunu veya yanlışlığını teyit edecek yeterli bilgimiz yoktur ve bu bakımdan çalışmamız ilk çalışmadır. Ancak İmam Hatip Lisesi özelinde bir çalışma olmamakla beraber deizm ve inançlarla ilgili benzer çalışmalar yapılmıştır. Bunlar şu 


şekilde sıralanabilir: 


4.1. Doktora Tezleri 


1. Sibel Kandemir tarafından tamamlanan doktora tezi “Lise Öğrencilerinde 
Ateizm ve Deizm Eğilimi Üzerine Bir Araştırma ( Konya Örneği)” ismiyle 2022 
yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe ve Din Bilimlerinde Din Eğitimi alanında sunulmuştur. Kandemir tezinde örneklem grubunu Konya ilinde eğitim veren farklı lise gruplarından oluşturmuş; İHL”den 86, Fen Lisesinden 21, Anadolu Lisesinden 190, Mesleki ve Teknik Liseden 176 öğrenci olmak üzere toplam 473 öğrenciyle çalışmasını yapmıştır. Çalışmasında “Kişisel Bilgiler Anketi”, “Din Dışı Yönelim Ölçeği” ve “Ok Dini Tutum Ölçeği” kullanmıştır. Kandemir, tezinde sadece deizm değil, aynı zamanda ateizm konusunu da araştırmıştır. Bahsedilen bu tezde kullanılan ölçeklerdeki maddeler, çalışmamızda kullanılan ölçekteki maddeler ile karşılaştırılmış, sonuçlar mukayese edilmiştir. 

2. Kemal Coşkun'un “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde Din Anlayışı ve Sosyal Değerler Algısı” adlı doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 


Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında 2020 yılında tamamlanmıştır. Coşkun, 


“Hamdi Tayfur, Dip DalgaEski Müslümanlar Yeni Deistler/ Ateistler/ Agnostikler, Ankara Okulu Yayınları, 2022. Değerlendirme için ayrıca bkz. 
https://serbestiyet.com/haberler/roportai-sadece-gencler-arasinda-degil-neredeyse-tum-yas- araliklarinda-dinden-bir-kopus-var-120233/ (05.03.2023). 


araştırmasını Ankara ilinde eğitim veren 15 farklı İmam Hatip Lisesinde 1150 
öğrenciye anket uygulayarak yapmıştır. Araştırmasında 18 sorudan oluşan “Din Anlayışı Ölçeği”ni ve 24 sorudan oluşan “Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği”ni kullanmıştır. Araştırma, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle yürütülmesi açısından çalışmamızla benzerlik göstermekle beraber bizim çalışmamızdan sadece “deizm” 


konusunu incelemesi bakımından ayrılmaktadır. Her iki çalışmadaki dini anlayış 


konusunda benzer sorulardan elde edilen bulgular mukayese edilmiştir. 


4.2. Yüksek Lisans Tezleri 


1. Gülten Koç tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi, “Lise Öğrencilerinin 
Deizm Algısına Ait Sosyolojik Bir Araştırma (Başakşehir Örneği)” ismiyle 2021 
yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında sunulmuştur. Koç, tezinde öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı yapılandırılmış ölçek kullanarak çalışmasını 338 öğrenciyle tamamlamıştır. 
Öğrencilerin okullar bazında dağılımı şu şekildedir: Resmi Anadolu Lisesi 167, Resmi Fen Lisesi 13, Anadolu İmam Hatip Lisesi, 62, Özel Anadolu Lisesi 48, Özel Fen Lisesi, 19, İmam Hatip Proje Okulu 25, Meslek Lisesi 4. Bu çalışma ile bizim çalışmamız karşılaştırılmış, her iki çalışmada yer alan soruların benzerlikleri tespit edilmiştir. 

2. Nurhibe Büşra Er tarafından, “18-29 yaş grubunda kendilerini ‘deist’ olarak tanımlayan gençlerin deizm algısı” ismiyle hazırlanan tez 2022 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır. Er'in yaptığı tez çalışması yarı yapılandırılmış görüşme sorularına dayanmaktadır ve kendisini deist olarak tanımlayan kişilerle ilgilidir. 
Çalışma 18-29 yaş aralığındaki 14 katılımcıyla gerçekleştirilmiş; bizim çalışmamızla doğrudan alakalı olmamakla beraber, ilgili bölüm değerlendirilmeye alınmıştır. 

3. Muhammet Fatih Okutan tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi, “Deizmin Psiko-Sosyolojisi: 21. Yüzyıl Türkiye'si Örneği” ismiyle Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında 2021 
yılında sunulmuştur. Okutan, çalışmasında yarı yapılandırılmış 41 sorudan oluşan ölçek kullanarak farklı yaş gruplarında bulunan ve kendisini deist olarak ifade eden 


46 kişiyle çalışmasını yapmıştır. Çalışma doğrudan bizim araştırmamızla ilgili 


olmamakla beraber hem soruları hem de içerik olarak bize fikir vermesi açısından kaynak olarak kullanılmıştır. 

4. Ali Ermiş tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi, “Ergenlerin Deizm Algısına Dair Sosyolofik Bir Araştırma (Çankaya Örneği)” ismiyle 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi 
alanında yapılmıştır. Ermiş çalışmasını 14-20 yaş aralığında, 9 ortaokul, 374 lise, 17 
üniversite, öğrencisi olmak üzere toplam 400 öğrenciyle gerçekleştirmiştir. 5'li likert tarzı sorularla oluşturduğu ölçekte 32 soru yer almaktadır. Katılımcıların çoğunu oluşturan lise grubu öğrencilerinin hangi liseye devam ettikleri hakkında veri bulunmamaktadır. Yapılan tez çalışmasının soruları bizim sorularımızla karşılaştırılmış elde edilen bulgular, çalışmamızın bulgularıyla kıyaslanarak değerlendirilmiştir. 

5. Muhammet Sait Yürgüç'ün “Gençliğin İman Algısı (Şırnak İli Örneği)” adlı yüksek lisans tezi Şırnak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kelam alanında 2016 yılında sunulmuştur. Yürgüç, tez çalışmasında 30 sorudan oluşan 5'li likert tarzı sorular kullanmış, Şırnak ili genelinde ortaöğretim düzeyinde eğitim veren okullarda 600 öğrenciyle araştırmasını tamamlamıştır. Ölçek incelendiğinde, bizim ölçeğimizle benzer sorular olduğundan dolayı sonuçları karşılaştırılmıştır. 

6. Merve Harmankaya tarafından yüksek lisans tezi olarak “Geçmişten Günümüze Deizm ve Deizm Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma - Dolapoğlu Anadolu Lisesi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL Örneği” ismiyle Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında 2020 
yılında sunulmuştur. Harmankaya tarafından hazırlanan 27 soruluk ölçek, görüşme şeklinde yapılan çalışmaya toplam 28 öğrenci katılmıştır. Araştırmada iki farklı lise türü örneklem grubu olarak seçilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışma bizim araştırmamızdan oldukça farklıdır yine de benzer sorular göz önünde bulundurulmuş 


ve sonuçlar değerlendirilerek kullanılmıştır. 


Yukarıdaki araştırmalar incelendiğinde çalışmaların genellikle Din Sosyolojisi alanında yapıldığı, sadece bir çalışmanın Kelam Anabilim Dalında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan literatür taramasında Din Felsefesi alanında deizm konusu ve deizmin İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ilgilendiren yönüyle ilgili 


herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Bu sebeple çalışmamız hem İmam Hatip 


Liselerinde deizm konusunu araştıran hem de din felsefesi alanında bu konuyu 


araştıran ilk ve özgün bir çalışma olma özelliğine sahiptir. Din felsefesi disiplini 


konuyu eleştirel, sorgulayıcı ve yargılayıcı yönleriyle ele almaktadır. Bu anlamda 


çalışmamızda elde edilen bulgular, konuyu eleştirel ve sorgulayıcı olarak 


incelemektedir. 


5. VARSAYIMLAR 


İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin deizm konusundaki fikirleri ve yaklaşımları 


aşağıdaki varsayımlara dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır: 


İmam Hatip Lisesi öğrencileri, deizm anlayışını uygun bir Tanrı tasavvuru olarak görmemektedirler. 

Son yıllarda deizmin, İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yayılması söz konusu değildir. 

İmam Hatip Lisesi, orada öğrenim gören öğrencilerin deizm algılarını arttırmamakta ve onları yönlendirmemektedir. 


İmam Hatip Liseleri deizme kaynaklık eden eğitim kurumları değildir. 


6. SINIRLILIKLAR 


Araştırma şu sınırlılıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: 


Bu çalışma sadece Denizli ilindeki İmam Hatip Liselerindeki öğrenciler ile sınırlıdır. 

Anket şeklinde yapılan alan taramalarında bazı öğrencilerin soruları okumadan cevaplandırması söz konusu olabilir. 

Deizm kavramının bazı öğrenciler tarafından tam anlaşılmaması söz konusu 


olabilir. 


7.İMAM HATİP LİSESİ DERS MÜFREDATI HAKKINDA 


Deizm konusuyla ilgili olarak İmam Hatip Lisesinde verilen eğitimin de 


burada ele alınması gerekmektedir. Çünkü yukarıda görüldüğü üzere İmam Hatip 


Lisesi öğrencilerinin okulda verilen eğitimle deizm konusunda etkilendikleri iddia 


edilmiştir. Bundan dolayı İmam Hatip Liselerinde hangi sınıf düzeyinde ve hangi 


derslerde deizm konusunun işlendiği hakkında kısaca bilgi verilecektir. 


Deizm konusu ders müfredatında ilk olarak öğrencilerin karşısına 10. sınıfta çıkmaktadır. 10. Sınıf Felsefe dersinde “Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri” ünitesinde “Din Felsefesi” ana başlığı altında “Tanrı'nın Varlığı ile İlgili Görüşler” alt başlığında deizmin tanımı verilmektedir. Felsefe dersinde verilen tanım şöyledir. 
“Deizm, aynı teizm gibi evrenin yaratıcısı olarak Tanrı'yı görür. Ancak deizm, Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmediği görüşündedir. Evren, Tanrı tarafından oluşturulmuş kurallar içinde düzenli olarak işler. Tanrı bu düzeni kurduktan sonra ona karışmaz. Dolayısıyla bu görüşte ilahi dinlerde olduğu gibi peygamber ve kutsal kitap anlayışı da yoktur. Çünkü deizme göre peygamber ve kutsal kitap, Tanrı'nın evrene müdahale ettiği birer araçtır.”!! Bu tanım dışında 10. 


sınıf felsefe ders müfredatında deizmle alakalı başka bir bilgi yoktur. 


İmam Hatip Lisesi ders müfredatı içerisinde yer alan Kelam dersinde de deizm konusu öğrencilere anlatılmaktadır. Kelam dersi öğrencilere 12. sınıfta okutulmaktadır. Kelam ders kitabının “Kelam İlmi ve Güncel Meseleler” ünitesinde “Kelam İlmi ve Güncel Konular” alt başlığı altında “Deizm” konusu yer almaktadır. 
Burada deizmin tanımı yapılmış, deizmle ilgili öne çıkan görüşlere yer verilmiş ve deizmin teistik dinlerden ayrılan yönüne vurgu yapılmıştır. Ayrıca deizm konusuna ayrılan bu bölümde İslam dininin deizme bakışı değerlendirilmiştir. '? Bu dersler haricinde İmam Hatip Lisesi müfredatında deizm konusuyla ilgili başka bir bilgi yer 


almamaktadır. 


H Uğur Eke, Felsefe 10 Ders Kitabı, Tuna Matbaacılık, Ankara, 2021, s.102. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının ayrı bir ders kitabı için bkz. Arife, Ayaz Şahin vd.,Felsefe 10 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitapları, 2019, s. 107. 

12 Murat Kılavuz vd.,Kelam, Devlet Kitapları Özgün Matbaacılık, Ankara, 2022, s. 72,73. 
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1. BÖLÜM 


DEİZM ANLAYIŞI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 


Öğrencilerin deizm algısını ölçebilmek için, öncelikle deizm kavramı ile ne anlaşıldığının, temel özellik ve ölçütlerinin neler olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu belirlenen temel özellik ve ölçütlere göre anket çalışması sırasında öğrencilere “Ben deistim.” şeklinde bilinçli bir şekilde veya inandıkları, kabul ettikleri, bazı özellikler sebebiyle adı konmamış deizm anlayışına sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu sebeple tezimizin ilk bölümü bu konuya ayrılmıştır. “Deizm bir din midir, yoksa bir inanç şekli midir yahut bir anlayış mıdır, felsefi bir bakış açısı mıdır?”şeklindeki tartışmaları bir kenara bırakıp deizmle ilgili genel anlayış ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çünkü tek bir deizm anlayışından söz etmek mümkün değildir. Kendilerini deist olarak tanımlayan insanların bu kavrama yükledikleri anlam ve içeriklerde farklılıklar vardır. Bunun için farklı kaynaklarda çeşitli deizm türlerine rastlanmaktadır. Burada en genel özellikleri açıklanmaya çalışılan deizm, farklı şekillerde kullanılmış sadece birisi tercih edilmemiştir. Başlıklarda ve metnin içersinde deizm düşüncesi, anlayışı veya inanç şekli olarak farklı şekillerde geçen 


deizm, kaynaklarda da değişiklik göstermektedir. 


1. DEİZMİN TANIMI 


Deizm kelimesi, İngilizcede deism, Fransızcada deisme ve Almancada deismus kelimeleri ile ifade edilerek Latincede “deus” kelimesinden türemiş "” ve Tanrı merkezli anlayışla Tanrı'nın varlığını vurgulamak için kullanılmıştır. Teizm kelimesi ise Yunancada Tanrı anlamına gelen “theos” kelimesinden türemiştir. 
Deizm, Yunanca “theos” kelimesinden gelen “teizm”in Latince karşılığı olarak 17. 
ve 18. yüzyıla kadar aynı anlamda kullanılagelmiştir. Bu tarihten sonra bu kelimeler 
arasında anlam bakımından farklılaşmaların başladığı görülmektedir. 4 


Deizm, Türkçede Yaradancılık, Tanrıcılık, İlahçılık kavramlarıyla karşımıza 


c 


çıkmaktadır. Cevizci, deizm kelimesini “yetkin bir kişisel varlık olarak Tanrı”nın 


13 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfi Yayınları, İzmir, 2012, s.178. 
14 Fatma Yüce, Deizmden Teizme, Tanrı- Din- İnsan, Elis Yayınları, Ankara, 2021, s.11. 
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» 15 


varlığına duyulan inanç şeklinde tanımlamıştır. Deizm, Yaradancılık olarak 


“Dünya kendi öz kanunlarının işleyişine bırakılmış ve materyalistler tarafından 


” 16 anlamında 


ateizmin üstü örtülü bir yönü olarak dini kökünden sökme kullanılmıştır. Deizmi, Yaradancılık olarak kullanan Bolay ise onu “Her türlü vahyi reddeden, sadece akılla kavranabilen bir Allah”ın varlığını kabul eden felsefi bir meslek” "7 olarak tanımlamıştır. Buna benzer bir tanım da “Tanrı'nın varlığını benimsemekle birlikte tanrısal açınımı ve dini yadsıyan öğreti”” olarak sözlükte yer almıştır. TDV İslam Ansiklopedisi'ne deizm maddesini yazan Erdem ise deizmi “Vahyedilmiş dinlere bağlı olmadan bir Tanrı inancı taşımak, Tanrı'nın ilim, irade gibi sıfatlarını reddetmek, Tanrı'nın âlemdeki görünen hikmet ve inayetine inanmamak, ahiret hayatını inkâr etmek ve bir dine ait itikadi esasları da 


reddetmek”! olarak ifade etmiştir. 


Tek tip bir deizmden bahsetmek mümkün olmadığı için deizm kavramının tanımlanması kolay değildir. Genel olarak deizm, Tanrı'nın âlemi yarattığına, bu yaratılıştan sonra âlemi kendi başına bıraktığına, dolayısıyla âleme müdahale etmediği genel kabulüne dayanır. Deizm, tüm ilahi dinleri reddederek doğal dini (natural theology) kabul eder. Doğal din ise akıl dinidir.” Bu bağlamda vahiy, doğal din ile aynıdır; kurtuluş, bir vahye bağlı değildir. Tanrı yarattıklarının mutlu olmasını isteyeceği için evrensel olanın erdem olduğu ve gerçek dinin akıl dini olarak her 


zaman her yerde aynı kalacağı görüşü de?! yapılan tanımlardan birisidir. 


Diğer tanımlardan farklı bir yönüne vurgu yapan Öztürk, deizmi bir zihniyet meselesi olarak ele almıştır. Ona göre deizm, din adamlarının davranış ve tutumlarına bir tepki olarak ortaya çıkmakla beraber Hıristiyanlıktaki akla aykırı olan hurafelerin dinden arındırılması için dini eleştiri hareketidir. Yine ona göre din 


alanında akıl, evrensel bir olgu olarak din adamlarını saf dışı eden bir anlayışla 


15 Ahmet Cevizci, “Deizm ”,Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları,İstanbul, 1999, 5.209. 
16 M. Rosenthal-P.Yudin, Felsefe Sözlüğü, Çev. Aziz Çalışlar, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1997, s. 
533. 

17 Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 49. 

18 Afşar Timuçin, Felsefe Sözlüğü, Bulut Yayınları, İstanbul, 2004, s.502. 

19 Hüsamettin Erdem, “Deizm ”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.9, İstanbul, 1994, s. 110. 

20 Mustafa Emre Dorman, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım,Marmara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul, 2009, s.1. 

21 William J. Wainwright, “Deism” The Cambridge Dictionary of Philosophy, ed. Robert 
Audi,Cambridge, University Press, Cambridge, 1999, s. 216. 
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deizmi ortaya çıkarmıştır. Bu düşünceden hareketle deizm ile özgür düşünce her 


zaman yan yana zikredilmiştir.”” 


2. DEİZMİN DOĞAL DİN VE DOĞAL TEOLOJİ KAVRAMLARIYLA 
İLİŞKİSİ 

Deizmin en önemli niteliklerinden biri, vahiyden bağımsız akılla, aklın rasyonel ilkelerine veya tabiatın işleyişine dayanan yeni bir tabii din oluşturmaktır. 
Onun için deizm ve doğal din kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. Deizmin ortaya çıktığı dönemde tabiatla ilgili genel geçer bilgilere ulaşan batılı bilim adamları ilk defa vahye ihtiyaç olmadan doğanın kanunlarını açıklayabileceklerine inanmışlardır. Evrene dışarıdan bir müdahale olmadan, yani Tanrı”nın vahiy göndermesine gerek kalmadan akılla otonom bir evreni açıklama gayreti, tabii din 


anlayışıyla deizmi aynı noktada birleştirmiştir.” 


“Natural theology” Türkçeye “doğal teoloji, doğal din” veya “doğal kelam” olarak çevrilir. Doğal teoloji “evrenin yaratılışı ve onun Tanrı ile ilişkisi konusunda 


tüm gerçeklerin ilahi vahiyden yardım almaksızın insanın aklıyla ulaşması”? 


şeklinde tanımlanır. Doğal teoloji, aynı zamanda doğal vahiy olarak da adlandırılır ve birkaç farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birisi, doğa olaylarıyla Tanrı'nın kendi iradesini ortaya koymasıdır. Bir diğeri, Tanrı'nın âlem vasıtasıyla kendisini bilinir kılması yani yarattıklarıyla onun varlığının anlaşılmasıdır. Son olarak doğal vahiy, insanın fıtratı gereği Tanrı fikrine olan ihtiyacıdır. Görüldüğü gibi doğal vahiy, sözlü vahiyden farklı olarak kullanılmıştır.” Bu şartlarda Tanrı, tabiat vasıtasıyla kendisini belli ediyorsa ayrıca bir vahiy göndermesine gerek kalmaksızın, aklıyla tabiatı 


inceleyerek Tanrı'yı kavrayabilir ve inanabilir. Deizm temel düşüncesi bu anlayışa 


dayanır. 


Rönesans'tan sonra ortaya çıkmış bir terim olan “doğal din” her türlü dini 


bilgiyi dışlayan, insanın doğasında yerleşik bulunan bir dini ifade etmektedir. Antik 


>Yaşar Nuri Öztürk, Tanrı, Akıl ve Ahlaktan Başka Kutsal Tanımayan İnanç: Deizm (Teofilozofik Bir Tahlil), Yeni Boyut, İstanbul, 2015, s. 14-15. 

> Aydın, a.g.e., s. 179. 

24 Ayşe Sıdıka Oktay, Din Felsefesinde Vahiy ve Mucize Kavramları, Nokta Digital Yayınları, Isparta, 
2013, s. 25. 

> Oktay, a.g.e., s. 23. 
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dönemdeki Stoa felsefesine atıfla doğa ve aklın aynı kabul edilmesi söz konusudur. 
Doğa içindeki akıl evrenseldir, insan doğanın bir parçası olarak onun yapısı da akıldır. Dolayısıyla akıl dini demekle doğal din kastedilmektedir.”İbrahimi dinlerin Tanrı”sından uzaklaşan deizm,“numen dünyasının kilitli kaldığı fenomen dünyasıyla 


irtibatının kalmadığının itirafı” 7 


olarak da görülmüştür. Alman filozof Kant'ın yaptığı bu ayrım, fenomenler dünyasıyla akılla anlaşılan dünya arasında farklılık olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın iman etmesi dışında rasyonel olarak deneyimleyemediği kutsalın artık devreden çıktığı anlamında kullanılmıştır. Yine Kant”tan hareketle aşkın teolojinin inanç biçimini deizm olarak adlandırılabileceği 


ifade edilmiştir.” Buradaki aşkın teoloji ise “salt teorik akıl yoluyla kavramdan 


varlık fikrine ulaşmaya çalışmak”? olarak anlaşılmaktadır. 


Deizm, 17. ve 18. yüzyılda aydınlanma düşünürleri tarafından doğal din adı altında ideolojik bir manipülasyon olarak da görülmüştür. Mesela Descartes, Leibniz, Spinoza gibi düşünürler mevcut dini rasyonalize ederek görünümü tarihsel dinden almış, fakat içini tamamen akılcı inançla doldurmak suretiyle, dini ve felsefeyi 


birbirleri yerine kullanma girişiminde bulunmuşlardır.” 


Aydınlanma düşünürlerine göre Kutsal Kitap'tan farklı olarak rasyonel bir akıl dini oluşturmak oldukça önemlidir. İnsan, doğal aklıyla dinin vahyettiği iman esaslarına ulaşmak durumundadır. Dolayısıyla rasyonalist düşünürler insanı, Tanrı ve 


evreni; bilimle uygun bir doğal din oluşturma yolunda yeniden şekillendirmişlerdir.”" 


Deizmin önde gelen isimlerinden biri olan Thomas Paine Tanrı'nın insana, 


insani bir dille vahiy göndermeyeceğine; gerçek vahyin “Tanrı kelamı 


32 


gözlemlediğimiz evrendir”” şeklinde ifade edilmesini doğru kabul etmektedir. Paine, 


Tanrı'nın insana evrensel bir dille seslendiğini belirterek insanın dilinin zamanla 


değişkenlik gösterdiğini, vahyin bu durumda imkânsızlığını iddia etmiştir.” 


26 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 183. 

27 Aliye Çınar, Deizmin Kısa Tarihi, Paradigma Akademi, İstanbul, 2021, s. 19. 

Çınar, a.g.e.,2021, s. 24. 

>Aliye Çınar, Rasyonel Teoloji, Köprü Kitap, İstanbul, 2018, s. 14. 

30 Çınar, a.g.e.,2021,s. 57. 

31 Çınar, a.g.e., 2021,s. 86. 

32 Thomas Paine, Akıl Çağı, Çev. Ali İhsan Dalgıç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 
2013, s.27. 

33 Paine, a.g.e., s. 28. 
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Deizmi, aydınlanma düşüncesinin genel dünya görüşü içersinde değerlendirmek gerekir. Aydınlanma döneminde Hıristiyanlık ile akıl dinini uzlaştırmaya çalışan filozofların yanında Hıristiyanlığa tümüyle karşı çıkarak akıl dinini benimseyen filozoflar da olmuştur. İkisi arasında uzlaştırmacı filozoflara örnek olarak Locke ve Wolff sayılabilir.**Görüldüğü gibi aydınlanma ile insana ve insan aklına yapılan vurgu, inanç alanını da etkilemiş, insanın kendi aklı ve âleme dair temellendirmelerle geleneksel vahiyden farklı olarak kendi Tanrı ve din 


anlayışını koyma teşebbüsü olarak deizm anlayışı ortaya çıkmıştır. 


3. DEİZMİN TARİHÇESİ 


Felsefe tarihçileri âleme müdahale etmeyen bir Tanrı anlayışından yola çıkarak deizmi Aristoteles'e kadar geri götürmektedirler.* Aristoteles'in Tanrı'sı yaratıcı bir Tanrı değil, aksine ilk muharrik olarak sadece âleme ilk hareketi veren bir Tanrı”dır.”” Aristoteles'in düşüncesinde madde, ezeli ve ebedidir. Deizmin Tanrı'sı ise âlemi yaratan, ona müthiş bir kurgu ile kendiliğinden devamlılık sağlama özgürlüğü veren bir yaratıcıdır. Aristoteles”te bu anlamda deizmden söz etmek mümkün değildir. ” “Aristoteles düşüncesinde Tanrı, evrenin yaratıcısı değildir. 
Madde, öncesiz ve sonrasız olduğu için varlığa da gelmemiştir. Dolayısıyla, onun 


düşüncesinde Tanrı'nın, evrene bütünüyle aşkın olmasından söz edilemez.” 


Tarihsel olarak bir değerlendirmede bulunulması gerekirse; deizmi, dini temsil eden kurum ve kişilere tepki olarak ortaya çıkan bir inanç biçimi olarak da görmek mümkündür. Özellikle orta çağ Avrupa'sında Hıristiyan din adamlarının din kisvesi altında insanlara yapmış oldukları manipülasyon ve sömürüler tahammül edilemeyecek bir duruma gelmiş, yapılan haksızlıkların din olarak servis edilmesi ise insanların deistik bir savunma mekanizması üretmelerine yol açmıştır. Bu inanç biçimi ortaçağ Avrupa toplumu için adeta kurtuluş olarak görülmüştür. Herhangi bir 


otoritenin istekleri altında ezilmeden yaşanılabilecek bir dünya şüphe yok ki bu 


“Gökberk, a.g.e., 5.321. 

35 Aydın, a.g.e., s. 178. 

36 Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Divan Kitap Yayınları, İstanbul, 2019, s. 562. 
37 Yüce, a.g.e., s. 103. 

Çınar, a.g.e., 2018, s. 42,43. 
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toplum için özlemi çekilen bir hayal olmaktan çıkıp, inanç anlamında kabul etmiş 


oldukları reformla gerçekleşebilme imkânı bulmuştur.” 


Deizm kavramını 1564'te ilk defa kullanan Calvin'in öğrencisi Pierre Virettir (1511-1571). Viret o dönemde deizm kavramını Tanrıya inanan fakat İsa Mesih'in öğretilerini reddeden bir grubun olduğunu ve bunların kendilerinideist olarak isimlendirdiğini belirtir.“ Tarihsel olarak deist düşünceyle anılan bir takım isimler vardır. John Toland (1670-1722), Matthew Tindal (1657-1733), Thomas Chubb(1679- 1747), Thomas Woolston(1670-1733), Cherbury Edward Herbert( 1583-1648) deizm denilince öne çıkan isimlerden birkaçıdır. Bu isimlere Voltaire (1694-1778), David Hume (1711-1776), Benjamin Fraklin (1706-1790), Thomas Paine (1737-1809), John Locke (1632-1704), JJ. Rousseau (1712-1778), gibi filozoflarda eklenebilir. Fakat burada önemle vurgulanması gereken konu hepsinin aynı anlayışa sahip olmadıkları gibi kendilerini açık bir şekilde deist olduklarını da ortaya koymamışlardır. Bu kişilerin deist olarak anılmasında ki ortak nokta kiliseye olan tepkileridir. Aralarında bir fikir birliği yoktur ve organize olunmuş bir hareket de degildir." Organize edilmemiş bir hareket olduğu için ülkeden ülkeye de farklılık göstermekte ve her ülkede bazı isimler ve yaklaşım tarzları öne çıkmaktadır. Bu bakımdan İngiliz deizmi, Fransız deizmi, Alman deizmi, Amerikan deizmi gibi değerlendirmeler yapılmaktadır. Deist diye isimlendirilen filozofların hepsini tek bir 


kavram altında toplamak mümkün görünmemektedir. 


Aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkmasında Rönesans döneminin oldukça büyük önemi vardır. Rönesans döneminin özellikle bilim alanında ortaya koymuş olduğu düşünce, modern felsefeyi doğrudan etkilemiş; Descartes ve Hobbes gibi filozofların felsefelerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Klasik teolojik dünya görüşünün yerine mekanik bir dünya görüşü ikame etmiştir.” Aydınlanmaya zemin hazırlayan Rönesans ve Reform hareketleri din, toplum ve siyasi yapıları derinden etkilemiştir. Akılcığın merkeze alındığı aydınlanma düşüncesi, on beşinci ve on 


altıncı yüzyıldaki din savaşlarının, on yedinci yüzyıldaki devam eden güç 


39 Namık Kemal, Okumuş,“Deizmin Ahlâk Konfigürasyonunun Rasyonel Basamakları Hakkında 
Teolojik Bir Değerlendirme” ,Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2020, S.94, s.37. 

“Adnan Bülent Baloğlu,Son Hurafe Deizm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2021, s. 86. 

41 Baloğlu, a.g.e.,s. 206. 

42 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2011, s.416. 
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mücadeleleri ile otuz yıl savaşlarının bir ürünüdür. Dolayısıyla aydınlanmanın ortaya 


çıkması bir süreçle oluşmuştur.” 


Deizmin ülkemizde ise varlık göstermesi ve yayılmaya başlamasını birkaç sebebe bağlayan Çınar, bu sebepleri doğru ve tutarlı bir eğitim felsefesinin olmaması, modernleşme projesi sayesinde din ve dini olanın itilip uzaklaştırılması, insanın özgür bir varlık olma isteği, geleneğin ana kalesi din olduğundan dinden uzaklaşma 


isteği olarak sıralamıştır.” 


4. DEİZMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 


Deizm ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar birçok aşamadan geçtiği ve farklı yaklaşımlara sahip filozoflar tarafından savunulduğu için her zaman aynı özellikleri taşımamıştır. Deizm düşüncesini savunan kişiler arasında bile herkesin üzerinde uzlaştığı ortak özelliklerden bahsetmek mümkün değildir. Ancak belli başlı 


birkaç çeşidi bulunan deizmin en genel özellikleri aşağıda verilmeye çalışılmıştır. 


Deizmin çeşitleri konusunda en bilinen ayrımı 18. yüzyılda İngiliz teolog Samuel Clarke yapmıştır. Öncelikle burada onun ayrımı verilip daha sonra diğer ayrımlar ele alınacaktır. Buna göre deizmin temel özellikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Samuel Clarke, “A Demonstration Of The Being and Attributes Of God” adlı eserinde deistleri kategorik olarak dört gruba ayırmıştır. Ona göre birinci grup deistler; Tanrı'nın ebedi, sonsuz, özgür ve akıllı bir varlık olduğuna inananlardır. Fakat inandıkları bu Tanrı'nın dünyanın yönetimiyle asla ilgilenmediğini düşünmektedirler. Clarke, bu düşünme tarzının insanı mutlak ateizme götüreceğini beyan etmiştir. Clarke, birinci grup deistlerin Tanrı'nın başlangıçta belirli bir miktarda madde ve hareket yarattığını tasavvur etmenin daha sonra Tanrı'nın her şeye kadir kudretinin olmadığını düşünmenin akıl dışı varsayımlar 


olduğunu söylemiştir.” 


8 Ahmet Erhan, Şekerci, Aydınlanma ve Din - İngiliz Aydınlanma Geleneğinde Din Algısı -, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 2016, s. 27. 

44 Aliye Çınar, Deizm ve Ateizm Üzerine, Köprü Kitap, İstanbul, 2018, s. 15-17. 

45 Samuel Clarke, A Discourse Concerning Obligations Of Natural Religion and the Truth and 
Certainty of the Christian Revalation, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, Glasgovv, 1823, s. 103. Ayrıca değerlendirme için bkz. Yenter, Timothy and Ezio Vailati, "Samuel Clarke", The Stanford Eneyclopedia of Philosophy (VVinter 2021 Edition), Edvvard N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/entries/clarke/ 
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İkinci grup deistlere gelince, Tanrı”nın varlığına inanan ve bu Tanrı”nın alemin üzerinde yetkin bir varlık olduğunu kabul edenlerdir. Onlara göre dünyada meydana gelen doğal şeyler yüce bir güç tarafından üretilir, Tanrı'nın bilgeliği sayesinde belirlenir ve Tanrı'nın hâkimiyetinde yönetilir. Tanrı, insanların eylemlerini ahlaki anlamda iyi ve kötü diye sınıflandırmamaktadır. Clarke'a göre deistler Tanrı'nın bilgelik ve üstün bir güç olması sıfatlarını kabul etseler bile adalet ve iyilik sıfatlarını kabul etmemekteler ve bu yolla mutlak ateizme kapı 


aralamaktadırlar.“” 


Üçüncü grup deistler ise Tanrı'nın varlığına inanıp aynı zamanda Tanrı'nın birçok sıfatı olduğunu da kabul ederler fakat insan ruhunun ölümsüzlüğüne inanmayarak ahiret inancını reddederler. Bu deistler Tanrı”nın sonsuz bilen, kudret ve hikmet sahibi bir varlık olduğuna inanırlar, sonsuz adalet, iyilik ve hakikat sahibi bir varlık olduğunu kabul ederler, ayrıca insanların bu varlığa karşı itaat etmesi gerektiğini de söylerler. Fakat bu grupta yer alan deistler, insan ruhunun ölümsüz olmadığını dolayısıyla ölümle birlikte bir yok oluşun gerçekleşeceğini düşünürler. 
Clarke, bu grupta yer alan deistlerin de Tanrı'nın birçok sıfatını kabul etseler bile 


ahiret inancını reddetmek suretiyle mutlak ateizme yöneldiklerini ifade etmiştir. 


Deistlerden dördüncü grubun özelliği ise, Tanrı'nın tüm sıfatlarını kabul ederken geleneksel vahiy anlayışını yerme konusunda doğal din ile insanların her şeyi öğrenebileceği görüşünü benimsemiş olmalarıdır. Clarke bu dördüncü grup deistleri Tanrı'nın tüm sıfatlarını kabul etmeleri bakımından Hıristiyan vahyinin makullüğüne, doğruluğuna ve kesinliğine ikna etmek için akıl yoluyla tartışılması gereken en yakın grup olarak görmektedir. Ayrıca Clarke, ahiret inancı taşımayan ve ruhun ölümsüzlüğüne inanan, ödül ve cezanın olmadığını düşünen deistlerin, ahlaki ve doğal dinin gereklerini yerine getiremeyeceğini, bu kadar ileri giden bir görüşe sahip olan insanın Tanrı'nın varlığı hakkındaki temeli yıktığını belirtmiştir. Clarke” 


ın deizmin bütün çeşitlerinin bir şekilde insanları ateizme götüreceği endişesini 


46 Clarke, a.g.e.,5.106. 

“7 Clarke, a.g.e.,5.108. 

Clarke, a.g.e.,s.108, 109, 110, 111, 112. Ayrıca Clarke'ın bu ayrımları için bkz. Altınışık, “İlk Deistlere Göre Deizmin Temel İnançları”, s. 625-626-627. Ayrıca bkz. Şaban Ali Düzgün, “Deizm: Öncü İsimler ve Temel Doktrin”, Din Karşıtı Çağdaş akımlar ve Deizm, Van, 2017, s. 3-4. 
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taşıdığı açıktır. Buradan da anlaşılacağı üzere ilk günden bugüne kadar tek tip bir 


deizmden bahsedebilmek oldukça güçtür. 


Deizmin en temel ve hayati özelliği bir Tanrı”nın varlığının kabul edilmesidir. Bu konuda neredeyse tüm deistler ortak noktada buluşuyor gibidir. İlk dönem gizemli bir Hıristiyanlığı savunan deistler daha sonra vahye dayalı dini reddedip “doğal dini” kabul etmişlerdir.“ Deizmin birçok çeşidi vardır ve bunlardan ilki; Tanrı'nın bu dünyayı ya yokluktan yarattığına ya da düzensizlikten bir düzene ulaştırdığına inanan, âlemdeki her şeyin Tanrı'nın ilahi takdiri sonucu varlığa geldiği görüşüdür. Deizmin bu çeşidine göre ahiret inancı vardır, insanlar ödül ve cezaya katlanacaklardır. Ayrıca vahyin reddedildiği bu görüş neticesinde Tanrı'nın doğası 


hakkındaki bilgi, insanın ahlaki görevleri gibi konularda akıl, tek kaynaktır. 


Deizmin bazı türlerinde ahiret inancı reddedilir ancak insanların bu dünyada yaptıklarına karşı ödül ve cezaların olacağı fikri vardır. Diğer bir deizm çeşidine göre, Tanrı'nın iradesi, insanın ahlaki durumuyla ilgili değil sadece doğanın kanunlarıyla ilgili bir durumdur ve bu çeşitte de ölüm sonrasında ilahi yargılanma söz konusu değildir. Deizmin bugün de dâhil olmak üzere en yaygın şekilde bilinen çeşidi, âlemi yaratan akıllı ve güçlü bir Tanrı olması, evrenin işleyişini mükemmel bir şekilde kurgulaması, ayrıca doğa yasalarıyla bunun devamlılığını sağlamasıdır. 
Ancak burada sözü edilen Tanrı, evrenin işleyişine karışan aktif/faal bir Tanrı değildir.“ 

Deizmin Tanrısı başlangıçta belirli değişmez yasalara göre işleyen bir dünya oluşturan, bir tür kozmik yaratıcı olarak tasavvur edilmektedir. Evren belli bir düzene girdikten sonra Tanrı'nın onu ayakta tutmak için aktif olması gerekli değildir. 
Evrende veya onun işleyişinde belirli düzenlemeler yapmak, değişiklikler yapmak gibi durumlarda Tanrı, evrene müdahale edebilir, ancak evreni varoluşta tutmak için Tanrı'nın sürekli bir faaliyet içinde olması gerekmemektedir. Deizmde Tanrı'nın eylemsizliğini ortaya koymak için değişmez yasalara başvurulmaktadır. Tanrı'nın yaratırken yarattıklarına kendi kendine yetebilme gücü vermesi, ilk yaratma 


eyleminden sonra onun evrene süreklilik verdiği anlamına gelmektedir. Deizmde 


49 Mehmet Akif, Altınışık, “İlk Deistlere Göre Deizmin Temel İnançları”,Din Bilimleri Akademik 
Araştırma Dergisi, C. 19, S.2, 2019, s. 620. 
“Dorman, a.g.f.,s.10-11. 
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Tanrı”nın doğal yasalar koyarak doğrudan evrene müdahalesi konusunda kendisini muaf tuttuğu görüşü de öne çıkarılmıştır.”! Deizmin Tanrı anlayışında Tanrı'nın niteliklerini ortaya koymak oldukça zordur. Çünkü deistik Tanrı'nın niteliklerini detaylandıran ya da Tanrı'nın doğasının inceliklerini anlatan çok az bir bilgi vardır. 
Bunun nedeni ise kendisini deist olarak niteleyen yazarların birçoğunun ateist olarak etiketlenme ve kilise tarafından zulme uğramaktan korkmuş olmaları gösterilir. 
Dolayısıyla bu yazarlar deistik Tanrı'nın nitelikleri hakkında fazla bilgi vermekten 


kaçınmışlardır.”” 


Deizm, İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi dinleri reddeder. Tanrı”nın varlığını kabul etmekle beraber, vahyi, peygamberlik inancını, çoğunlukla da ahiret inancını kabul etmemektedir. Dinin koyduğu kurallar yoktur. Sadece insanın ahlaki olarak iyi olması gerektiği düşünülmüştür. Ahiret inancıda olmayınca insan bu dünyadaki yapıp etmelerinden de sorumlu tutulmamakta, dolayısıyla bireye sınırsız bir özgürlük alanı vermektedir. Deizmde âlemi yaratan bir Tanrı olduğu için ateizmden farklı olarak insanı rahatlatan bir boyut vardır. Çünkü deizm, ateizm gibi “Her şeyin kaynağı nedir? Yaratıcı kimdir? vb.” sorulara cevap aramak zorunda kalmadığı için kişiye zihinsel konfor alanı sunmaktadır. Ancak deizmde, Tanrı ile teizmdeki gibi bir iletişim söz konusu olmadığından yalnızlık ve başıboşluk duygusu hakimdir. Dahası deizmin Tanrı”sı insanın dualarına cevap vermediği gibi onu koruma, ona merhamet etme, onun tövbesini kabul etme vb. gibi dini hayatın merkezinde bulunan İnsan-Tanrı ilişkisini ortadan kaldırarak inanç konularında kişiyi kendisiyle baş başa bırakmakta, onunla hiçbir şekilde bağ kurmamakta, ölemle ilgilenmediği için insanlarla da ilgilenmemektedir. Bu bakımdan deist düşüncede 


Tanrı, kendisine ibadet edilen bir varlık da değildir.” 


Önemli felsefecilerden biri olan Etienne Gilson, deizmi insanın zihnini bir hayalet gibi işgal etmiş mit diye nitelendirir ve onu Hıristiyanlığın Tanrı” sının hayaleti olarak görür. Ona göre deizm, kılık değiştirmiş ateizmdir.”* Bu anlamda deizm, bir tür dinsizlik olarak anlaşılmaktadır. Çünkü hiçbir dine inanmamak ile 
5 Leland Royce Harper, Multiverse Deism, School of Philosophy, Theology and Religion, Departman 
of Philosophy, College of Arts and Law, University of Birmingham, 2016, s.51. 
> Harper, a.g.t., s. 52. 

5 Musa Kazım Arıcan, “Ulühiyet Anlayışları”,Din Felsefesi El Kitabı, ed. Recep Kılıç, Mehmet Sait 


Reçber, Grafiker Yayınları, Ankara, 2018, s. 66. 
54 Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, Çev. Mehmet Aydın, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 88. 
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deist düşünceyi savunmak aynı şey olarak görülmüştür. Dinin vahiy, mucize, dua, ibadet, nübüvvet vb. pek çok temel anlayışını reddetmek“Tanrı yok.” demekle 


eşdeğerdir. Dolayısıyla deizm ateizmdir veya ona götüren bir yoldur. 


Deizmin temel anlayışlarından birisi de zihnin, doğal gücü sayesinde Tanrısal gerçekliğe ulaşabileceği, bundan dolayı Tanrı”nın doğruyu göstermek amacıyla vahiy göndermeye ihtiyaç duymayacağıdır. Dolayısıyla Tanrı”nın ölemden aşkın ve üstün bir varlık olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu bağlamda Tanrı ve insan ilişkisi değerlendirildiğinde dinlerin işlevi ortadan kalkacaktır. Evreni yaratıp insana terk eden bir anlayış olarak karşımıza çıkan deizm, ortaya çıktığı döneme kadar dinlerin kutsallarına yapılamayan eleştirilere kapı aralayarak kilise, din adamı, kutsal kitap ve 


peygamberlik gibi konuları tartışmaya açmıştır. 


Deizmin Tanrı anlayışına göre teistik dinlerde önemli bir konu olan kötülük problemi de Tanrı'nın aşkın ve evrene asla müdahale etmeyen bir varlık olması sebebiyle önemini yitirmektedir.”” Çünkü Tanrı insana ve evrene müdahale etmeyen bir varlık olarak insanın maruz kalmış olduğu deprem, sel, yangın vb. felaketlerin oluşturucusu değildir. Dolayısıyla din felsefesinin önemli konularından biri olan kötülük problemi sorun olmaktan çıkmaktadır. 


Deizmin doğuş sebebi olarak “duygularıyla hareket eden bir Tanrı'dan aklıyla 


hareket eden bir Tanrı'yı hayatın merkezine koyma” ”” 


gereği öne sürülmüştür. 
Deizme göre duygularıyla hareket eden Tanrı, teistik dinlerde daha öne çıkmakta, insana istediği gibi emir vermekte, yasaklar koymaktadır. Bunun kontrolünü de yeryüzünde din adamlarına vermiştir. Yahudilik ve Hıristiyanlığa tepki olarak ortaya çıkan, bu dinleri eleştiren deizm, bu yaklaşımıyla duygusallıktan uzaklaşmış ve Tanrı 


bir akıl Tanrı'sına dönüştürülmek istenmiştir.” 


İlk ortaya çıktığı dönemde deizm; geleneksel Hıristiyanlığın temel düşüncellerine, bilim adamlarına Tanrı ve din adına yapılan baskıları azaltmıştır. 
Deizme göre din, insan tarafından üretilmiş bir olgu olarak bilim üreten insanlara müdahale hakkını ortadan kaldırmıştır. Deizm, bu şekilde bir rahatlık sağlayarak 
55 Necip Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, İstanbul, 2000, 5.266. 

“Taylan, a.g.e., s. 268. 
“Taylan, a.g.e., 5.266. 


“Tüzer, a.g.m., s. 62. 
5 Tüzer, a.g.m., s. 64, 65. 
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geleneksel anlayış ve yorumların tenkit edilmesine imkân tanımıştır. “9 Buradan anlaşılacağı üzere deizmin ortaya çıkışında bilimsel gelişmelerin etkisi vardır; deizmin getirdiği yaklaşımla da bilimsel gelişmeleri ve bilim adamlarını destekleyen 


bir ortam oluşmuştur. 


5. TEZDE KULLANILAN DİN FELSEFESİ KAVRAMLARI 


Bu araştırma bir din felsefesi çalışması olması münasebetiyle burada geçen temel kavramların ele alınması gerekmektedir. Tanrı, âlem ile nasıl ilgilenir veya Tanrı âleme müdahale eder mi? Bu anlamda aşağıda bahsedilecek kavramlar, deizm anlayışıyla doğrudan ilgili olarak öne çıkan kavramlardır. Yine vahiy, mucize, ibadet vb. kavramların reddedilmesi ve yeni bir teoloji getirmesi, dolayısıyla deizmle ilgili olduğu için bu kavramların ayrıca açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Din Felsefesinin bu temel kavramları, doğrudan veya dolaylı olarak deizmle alakalıdır ve 


ilgili kavramlar aşağıda açıklanmıştır: 


Tanrı: Çalışmanın temelini oluşturan bir kavram olarak Tanrı kelimesi; mutlak varlık; zorunlu varlık(vacibu”l-vücud) her şeyin sebebi, en mükemmel varlık, doğaüstü güçlere sahip olan ve yüce bir varlık olarak evrenin yaratıcısıdır. Fakat her dinin Tanrı anlayışı farklıdır. Tektanrıcılıktmonoteizm), Tümtanrıcılık(panteizm), 


Çoktanrıcılık(politeizm) bu Tanrı anlayışlarından bazılarıdır.9! 


Geleneksel teizm olarak isimlendirilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet”in kabul ettiği, Tanrı tasavvurunun sıfatlarına vurgu yapmak gerekir. 
Klasik teizmde, Tanrı”nın mahiyeti hakkında teist düşünürlerce bazı nitelikler ortaya konmuştur. Bunlardan ilki, kâmil ve ibadete layık bir Tanrı olmasıdır. Tanrı'nın ilk vasıflarından birisi “mâbud” olmasıdır. İbadet edilmeye layık bir varlık olarak Tanrı'ya insan, koşulsuz şartsız bir şekilde teslim olmaktadır. İnsanın kendisini Tanrı'ya adaması ve ona ibadet etmesi için, onun bütün varlıkların en yücesi olması 


gerekir ki bu da onun kâmil olmasıdır.” 


60 Aydın, a.g.e., s.178. 

61 Hüsamettin Erdem, Felsefeye Giriş-Bazı Felsefe Meseleleri-, Hü-er Yayınları, Konya, 2013, s. 210. 
62 Michael, Peterson vd. Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş, Çev. Rahim Acar, Küre Yayınları, 
İstanbul, 2015, s. 215. 
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Klasik teizmin Tanrr”sının niteliklerinden biri de zorunlu ve bizatihi mevcut (kendi kendine var olan) olmasıdır. Klasik teizmde Tanrı dışındaki bütün varlıkların varlığa gelmesi ve varlıklarının devamlılığının sağlaması için muhakkak başka bir varlığa ya da başka bir etkiye ihtiyaç vardır. Tanrı, varlığı gereği hiçbir şeye muhtaç değildir, varlığı kendiliğinden devam eder. “O, zorunlu bir varlıktır. Başka hiçbir şeye değil fakat kendine dayanan bir varlıktır ve onun var olduğu kabul edildiğinde, onun geçmişte veya gelecekte var olmaması mutlak surette imkânsızdır.” “İslam dünyasında bu mesele vâcibü”l-vücüd olarak adlandırılmış; bunun ayrımı Farabi, ve 


İbn Sina tarafından daha belirgin hale getirilmiş ve açıklanmıştır. ©“ 


Teizmin Tanrı'sı kadir, âlim ve salt iyi diye nitelendirilir. “Tanrı kadir veya kâdir-i mutlaktır, âlim veya âlim-i mutlaktır ve ahlaken salt iyidir.” Tanrı'nın kâdir olması, ne olursa olsun yapabilmesi demektir.9 Tanrı'nın gücü her şeye yetendir; onun gücü, başka bir varlık tarafından sınırlandırılamaz; ilahi güç, mutlak ve sınırsızdır. Tanrı'nın gücü sınırlı olsaydı uçsuz bucaksız bir evreni yarattığını düşünmek çelişkili olurdu. Tanrı'nın bilmesi, âlim olması herhangi bir sınırlama olmaksızın, bilinmesi mümkün olan her şeyin onun bilgisi dâhilinde olmasıdır. Onun bilgisinde yanılma ve eksilme söz konusu olamaz; kesinsizlik yada kuşku da yoktur. 


O halde Tanrı'nın bilgisi mükemmel ve mutlaktır.”” 


Tanrı'nın sıfatları konusunda deist filozofların farklı yaklaşımları vardır. Akla duyduğu sonsuz güvenle, deist bir düşünür olarak görülen, vahyi reddetmemekle beraber Hıristiyanlığın insani ve dini unsurlar ile değiştirildiğini savunan John Toland(1670-1722), Tanrı'nın sıfatlarını ve niteliklerini insanın bilmesine gerek olmadığını ifade etmiştir. Her şeyin özünün bilgisini bilmeyen insanın Tanrı'nın 


sıfatlarını bilmemesi normaldir. Bu insan için bir gizem değildir. Çünkü Tanrı 


kendisini ifşa etmek istememiştir. 


63 Peterson, a.g.e., s. 220. 

64 Aydın, a.g.e., s. 29. 

65 Peterson, a.g.e., s. 229. 

66 Mehmet Sait, Reçber, “Tanrı'nın Sıfatları”, Din Felsefesi El Kitabı, ed. Recep Kılıç, Mehmet Sait 
Reçber, Grafiker Yayınları, Ankara, 2018, s. 110. 

67 Reçber, a.g.e., s.102 

68 John Toland, “Deizm ve Hıristiyanlık”, Klasik ve Modern Metinlerde Din Felsefesi Dersleri İçin 
Yardımcı Kitap, Çev. Gülsüm Esen - Rüveyda Tezel, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2021, s.348, 349. 
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Yukarıda Tanrı'nın genel sıfatları kısaca açıklanmaya çalışılmış, teizmin Tanrı”sının öne çıkan nitelikleri verilmiştir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Tanrı kelimesi kullanılmıştır. Çalışmanın ölçeğini hazırlarken İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde kafa karışıklığına sebep olmaması açısından, ölçek sorularında Tanrı kavramı değil Allah lafzı kullanılmıştır. Allah lafzının tercih edilmesinin öğrencilerin soruları daha kolay anlamasına yardımcı olacağı düşünülmüş,böylece net bir sonuç 


ortaya konulmaya çalışılmıştır. 


Naturel Teoloji(Doğal Teoloji):Doğal Teoloji, Tanrı hakkında vahyin yardımı olmaksızın insanın aklıyla zihni faaliyetler sonucu ulaştığı bilgidir.9? Aynı zamanda doğal kelam ve doğal din olarak da Türkçede ifade edilmektedir. Doğa bilimleri ile dinin arasında pozitif bir ilişkinin varlığı sonucu rasyonel bir teoloji anlayışı olarak ifade edilebilir.” Doğal teoloji, “evrendeki olgulardan hareketle veya akıl ve tecrübe yoluyla Tanrı'nın varlığını makul ve sistematik bir yöntemle” ortaya koymaya çalışmaktır. Doğal teoloji, aklın kullanılması ve evrenin incelenmesi yoluyla Tanrı'nın bilgisinin kanıtlanması demektir; bu yönüyle felsefi teoloji olarak 


da isimlendirilir.”! 


Vahiy: Vahiy kelimesi “Arapça'da gizlice veya hızlı bir şekilde bildirmek, konuşmak, ilham etmek, ima ve işarette bulunmak, fısıldamak, emretmek gibi anlamlara gelmektedir. İngilizce” de vahiy karşılığında kullanılan “revaletion” kelimesinin ilk veya esas anlamı, bilgiyi insana ilahi ve tabiatüstü bir yolla bildirmek veya açıklamaktır.” ”” Türkçede vahiy, dini anlamda kullanılan bir terimdir. Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygambere bildirilmesi olarak tanımlanır. ” “Vahiy kelimesi iki kişi arasında bildirimdir ancak bu bildirimde genellikle bir kişi bilgi verici diğeri alıcı konumundadır. Bilgi verici konumunda olan, alıcı için gizli veya bilinmeyen şeyi ona bildirerek, ileterek onun için kapalı, 


gizli, sırlı olan şeyi açık hale getirir; ona bir anlamda bu gizli, bilinmeyen şeyi ifşa 


69 Filiz, Er, Ontolojinin Dini Tasavvurların İçeriğine Etkisi(Doğal Teoloji), Uludağ Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2006, s. 1. 

70 Cafer Sadık Yaran, “Natural Theology In Chrıstıanıty and Islam: İs There A Common Core?” 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,C.11.,S.11, s.35. 

7 Helen De Curuz- Johan De Smedt, “Doğal Teoloji nedir?”, Klasik ve Modern Metinlerde Din 
Felsefesi Dersleri İçin Yardımcı Kitap, Çev. Saim Gündoğan, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2021, s.70. 

72 Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019, s.15. 

” Oktay, a.g.e., 8.7. 
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eder.””” Buradan da anlaşılacağı üzere vahyin bilgi aktarımı yönü öne çıkmaktadır. 
Vahyin birçok tanımını yapılabileceği gibi genel olarak vahiy “Tanrı ve onunla ilgili bazı hakikatlerin insana iletilerek bilinir kılınması veya gizli hakikatlerin örtüsünün kaldırılıp ifşa edilmesi manasında kullanılmıştır. Vahiy, Allah'ın tarihe özel bir 


şekilde müdahalede bulunmasıdır. Kutsal kitaplar, bu müdahalenin bir ürünüdür.” 


Vahyin kabul edilmesi demek, aynı zamanda o ilahi bilgiyi insana gönderen üstün bir gücü de kabul etmek demektir. İnsana bu ilahi mesajı gönderen varlığın Tanrı olduğu düşünülür. Vahyin kaynağı, aşkın bir varlıktır. Vahiy süreci Tanrı-insan ilişkisi anlamında iletişimi gerektirir. 9 Tanrı, zamandan bağımsız olarak fiilde bulunur. Tanrı'nın fiilde bulunması; insan düşüncesinde, kültüründe ve sembollerinde karşılık bulur. Vahyi alan kişi, kendi bireyselliği içinde ve kendi şartlarında bu duruma şahitlik eder. Vahiy, belli şartlar altında belli bir grup ve belirli 


bir çevreye yönelik olarak gelmektedir. ”7 


Bu çalışmada da ölçeğin sorularından birisi vahiy kavramıdır. Deizm düşüncesinde, Tanrı'nın insanoğluna vahiy göndermesine gerek olmadığı, tabiattaki işleyiş ve aklıyla insanın Tanrı'yı bulabileceğine inanıldığı için ayrıca Tanrı'nın insanlara vahiy göndermesine gerek yoktur. Vahiy kavramı burada çalışmaya katılanların deizm düşüncesine sahip olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla ele 


alınmıştır. 


Mucize: Deizmde, Tanrı'nın yarattıktan sonra âleme müdahalesi reddedildiği için Tanrı'nın doğrudan tabiata müdahalesi anlamında mucizelerde reddedilir. Bu kavram birçok anlama gelmekle beraber genel olarak, “Tanrı tarafından meydana getirilmiş dini önemi haiz, olağanüstü bir türden olay” ” şeklinde ifade edilebilir. 
İslami literatürde insanı aciz bırakan bir olay olarak görülmüştür. Yani gerçekleşmesi durumunda ona şahit olan kişilerin aczini itiraf etmesidir. Olaya şahit olanların bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayıp, insanüstü bir güç tarafından bu durumun ortaya konulduğunun fark edilmesidir. Olağan olarak gerçekleşen olayların dışında 


meydana gelmiş bir durumdur. Farklı bir şekilde ifade edilecek olursa “maddi 


7 Oktay, a.g.e., 5.8. 

75 Oktay, a.g.e., 5.16. 

76 Aydın Işık, Bir Felsefi Problem Olarak Vahiy ve Mucize, Elis Yayınları, Ankara, 2006, s.26. 
T Işık, a.g.e., 25. 

78 Kılıç, a.g.e., 8.149. 


25 


dünyadaki olayların doğal düzeninde meydana gelen kırılmadır.” Doğanın yasalarının ilahi bir güç tarafından normal akışın dışına çıkarılmasıdır. ” “Teistik dinlerde mucize, Tanrı”nın evrende kendi koymuş olduğu düzeni ve doğa yasalarını bozacak şekilde etkinlikte bulunması anlamında kullanılır.” Türkçede mucize kelimesi “peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, haller, 


80 


insanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay””" anlamlarına gelmektedir. 


Bu çalışmada mucize kavramı ölçek kısmında kullanılmış ve bulgular kısmında değerlendirilmiştir. Tanrı evren ilişkisi söz konusu olduğunda deistlerin öncelikle peygamberleri, daha sonra vahyi ve bunlara bağlı olarak da mucizeleri 


reddetmesi söz konusudur. 


Dua ve İbadet: Deizm anlayışında Tanrı'nın hiçbir şekilde âleme müdahalesi kabul edilmediği için insanların Tanrı'ya dua etmesi, Tanrı'nın bu dualara karşılık olarak âlemde düzenlemede bulunması, bir şeyler yapması söz konusu değildir. 
Benzer şeklide uzaklardaki aşkın Tanrı ile insan arasında hiçbir bağ olmadığı ve olmayacağı için insanların Tanrı'ya ibadet etmesi de söz konusu değildir. Kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstüne alan, iyi-kötü, doğru-yanlış değerleri kendisi koyan insanın deizm düşüncesi açısından Tanrı'ya ibadet etmesi, onun yüceliğine sığınması ve yol göstericiliğine ihtiyaç duyması da mümkün değildir. Genel olarak bakıldığında deizmin aydınlanma sonrası Hıristiyan dinine, onun vahiy ve mucizelerle örülü din anlayışına, insanın hayatına sürekli karışan kilise kurumuna ve 


din adamları sınıfına bir tepki olarak doğduğu görülmektedir. 


Deizm, Tanrı insan ilişkisi bağlamında Tanrı'nın insanın isteklerine cevap vermemesi temelinde tartışılmıştır. Akıl ile kuşatılmış, peygamber inancı olmayan ve vahyi bilgiye inanmayan bir deistin ibadet etmesini de beklemek doğru değildir. 
Buradan hareketle bu çalışmanın ölçeğinde ibadetle alakalı sorularımız vardır ve bu 


sorulardan elde edilen bulgular tartışılmıştır. 
Sonuç olarak Tanrı, vahiy, nübüvvet, mucize, dua ve ibadet gibi din 


felsefesinin temel kavramları bilmek deizm konusunu anlamak için oldukça 


” Brian, Davies, Din Felsefesine Giriş, Çev. Fatih Taştan, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.231. 
80 Oktay, a.g.e., s.66. 
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önemlidir. Vahiy Tanrı'dan insana doğru bir iletişim kanalı olurken dua ve ibadet de 


insandan Tanrı'ya doğru bir iletişimi temsil etmektedir. 
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2.BÖLÜM 
DEİZM ALGI ÖLÇEĞİ ÇALIŞMASI 


Deizm algı ölçeği çalışmasının yöntemi, modeli, evreni gibi konular bu bölümde ele alınmıştır. Yine araştırmanın güvenilirlik ve geçerlik çalışmalarıyla veri 


toplama süreci bu bölümün konularıdır. 


1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 


Alan araştırması için araştırma yöntemi olarak sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket tekniği uygulanmıştır. Önceden hazırlanmış anket soruları sahada öğrencilere uygulanmış, elde edilen veri setleri SPSS programında analiz edilerek 


yorumlanmıştır. 


2. ARAŞTIRMANIN MODELİ 


Bu araştırma İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin deizm algılarını ölçmeye yönelik olarak modellenmiştir. Bu çalışmada; bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan nicel ve nitel araştırma modeli birlikte kullanılmıştır. “Bazı araştırmalarda hem nitel hem de nicel metodolojinin birlikte kullanılması gerekebilir. 
Bu durumda iki metodoloji de kullanılır ve araştırma metodolojisi karma araştırma (Triangular Research) adını alır. Karma metodoloji, dilimize birebir tercüme edilirse 


“nirengi” olarak adlandırılabilir.”! Nirengi, bakış açısı anlamına gelmektedir. 


“Karma yaklaşıma dayalı araştırmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılarak araştırılan gerçekliğe ilişkin daha sağlıklı ve çoğulcu verilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Nicel yöntemler ile gerçeğe ilişkin olarak genelde miktar belirten sayısal veriler toplanmakta, bunlara dayalı karşılaştırmalar yapılmakta, aralarındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı incelenmektedir. Nitel yöntemler aracılığıyla da genelde bağlamsal nitelikli veriler toplanmakta ve alternatif bakış açılarına dayalı yorumlardan yararlanılmaktadır. Böylece, nicel ve nitel yöntemler 


aynı araştırmada birbirini güçlendirecek biçimde kullanılmaktadır. Karma yaklaşıma 


81 Hüseyin Paden vd., Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, International Burch University, 
Sarajevo, 2012, s.58. 
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dayalı araştırmalar kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar değişik isimlerle adlandırılmakla birlikte, yaygın olan adlandırma eşzamanlı karma model ve eş zamansız karma modeldir. Eşzamanlı karma model olarak bilinen yaklaşım bazen “karma model” olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma dayanarak araştırma yapılırken araştırmanın belirli bir aşamasında hem nicel hem de nitel paradigmayı yansıtan yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Başka bir deyişle, birbirini tamamlayacağı düşünülen yöntemler aynı aşamada birleştirilerek 


kullanılmaktadır.”82 


Araştırmada karma modelin tercih edilmesinin sebebi, nicel modelden elde edilen verilerin, nitel model verileriyle beraber çalışmayı desteklemesi, 


çeşitlendirmesi ve güçlendirmesidir. 


3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMA GRUBU 


Araştırmanın evrenini Denizli ilinde bulunan İmam Hatip Liselerinde 
öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. 2020- 2021 
eğitim öğretim yılında Denizli'de 11. sınıf 824 öğrenci, 12. sınıfta 972 öğrenci öğrenim görmektedir. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin toplam sayısı 1796 olarak hesaplanmıştır. Bu sayılara, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Din Öğretimi 


biriminden ulaşılmıştır. 


Çalışmaya örneklem grubu olarak il merkezinden 6, ilçe merkezinden de 5 
olmak üzere toplam 11 okul katılmıştır. Denizli'de bu okullardan başka İmam Hatip Liseleri de vardır. Fakat çalışmanın yapıldığı dönemde pandemi koşulları sebebiyle adı geçen okulların dışındakiler, çalışmaya katılmamışlardır. Çalışmaya katılan 


okullar ve öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 


82 Ali Şimşek, “Araştırma Modelleri”,Sosya/ Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, ed. Ali Şimşek, 
Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2018, s. 100. 
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Tablo 1. Çalışmaya Katılan Okullar ve Öğrenci Sayılarına Göre Veriler 


Okul Adı Kız Erkek Toplam 
Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi 19 18 37 
Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi 52 35 87 
Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 42 . 42 
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip 8 10 18 
Lisesi 

Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi 33 12 45 
Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 19 13 32 
Acıpayam Anadolu İmam Hatip Lisesi 42. 5 57 
Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi 5 6 11 
Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 6 2 8 
Şehit VeysalPekakça Anadolu İmam Hatip 26 17 43 
Lisesi 

Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 8 20 
Toplam 264 136 400 


Not: İlk altı okul Denizli il merkezinde sonraki beş okul ilçelerde bulunmaktadır. 


Hazırlanan ölçek, Denizli il merkezi ve 5 ilçe olmak üzere 11 farklı İmam Hatip Lisesi”nde 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilere dağıtılmış ve sonrasında geri alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu programdan elde edilen veriler tablolaştırılarak 
yorumlanmıştır. Araştırmaya başlandıktan sonra 435 öğrenciye anket uygulanmış, 35 
öğrencinin doldurduğu ankette pek çok verinin eksik olmasından söz konusu anketler değerlendirmeden çıkarılmıştır. Ölçme aracı, Denizli il merkezinde 261, Acıpayam ilçesinden 57, Çivril ilçesinden 11, Sarayköy ilçesinden 8, Kale ilçesinden 43, Tavas ilçesinden 20 öğrenciye uygulanmış ve toplamda 400 adet anket verisi, işleme 


alınmak üzere toplanmıştır. 


4. VERİ TOPLAMA ARACI 


Çalışmada kullanılmak üzere yapılan litaratür taraması sonucunda varsayımlarımızı ölçecek uygun bir anket formu olmadığından “Deizm Algısı 


Ölçeği” isminde bir anket formu geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek ilk başta 65 
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sorudan oluşmuştur. Bu ölçek, ön test olarak 130 öğrenciye uygulandığında sorulardan bazılarının lise düzeyindeki öğrenciler tarafından anlaşılmadığı görülmüş ve danışman kontrolünde yapılan istişareler sonucunda soru sayısı 30”a indirilmiştir. 
Danışman kontorolünde yapılan son değerlendirmeyle 7 tane demografik, 14 tane likert tarzı ve 9 tane de açık uçlu soru olmak üzere 30 soruluk bir ölçek geliştirilmiştir. Ön test yapılacak öğrenciler, olasılık dışı örnekleme türlerinden “uygun örnekleme yöntemi” kullanılarak seçilmiştir. Bu yöntem araştırmaya hız kazandırmakta ve araştırmacının erişilmek istenen kitleye kolayca ulaşmasına imkan tanımaktadır.”” Ön test sonucuna göre geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, normallik testi sonucu çıkarılmıştır. Geliştirilen ölçekiçin öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden etik kurul onayı alınmıştır. 
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden anket 


uygulama izni alınmıştır. 


5. VERİ TOPLAMA SÜRECİ 


Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü anket uygulama izni verdikten sonra ilgili okullarda çalışma uygulanmaya başlanmıştır. Ziyaret edilen okullarda öncelikle okul idaresine gidilip çalışma anlatılmış, okul idareleriyle konuşulduktan sonra öğrencilerin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında öğrencilerle birebir görüşme 


şeklinde çalışma uygulanmıştır. 


Anket doldurma ve birebir görüşme aşamasında bazı zorluklar ile 
karşılaşılmıştır. Bu zorlukların en önemlisi,küresel anlamda etkili olanCovid 19 
salgınıdır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Covid 19 salgını gölgesinde geçtiği için okulların büyük bölümü eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam etmiştir. 
Öğrencilerin okullarda olmaması, onlara ulaşma zorluğunu da beraberinde getirmiştir. Bütün bu zorluklara rağmen ulaşabilabilen öğrencilerle çalışma yüzyüze uygulamaya çalışılmıştır. Çalışma devam ederken okullarda tamamen eğitime ara 
83 Sevgi Yıldız, “Sosyal Bilimlerde Örnekleme Sorunu: Nicel ve Nitel Paradigmalardan Örnekleme 
Kuramına Bütüncül Bir Bakış”, Kesit Akademi Dergisi, S,11, Aralık, 2017, s. 430. Ayrıca bkz. Uygun örnekleme yöntemine “Kolayda örnekleme” denilmektedir. “En kolay bulunan denek en ideal olanıdır. Denek bulma işlemi arzu edilen örnek büyüklüğüne ulaşıncaya kadar devam eder. İnternet ortamında gerçekleştirilen ve giderek yaygınlaşan anketlerde de bu yöntem kullanılır. Ulaşılabilen ve arzu eden herkes ankete katılır. Bu yöntem ile en ucuz yoldan yüksek bir örnek kitle oluşturulabilir”. 


Remzi Altunışık, vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, İstanbul, 2004, s.129, 130. 
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verilmesi neticesinde ölçek Google Formlar ile uygulama yoluna gidilmiştir. Çalışma hem yüz yüze hem de Google Formlar ile uygulanırken öncelikle 18 yaşından küçük olan öğrencilerden veli izinleri alınmış ve bunun için veli onam formu kullanılmış, diğer taraftan öğrencilere de gönüllü katılım formları da doldurtulduktan sonra ölçek uygulanmıştır. Dolayısıyla hem ailelerin hem de öğrencilerin gönüllülük onayı 


alınarak anket uygulanmış ve bu konudaki etik kurallara uyulmuştur. 


6. ÖLÇME ARACININ GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI 


Geçerlilik analizi, bir ölçekte yer alan maddelerin benzer özelliği ölçen maddelerden oluşup oluşmadığına bakılarak tespit edilebilir. Aynı zamanda farklı özellikteki ölçme durumlarını anlamaya yardımcı olur. Geçerlik analizinde faktör yük değerlerinin en az ,45 ve üstünde olması gerekmektedir. Faktör yük değeri ,45'ın altında olan maddeler ölçekten çıkarılır. Ancak uygulamada az sayıda madde için bu 


sınır ,30”a kadar indirilebilmektedir.* 


Maddelerin faktör analizine uygun olup olmadığının belirlemek için Bartlett Testi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi uygulanmaktadır. KMO Testi değişkenler arasındaki korelâsyonları ve faktör analizinin uygunluğunu test etmeye çalışan bir uygunluk testi olarak bilinmektedir. Bu değer örneklem yeterliliğini göstermektedir. 
“KMO test değeri 0-1 arasında değişmektedir. KMO değeri, bir değişkenin değeri, diğer değişkenler tarafından hatasız bir şekilde tahmin edilmesi durumunda | olur. 
Aksi bir durum söz konusu olunca yani bir değişkenin diğer değişkenler tarafından tahmin edilirken hatasızlık düzeyi azaldıkça KMO değeri 1”e yaklaşacaktır. Böyle bir durumda eğer bir değişkenin değeri diğer değişkenler tarafından yeterli düzeyde tahmin edilemiyorsa faktör analizinin kullanılmaması gerekir.” KMO değerleri 0,7 ve üzerinde ise “İYİ”, 0,5-0,7 arasında ise “YETERLİ”, 0,5”in altında ise “YETERSİZ” olduğu anlamına gelmektedir." 


“Abdullah Can, SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi Yayınları, 
8. Baskı Ankara, 2019, s. 317. 

85 Metin Yaşar, “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması” Pamukkale 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 36, 2014, s. 66. 

86 Can, a.g.e., s. 325. 
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7. DEİZM ALGI ÖLÇEĞİ(DAÖ) 


İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin deizm algılarını tespit etmek üzere hazırlanan ve 130 öğrenciye uygulanan 14 maddelik taslak ölçme aracının, en az sayıda madde ile en fazla özelliği ölçebilen bir araca dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bunun için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bileşenler matrisine bakıldığında ölçeğin 14 maddesinin 4 faktör altında dağıldığı ve tüm madde değerlerinin 0,450 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Döndürme öncesinde 


bu faktörün ulaştığı varyans % 69”dur. 


Scree Plot 


Eigenvalue o ni 


Component Number 


Şekil 1. Deizm Algı Ölçeği(DAÖ) Maddeleri 


Ölçeğe ilişkin Şekil 1”deki yamaç yığıntı grafiğinde yer alan faktör değerlerine bakıldığında Y ekseninde yer alan bileşenlerin X eksenine doğru ilk başlangıçta keskin bir iniş yaptığı görülmektedir. Bu keskin inişe ilişkin sebep, birinci bileşen değeri ile ikinci bileşen ve diğer bileşenlerin yük değerleri arasında önemli bir farkın olmasıdır. Birinci bileşene ait yük değerinin diğer bileşenlerin değerinden oldukça farklı olması aynı zamanda ölçme aracının birden fazla psikolojik yapı olduğunu işaret etmektedir. Yamaç-yığıntı grafiğine bakıldığında ikinci bileşenden sonra Y eksenindeki bileşenlerin X eksenine doğru keskin inişin zayıfladığı ve beşinci tepeden sonra yatay bir geçiş yaptığı görülmektedir. Bu durumda bu ölçekteki faktör belirlemedeki kesme noktasının iki olması kabul 


edilebilir. 
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Ölçeğin birinci faktörü Teorik İnanç Faktörü olarak adlandırılmış olup, (1. 2. 
3. ve 4.) dört maddeden oluşmaktadır. İkinci faktör Pratik İnanç Faktörü olarak adlandırılmış olup, (5. 6. 7. ve 8.) dört maddeden oluşmaktadır. Üçüncü faktör Yaptırımsal İnanç Faktörü olarak adlandırılmış olup (9.10. ve 11.) üç maddeden oluşmaktadır. Dördüncü faktör ise Sosyal/Dışsal İnanç Faktörü olarak adlandırılmış olup (12. 13. ve 14.) üç maddeden oluşmaktadır. Deizm Algısı Ölçeği(DAÖ) faktör 


analizi ise tablo 2'deki gibidir. 


Tablo 2.Deizm Algısı Ölçeği Faktör Analizi 


Madde Faktör Ortak Pino 

Numarası Varyansı Teorik Pratik İnanç Yaptırımsal Sosyal/Dışsal İnanç İnanç İnanç 

Madde 1 ,889 ,902 

Madde 2 ,904 ,894 

Madde 3 ,816 ,776 

Madde 4 ,476 975 

Madde 5 ,570 ,687 

Madde 6 ,708 ,813 

Madde 7 ,686 ,550 

Madde $ ,450 ,631 

Madde 9 ,865 ,824 

Madde 10 791 (843 

Madde 11 (845 718 

Madde 12 -. əə 

Madde 13 ,480 əza 

Madde 14 “ə 808 

— .. 5... Kaiser-Meyer-Olkin Değeri: ,834 

Teorik İnanç: 76 22,74 . s Test Sonuçları: 1009,889 

Pratik İnanç: % 17,50 Si bi 000 

Yaptırımsal İnanç: % 16,16 Beə 

Sosyal/Dışsal İnanç: 96 13,48 


Ölçekte kullanılan madde verilerine göre Tablo 2”de görüldüğü üzere KMO değeri ,848, Bartlett”s küresellik testi sonucu,05”ten küçüktür. Buna göre maddelerin 


faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. 
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Ölçeğin diğer faktörlerinin belirginleştirilmesi için yapılan döndürme sonrasında 1, 2, 3 ve 4. maddeler birinci faktör, 5, 6, 7 ve 8. maddeler de ikinci faktör, 9, 10 ve 11. maddeler üçüncü faktör, 13, 14 ve 15. maddeler de dördüncü faktör altında gruplanmıştır. Döndürme sonrası ortaya çıkan ölçeğin dört faktörlü olduğu görülmüştür. Birinci faktör(1, 2, 3. 4. maddeler) ölçeğe ilişkin toplam varyansın 9021,608'sını, ikinci faktör(5, 6, 7, 8.maddeler) ise 9016,971'ini, üçüncü faktör (9,10, 11. maddeler) %16,684 ünü, dördüncü faktör ise (12, 13, 14. maddeler) 7/012,553”ünü açıklamaktadır. Toplamda dört faktörün birlikte açıkladıkları varyans ise 7667,8 16”dır. 


8. ÖLÇME ARAÇLARININ GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 


Güvenirlik analizine madde analizi de denmektedir. Bu analiz, testin sorularını oluşturan ifadeler ile bunlara verilen cevapların birbirleriyle tutarlılık 
gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak için yapılır. Güvenirlik katsayısı 0 ile 1 
arasında değerler alır ve 1”e yaklaştıkça güvenirlik artar. Çalışmada ölçeğin 


güvenirliğini belirlemek üzere Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır.?” 


Ölçeğin Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı 0,00< a <0,40 arasında ise “Ölçek Güvenilir Değildir”; 0,40< o <0,60 arasında ise “Ölçek Düşük Güvenirliktedir”, 0,60< o <0,80 arasında ise “Ölçek Oldukça Güvenilirdir”: 0,80< a x1,00 arasında ise “Ölçek Yüksek Derecede Güvenilirdir.” şeklinde yorumlanmaktadır. 55 Araştırmada kullanılan Deizm Algı Ölçeği (DAÖ) madde analizleri Tablo 3”teki gibidir. 


87 Zeki Arslantürk, Uygulamalı Sosyal Araştırma Kavramlar- Metotla- Teknikle- Bilgisayar 
Uygulamaları, Çamlıca Yayınları 4. Baskı, İstanbul, 2016, s. 169. 
88 Can, a.g.e., s. 391. 
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Tablo 3. Deizm Algı Ölçeği Güvenilirlik Analizi 


No 


Maddeler 


Madde 
Ortalamaları 


Madde 
Standart 


Sapması 
Madde Toplam 
Korelasyonu 
Madde Silme 
Güvenirlik 
Katsayısı 


Teorik inanç” ,901 


Yaşadığımız evrenin yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyorum. 


4,76 


x. 
İN 
3 
iyə) 


,892 


Evrende meydana gelen değişikliklerin Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünüyorum. 


4,76 


© 
© 
© əə 


,842 


Allah'ın İnsanlığın kurtuluşu için peygamberler gönderdiğine inanıyorum. 


4,74 


,71 85 ,847 


Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara mucize gösterdiğine inanıyorum. 


4,52 


.81 ,69 ,908 


Pratik inanç—,763 


İnsanın cennete gitmesi için ibadet etmesine gerek yoktur. Ahlaki olarak iyi olması yeterlidir. 


1,91 


1,04 ,61 ,678 


İyi ve kötü davranışları 

kendim ayırt edebilirim. 
Kutsal kitaplarda iyi ve 

kötünün açıklanmasına 

ihtiyaç yoktur. 


1,98 


1,08 ,99 ,691 


İbadeti olmayan bir din bana her zaman daha cazip gelmiştir. 


1,71 


1,03 ,51 ,729 


Allah evreni yaratmıştır ve düzeni kurmuştur. 
Bundan sonra evrene müdahale etmesine gerek yoktur. 


1,77 


1,05 .52 ,727 


Yaptırımsal inanç- ,829 


Dua ettiğimde Allah'ın bana yardım edeceğine inanıyorum. 


4,65 


,68 ,/2 ,725 


10 


İbadetlerin Allah tarafından benim için emredildiğine inanıyorum. 


4,44 


,92 ,62 ,874 


11 


Cennet ve cehennemin varlığına inanıyorum. 


4,74 


,65 ,/5 ,/16 


Sosyal/dışsal inanç”572 


12 


İnandığım dinin emir ve yasakları benim özgürlük alanımı kısıtlıyor. 


1,91 


1,08 43 404 


13 


Gelecekte bilim dinin yerini alacak ve dinin bütün sorularını cevaplayacaktır. 


2,48 


1,1 ,33 544 


14 


Bazı dindarların ve din görevlilerinin olumsuz davranışları beni dinden soğutur. 


2,89 


1,3 ,39 ,461 


Cronbach”s Alpha Katsayısı — ,641 


36 


Tablo 3”e göre Deizm Algı Ölçeği (DAÖ) Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı ,641 olarak hesaplanmıştır. Ölçeği oluşturan Teorik inanç faktörü Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı ,901; Pratik inanç faktörü Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı ,763; Yaptırımsal inanç faktörü Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı ,829; Sosyal/Dışsal İnanç Cronbach”s Alpha güvenirlik katsayısı ,572 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu verilere göre Deizm Algı Ölçeğinin Cronbach”s Alpha güvenilirlik katsayısı ,641 olarak hesaplanmış ve ölçeğin oldukça güvenilir 


olduğu ortaya koyulmuştur. 


9. VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMU 


Yapılan nicel araştırmalarda veri setlerinin doğru sonuçlar vermesi ve doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için nicel analiz tekniklerinin iyi seçilmiş olması gerekir. “Araştırmalarda yapılan istatistiksel testlerin mümkün olduğunca parametrik$? test olması, sonuçların güvenirliği ve genellenebilirliği açısından istenen bir durumdur. Parametrik testlerde kabul edilen belli bir hata düzeyinde örneklemden elde edilen verilerden hareketle evrene ilişkin parametre değerler hakkında önermelerin doğruluğu araştırılır. Bu nedenle mevcut değişkenler ve aldıkları değerlerle parametrik testlerin yapılabilmesi için verilerin dağılımının belli koşulları sağlaması gerekir.””” İşte bu koşullardan biri de verilerin normal dağılım özelliği 


göstermesidir. 


Ölçeğin normallik dağılımı; merkezi eğilim ölçülerine, dağılımın çarpıklık ve basıklık katsayısına bakılarak ve veri yapısının incelenmesi ile sağlanabilmektedir. 
Bu araştırmada verilerin normal dağılım özelliği gösterip göstermediği çarpıklık ve basıklık katsayılarına göre belirlenmiştir. İdeal veri dağılımı, simetrik olmalıdır. 
Simetrikliğin ve basıklığın sayısal ölçütü olan çarpıklık ve basıklık katsayıları açısından bakıldığında ideal bir verinin katsayıları O(sıfır) olmalıdır. Bu değere göre normallik hakkında fikir yürütülebilir. Kabul gören anlayışa göre çarpıklık ve basıklık katsayıları sırasıyla çarpıklık ve basıklık standart hatalarına bölündüğünde 


89 Araştırmalarda evrene ilişkin varsayımların karşılanabilmesi için gereken şartların sağlanabildiği 
verilerle yapılan istatistiksel işlemlere parametrik testler denir. Detaylı bilgi için bkz: Can, a.g.e., s. 
31. 

90 Can, a.g.e., s. 81-82. 
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çıkan değerler -1,96 ile +1,96 arasında yer alıyorsa dağılım normal kabul edilebilir.”1 
Buna göre araştırmada kullanılan ölçeğin çarpıklık ve basıklık katsayılarına ilişkin verileri aşağıda gösterilmiştir. Normallik testi, 130 kişilik ön test sonucuna göre değerlendirilmiştir ve bu kişilerin veri setlerinde kayıp veri bulunmamaktadır. 


Normallik testi bulguları aşağıda Tablo 4”te gösterilmiştir. 


Tablo 4.Deizm Algı Ölçeği Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 


Tanımlayıcı İstatistik 


İstatistik Standart 
Hata 

Toplam Ortalama 3,3596 ,02618 

95% Olasılıkla Ortalamanın Alt Sınır 3,3078 

Güven Aralığının Üst Sınır 3,4114 

5% Kırpılmış Ortalama 3,3528 

Ortanca 3,3571 

Varyans/Değişke ,089 

Standart Sapma ,29850 

En Küçük Değer 2,57 

En Büyük Değer 4,21 

Genişlik 1,64 

İlk ve Son Çeyrek Arası Genişlik ,36 

Çarpıklık ,392 ,212 

Basıklık ,239 ,422 


Tablo 4”te görüleceği üzere Deizm Algı Ölçeğinin çarpıklık değeri 0,392, basıklık değeri ise 0,239 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler doğrudan +1,96 ile -1,96 arasında olduğu için dağılım normal kabul edilmektedir. Farklı bir şekilde hesaplanacak olursa çarpıklığın standart hataya bölünmesiyle çıkan sonuca göre (,392/,212-1,84) ve basıklığın standart hataya bölünmesiyle (,239/,422—0,56) çıkan sonuçlar yine +1,96 ile -1,96 arasındadır. Dolayısıyla her iki durumda da Deizm Algı Ölçeği için dağılımın normalliği kabul edilebilir. Bu normallik sonucuna göre Deizm 


Algı Ölçeğinin parametrik testler için uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 


Nicel verilerin analizi için testin geçerlilik ve güvenirliği sınanmış ve testin 


dağılımının normalliği araştırılmıştır. Danışman onayı doğrultusunda elde edilen 


?1 Can, a.g.e., s. 84-85. 
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sonuçlara göre nicel verilerin analizinde frekans, Pearson momentler çarpımı korelâsyon katsayısı, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) testi kullanılmıştır. Nitel veriler için de betimsel analiz uygulanarak elde edilen cevaplar, tablo istatistikleri halinde yorumlanmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan farklı 


çalışmaların sonuçları ile kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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3. BÖLÜM 


DEİZM ALGI ÖLÇEĞİ ÇALIŞMASININ BULGULARI ve 
YORUMLARI 


Tezin bu bölümünde Deizm Algı Ölçeği adı verilen çalışmanın saha taraması sonucu elde edilen bulguları sunularak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ölçeğin korelâsyonu, ölçeğin sorularından ulaşılan sayısal veriler, çalışmaya katılanların cinsiyetlerine dayalı bulgular, öğrencilerin sınıf düzeyine ait bulgular, öğrencilerin ailelerinin gelir dağılımına ait bulgular, öğrencilerin yaşadıkları yerlerle ilgili bulgular, anne ve babaların eğitim durumlarıyla ilgili sonuçlar ve açık uçlu soruların nitel bulguları bu bölümün konusudur. Ayrıca tüm bu sonuçların genel 


değerlendirmesi bu bölümde yapılmıştır. 


1. DEİZM ALGI ÖLÇEĞİ KORELASYON BULGULARI 


Korelâsyon, iki veri dizisi arasındaki ilişkinin miktarını ve yönünü gösteren istatistiksel bir işlem olup, -1 ile +1 arasında değer alır. Sonuç ise “r” ile gösterilir. 
Korelâsyon katsayısı --1”e ne kadar yakın ise ilişki o kadar yüksek demektir. 
Korelâsyon katsayısının işareti ilişkinin yönünü gösterir. Pozitif(1), değişimin yönünün aynı olduğunu; negatif(-) ise birinin artarken diğerinin azaldığını gösterir. 
Ayrıca korelâsyon, karşılıklı bir ilişkinin sonucu olduğundan, neden-sonuç ilişkisi aranmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. ?” Deizm algı ölçeğiyle ilgili korelâsyon 


bulguları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


92 Can, a.g.e., s.369-370. 
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Tablo 5. Deizm Algı Ölçeği (DAÖY'ne İlişkin Korelâsyon Bulguları 


Deizm Algı Ölçeği d “s g f=! ə “s A = S ze e z əə Bö 
5 D BE > 8 No 
= È 251: 

Teorik inanç 1 

Pratik inanç -,250” 1 

Yaptırımsal inanç 660” -,3217 1 

Sosyal /dışsal inanç -,167” 518” -,171” 1 

Deizm algı ölçeği toplam ,549” ,4917 ,488” ,579” 1 


* * Korelâsyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelâsyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 


Tablo 5”in korelâsyon ilişkisine bakıldığında faktörler arasında 0,01 düzeyinde bir anlamlılık olduğu görülmektedir. Ayrıca teorik inanç ve yaptırımsal inanç arasında pozitif yönde yüksek bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. Aynı şekilde teorik inanç faktörü ile Deizm ölçeği (1,549), pratik inanç faktörü ile sosyal/dışsal inanç (R”,518) ve Deizm ölçeği (1,491), deizm ölçeği ile yaptırımsal inanç (1-,488) ve sosyal/dışsal inanç (1,579) arasında pozitif yönde bir ilişkinin 


olduğu görülmektedir. 


Teorik inanç ile pratik inanç (r”-,250) ve sosyal/dışsal inanç (1-,167) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Buna göre pratik inancın arttıkça sosyal/dışsal ve teorik inancın azaldığı ifade edilebilir. Bu durumda sürekli olarak benzer rutin ve ritüellerin yapılması teorik olarak inanç konularının zedelenmesine veya zayıflamasına neden olmuş olabilir. Benzer şekilde pratik inancın yaptırımsal inanç (r”-,321) ile yaptırımsal inancın sosyal dışsal inanç (r”-,171) ile negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak tablo 5'e göre Deizm algı 


ölçeği faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ifade etmek mümkündür. 
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2. ÖĞRENCİLERİN ÖLÇEK SORULARINA VERDİKLERİ 
CEVAPLAR 


Ölçeğin en önemli kısmını oluşturan sorular ve onlara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir. 


Tablo 6. Ölçek Sorularına Verilen Yanıtların Sayısal Bulguları 


A A 
> > A A 
a 3 £6 552 
ÖLÇEK SORULARI Si > z 2 RA 
se a S 2422 
Cim = x z S m x x 
1. Yaşadığımız evrenin yüce bir yaratıcı Kişi Sayısı tarafından yaratıldığına inanıyorum. 
Yüzde 
2. Evrende meydana gelen değişikliklerin Kişi Sayısı 
Allah”ın kontrolünde olduğunu düşünüyorum.( Yağmurun yağması, güneşin Yüzde doğup batması gibi) 
3. Allah”ın insanlığın kurtuluşu için Kişi Sayısı peygamber gönderdiğine inanıyorum. 
Yüzde 
4. Allah”ın peygamberi vasıtasıyla insanlara Kişi Sayısı mucize gösterdiğine inanıyorum. 
Yüzde 
5. İnsanların cennete gitmesi için ibadet Kişi Sayısı etmesine gerek yoktur. Ahlaki olarak iyi i olması yeterlidir. Yüzde 
6. İyi ve kötü davranışları kendim ayırt Kişi Sayısı edebilirim. Kutsal kitaplarda iyi ve kötünün - açıklanmasına ihtiyaç yoktur. Yüzde 
7. İbadeti olmayan bir din bana her zaman Kişi Sayısı daha cazip gelmiştir. 
Yüzde 
8. Allah evreni yaratmıştır ve düzeni Kişi Sayısı kurmuştur. Bundan sonra evrene müdahale 


etmesine gerek yoktur. Yüzde 


9. Dua ettiğimde Allah'ın bana yardım Kişi Sayısı 


edeceğine inanıyorum. - 
Yüzde 


10. İbadetlerin Allah tarafından benim için Kişi Sayısı emredildiğine inanıyorum. 


Yüzde 
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A A 
> > . ə in 5 g ŞS 
ÖLÇEK SORULARI ... > z << Ag 
SE 2 N 242 
> Ge G 

c m (æ Z z x əz z z 

11. Cennet ve cehennemin varlığına Kişi Sayısı 

inanıyorum. Yüzde 

12. İnandığım dinin emir ve yasakları benim Kişi Sayısı 


özgürlük alanımı kısıtlıyor. R. 
Yüzde 


13. Gelecekte bilim dinin yerini alacak ve Kişi Sayısı dinin bütün sorularını cevaplayacaktır. 
Yüzde 


14. Bazı dindarların ve din görevlilerinin Kişi Sayısı olumsuz davranışları beni dinden soğutur. 


Yüzde 


Not: Çalışma 400 öğrenciliyle yapılmıştır. Bazı sayısal veriler 400 sayısından az olabilir. Çünkü öğrencilerden bazıları soruların bir kısmına cevap vermemiştir. 


Tablo incelendiğinde birçok yorum yapılabilir. Fakat burada sadece sorulara verilen cevaplar sayısal ve yüzdelik olarak incelenmiştir. Bundan dolayı sadece bir tek soruya verilen cevap sayılarına bakılarak toplu değerlendirme yapılması doğru değildir. Çalışmanın ilk sorusuna (1. Yaşadığımız evrenin yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyorum.) verilen yanıtlar şöyledir: Kararsızım cevabını veren öğrencilerin sayısı eşit şekilde dağıtılmıştır. Öğrencilerin “97'lik kısmıevrenin yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığı fikrini kesin olarak kabul etmektedir. 2016 yılında Yürgüç tarafından yapılan ve yüksek lisans tezi olarak sunulan araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yürgüç'ün çalışması sadece İmam Hatip Lisesi öğrencilerini değil, Şırnak ilinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerini de kapsamaktadır. 
Onun çalışmasında da “Evrendeki düzenin bir yaratıcı tarafından oluşturulduğuna inanıyorum.” maddesini 600 öğrencinin %96’sı kabul ettiğini beyan etmiştir. * Dolayısıyla İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yüce bir yaratıcı fikri diğer öğrencilerden düşük değil, aksine daha fazladır. Bu soruya verilen cevaplara göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hem teizmin hem de deizmin temel anlayışı olan 


evrenin yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyor oldukları anlaşılmaktadır. 


93 Muhammet Sait Yürgüç, Gençliğin İman Algısı Örneği (Şırnak İli Örneği), Şırnak Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şırnak, 2016, s. 21. 
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Evrenin Tanrı tarafından yaratıldığı kabulü önemli ve belirleyici faktörlerden birisidir. 

Çalışmanın bir diğer sorusuna (2. Evrende meydana gelen değişikliklerin Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünüyorum.) verilen cevaplara bakıldığında 9097'ye yakın bir oranla evrende meydana gelen değişikliklerin yaratıcıyla doğrudan ilgili olduğu ifade edilmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Allah'ın varlığı ve Allah'ın âlem üzerindeki yetkinliği ile ilgili maddeleri aynı oranla kabul ettikleri görülmektedir. İkinci soruya verilen cevabın yüksek oranda kabul görmesi öğrencilerin doğrudan teistik Tanrı anlayışını kabul ettiklerini göstermektedir. Tanrı'nın âleme müdahalesini kabul eden bu madde teizm 


ile deizmi doğrudan belirleyici bir şekilde ayırt etmektedir. 


Çalışmada bir diğer soruya (3. Allah'ın insanlığın kurtuluşu için peygamber gönderdiğine inanıyorum.)bakıldığında öğrencilerin (o 9096,2'lik kısmı Allah'ın peygamber gönderdiğini kabul etmektedir. Kararsızlarla beraber bu oran 7697”lere ulaşmaktadır. 2021 yılında Koç tarafından yapılan ve Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan çalışmada benzer nitelikte bir soru sorulmuştur. Koç'un sorusuna ortaöğretim öğrencilerinin verdiği cevaplarda dinin bir kitap, bir vahiy veya bir peygamberle gelebileceği kanısı %80 seviyelerinde kalmıştır.”İki farklı çalışmada benzer sorular birlikte değerlendirildiğinde sonuçlar, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin İslam dininin temel inanç esasından biri olan Peygamberlere iman konusunda net bir tavır sergilediklerini göstermektedir. Peygamberlere iman konusu ve peygamberin mucize göstermesiyle ilgili olan başka bir soruya daha verilen yanıtlar şöyledir: (4. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla insanlara mucize gösterdiğine inanıyorum.) Kararsızlar dağıtıldığında öğrencilerin 4095'e yakınının mucizelerin varlığını kabul ettiği söylenebilir ve bir önceki peygamberlik sorusuyla çok yakın sonuçlar çıktığı ifade edilebilir. Bu da çalışmanın tutarlılığına işaret etmektedir. 
Sonuçlar, bu maddeye verdikleri cevaplarla öğrencilerin, vahiy ve peygamber inancını reddeden deizm inancına değil, büyük bir çoğunlukla bunu kabul eden teizm 


inancına bağlı olduklarına işaret etmektedir. 


dı Gülten Koç, Lise Öğrencilerinin Deizm Algısına Dair Sosyolofik Bir Araştırma (Başakşehir Örneği), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2021, s. 91. 
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Araştırmada deizmin temel savlarından biri olan Tanrı'ya ibadetin gereksiz oluşu ve ahlaklı olmanın yeterli olduğu görüşünü içeren soruya verilen yanıtlar şöyledir. (5. İnsanların cennete gitmesi için ibadet etmesine gerek yoktur. Ahlaki olarak iyi olması yeterlidir.)9042,8'i Kesinlikle katılmıyorum, 7/036,3”ü katılmıyorum, %12,3 kararsız, 904,8'i katılıyorum, 904'ü de kesinlikle katılıyorum maddelerini işaretlemiştir. Kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların 9085'i ibadetin gerekli olduğu fikrini benimsediği anlaşılmaktadır. Fakat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ibadetler konusunda %15 oranında cennete gitmek için ibadete ihtiyaç duymaması şaşırtıcı olmuştur. Bununla birlikte, katılımcıların soru kökünden ne anladıkları da oldukça önemlidir. İbadetler dediğimiz zaman kesin farz olan ibadetler mi, yoksa nafile ibadetler mi gibi muammalı bir durum söz konusu olmuş olabilir. 
Ayrıca Koç'un araştırmasında “Her İnanç Sisteminin Kendine Has Ritüel, Davranış ve İbadetleri Olması Gerektiğine İnanıyorum” sorusuna verilen yanıtlar şöyledir. 
“%3 Kesinlikle katılmıyorum, 907,1 katılmıyorum, %16,6 ne katılıyorum ne katılmıyorum, %39,3 katılıyorum, %34 kesinlikle katılıyorum” şeklinde olmuştur.” 
Bu çalışmada da kararsızlar dağıtıldığında %81,6 oranıyla lise öğrencilerinin ibadeti gerekli gördüğü söylenebilir. İki çalışma birlikte değerlendirildiğinde İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ibadeti gerekli görmelerinin oranı daha yüksek çıkmaktadır. 
İbadetlerin kabulü ibadete gerek duymayan deizm anlayışının reddi anlamına 


gelmektedir. 


Deizm düşüncesinin temel kabullerinden birisi de vahye ihtiyaç duyulmamasıdır. Vahiy sadece Tanrı'yı bilmek için gerekli değildir. Vahiy aynı zamanda o Tanrı inancının nasıl günlük hayata dönüşüp yaşanacağını, değerler sistemini de getirir. Dolayısıyla vahyin reddi, vahiyle konulan günlük eylemlerimiz, düşüncelerimiz ve iyi kötü olarak değerler sistemimizin de reddi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan insan yapıp etmelerinde doğrulara kendisinin karar verebilmesiyle ilgili, dolaylı olarak akıl dinini benimsemesi demektir. Bundan dolayı araştırmanın sorularından biri de (6. İyi ve kötü davranışları kendim ayırt edebilirim. 
Kutsal kitaplarda iyi ve kötünün açıklanmasına ihtiyaç yoktur.) sorusudur. 
Katılımcılar bu soruya %41,3 kesinlikle katılmıyorum, %34,3 katılmıyorum, %14,3 


kararsızım, 766 o katılıyorum, 704,3 kesinlikle o katılıyorum şeklinde 


95 Koç, a.g.t., s. 94. 
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cevaplandırmışlardır. Kararsızlar dağıtıldığında, 9083 oranında vahye ihtiyaç olduğu yönünde fikir beyan etmişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin büyük bir çoğunluğu iyi ve kötü gibi değerlerin Tanrı tarafından belirlenmesini gerekli görmektedir. Ancak peygamber gereklidir sorusuna verilen cevaplardaki oranın bu soruda 9083'e düşmesi dikkat çekicidir. Kutsal kitaplardaki içeriğin insanlara ulaştırılması anlamında peygamberin gerekli oluşu da bu soruyla doğrudan alakalıdır. İki farklı soruya verilen cevapların farklılık göstermesi, öğrenciler nezdinde farklı anlaşıldığı ifade 


edilebilir. 


Araştırmanın bir başka sorusu da (7. İbadeti olmayan bir din bana her zaman daha cazip gelmiştir.) ibadet ve inanç ilişkisini incelemektedir. Öğrencilerin bu soruya cevabı, 056,80 kesinlikle katılmıyorum, %27 katılmıyorum, %7,8 kararsızım, %5,3 katılıyorum, 903,3 kesinlikle katılıyorum şeklinde olmuştur. 
Kararsız öğrenci grubu dağıtıldığında yaklaşık 9088'lik gibi yüksek bir oranla dinin ibadetleri emretmesi görüşü hâkimdir. Bu sonuca göre öğrencilerin ibadetsiz bir dini düşünmenin mantıklı olmadığı görüşüne sahip oldukları dolayısıyla ibadetsiz bir din fikrinin onları cezp etmediği anlaşılmaktadır. Deizmin ibadetlere yer vermeyen bir Tanrı anlayışının öğrenciler tarafından benimsenmediği görülmektedir. Deizmde ibadete gerek duyulmayan bir Tanrı anlayışı düşüncesine karşı, ibadeti olmayan Tanrı tapılmaya layık da değildir. Özellikle Tanrı-insan ilişkisini devam ettirdiği, ibadetin olmadığı bir din ve deizm gibi anlayışta insanla Tanrı arasındaki bağlantı kopuktur veya yoktur. Ayrıca ibadetler ibadete layık bir Tanrı- mabut anlayışının gereğidir. Tapılmaya layık olmayan bir Tanrı'ya insanlar tapma ve ibadet etme gereği duymazlar. Dolayısıyla ibadet Tanrı'nın yüceliğinin de bir göstergesidir. Yine insan ona ibadet ederek onun yüceliğine olan saygısını ifade etmektedir. Deizm Tanrı'nın âlemle olan ilişkisini koparınca ibadet dua gibi Tanrı-insan ilişkisinin de 


aralarındaki bağı koparmıştır. 


Tanrı'nın bu âlemi yaratıp daha sonra âlemle bağının koptuğu sorusunu farklı bir şekilde tersten sorduğumuzda sonuç şöyle çıkmaktadır. Katılımcılar, (8. Allah evreni yaratmıştır ve düzeni kurmuştur. Bundan sonra evrene müdahale etmesine gerek yoktur.) sorusuna %51,8 oranıyla kesinlikle katılmıyorum, 9030 oranıyla katılmıyorum, %9,3 oranıyla kararsızım, %3,5, Katılıyorum, %4,5 oranıyla kesinlikle 


katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Kararsız öğrenciler dağıtıldığında %86,5 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oranında, en temel deistik Tanrı anlayışının öğrenciler tarafından kabul görmediği 


anlaşılmaktadır. 


Yaratıcı”ya güven anlamında araştırmanın (9. Dua ettiğimde Allah”ın bana yardım edeceğine inanıyorum.) sorusuna verilen yanıtlar; %1,5 kesinlikle katılmıyorum, 0,30 % katılmıyorum, 902,30 kararsızım, 23,50 katılıyorum, 9072,30 kesinlikle katılıyorum olarak tespit edilmiştir. Genel olarak öğrenciler %97 gibi çok yüksek bir oranda Allah'a dua ettiklerinde duasının kabul olacağı görüşü hâkimdir. 
Öğrencilerin tamamına yakınının Allah'a olan bağlılık ve güvenini ortaya koymaktadır. Oysa deizmde Tanrı bu aleme müdahale etmediği için insanların dualarına karşılık vermeyecek, onların dualarını gerçekleştirmeye yönelik herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Böyle bir Tanrı anlayışının özellikle tehlike ve zor durumda olan insanları ne kadar çaresiz, yalnız ve korumasız bıraktığı ortadır. Bu sebeple duaya karşılık veren bir Tanrı fikri insanın yalnız, korumasız ve çaresiz olmadığını hissetmesive Tanrı'ya güven duyması açısından önemlidir. Öğrencilerin 


cevaplarında da bu güven duygusu anlaşılmaktadır. 


İbadetlerin insan için ne kadar önemli olduğunu ölçmek adına araştırmaya koyduğumuz sorulardan biri de (10. İbadetlerin Allah tarafından benim için emredildiğine inanıyorum.) sorusudur. Bu sorudan; %2,5 kesinlikle katılmıyorum, %4 katılmıyorum, %2,8 kararsızım, %27,8 katılıyorum, %62,5 kesinlikle katılıyorum, bulgularına ulaşılmıştır. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde ve kararsızlar dağıtıldığında yaklaşık 9092'lik gibi büyük bir kesimin ibadetlerin Allah tarafından insana emredildiği görüşünü benimsediğini göstermektedir. Bu da bize öğrencilerin gözünde Allah'ın insanları ibadetlerden sorumlu tutmasının Tanrı insan ilişkisi bakımından beklenen bir yaklaşım olduğunu ifade etmektedir. Bu soru açısından bakıldığında öğrenciler ibadetlerin kendi faydalarına olacağının bilincindedir. Ancak soru yedinci soruyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler ibadetlerin kendilerine dönük faydalarının olduğu bilincine sahip olduklarından 


ibadetleri yapma oranın yükseldiği görülmektedir. 


İslam inanç esaslarından birisi de ahiret inancıdır. Ahiret inancı insanın dünyada yapıp ettiklerinden sorumlu tutulduğu sonsuz bir hayatı ifade etmektedir. 


Deizm düşüncesinde net bir şekilde ahiret düşüncesinden bahsedemeyiz. Her ne 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kadar ismi deizm ile anılan bazı düşünürlerin ahiret inancını kabul etseler de deistler açısından ortak bir ahiret inancı yoktur.”” Araştırmada bu konuyla ilgili doğrudan bir soru sorulmuş ve cevaplar şöyle olmuştur. (11. Cennet ve cehennemin varlığına inanıyorum.) Katılımcılar bu soruya %1,8 kesinlikle katılmıyorum, %1,5 katılmıyorum, %16 katılıyorum, %80,8 oranında kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplandırmışlardır. Toplam %97 oranında cennet ve cehennemin varlığı öğrenciler tarafından kabul edilmiş görünmektedir. Allah'a, peygamberlere ve ahirete imanın temel inanç esasları olduğu düşünüldüğünde İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında bu üç temel inanç esasını kabul etme oranının çok yüksek olduğu görülmektedir. 
Ahirete iman Allah'a, peygambere imandan sonra, yani kelim-i şahadetten sonra gelen ilk esastır. Bunları kabul eden her ne olursa olsun mümin kabul edilir. Ahiret hayatı özellikle ahlaki gerekçelerle çeşitli açılardan gerekli görülür. Çünkü bu dünyada ahlaklı bir insan olarak, anlamlı bir hayat yaşaması için ahiret hayatı gerekli 


görülmüştür.” 


Dinin koymuş olduğu emir ve yasaklar bireyin özgürlük alanını ne kadar etkilemektedir? Bu bağlamda öğrencilere yöneltilen bir başka soru (12. İnandığım dinin emir ve yasakları benim özgürlük alanımı kısıtlıyor.) vardır. Bu soruya verilen yanıtlar %45,5 kesinlikle katılmıyorum, %33 katılmıyorum, % 0,8 kararsızım, % 6,8 katılıyorum, %4 kesinlikle katılıyorum şeklinde olmuştur. Katılımcılardan kararsız öğrenciler dağıtıldığında yaklaşık 9084 ile dinin emir ve yasakları bireyin özgürlüğünü kısıtlamadığını sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin büyük çoğunluğu dinin emir ve yasaklarının konfor alanlarını kısıtlamadığı görüşünü benimsemişlerdir. Bu da İslam'ın din anlayışının günümüz gençlerinin özgürlük taleplerine cevap verdiğini veya dini alandaki kısıtlamalar ile sosyal yaşamdaki 


konuların birbirinden ayırdıkları anlamına gelmektedir. 


Deizmin ilk ortaya çıktığı zamanlardaki akla duyulan özgüven ve akıl çağının etkilerinin görülüp görülmediği de araştırmada incelenmeye çalışılmıştır. Bunu ortaya koyabilmek adına soruya verilen yanıtlar şöyle olmuştur. (13. Gelecekte bilim 


dinin yerini alacak ve dinin bütün sorularını cevaplayacaktır.) Katılımcılar bu soruya 


96 Dorman, a.g.t., s. 22. 
97 Ayşe Sıdıka Oktay, “Kant”ın Ölümsüzlük Varsayımı Bağlamında Ölümden Sonraki Hayatın Felsefi 
Gerekçesi Olarak Ahlak”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, S. 42, s.7. 
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%24 kesinlikle katılmıyorum, %29,5 katılmıyorum, %29,8 kararsızım, 908,5 katılıyorum, 708,3kesinlikle katılıyorum, şeklinde cevap vermişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin?654”ü bilimi dine alternatif olarak görmemektedirler. 
Öğrencilerin “30'u karasız olduklarını beyan etmişlerdir. Kararsızların bu kadar yüksek çıkmasının soru kökünden kaynaklanıyor olabileceği ifade edilmelidir. 
Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde hızla gelişen bilim ve teknolojinin hayatın birçok alanında etkin olması varsayımına dayanarak böyle bir sonuç çıktığı ifade edilebilir. İslam düşüncesinde batı düşüncesindeki gibi bir din-bilim çatışması söz konusu değildir. Din her zaman bilimin önünü açmış destek olmuştur. Zaman zaman ortaya çıkan, günümüzde de bazen görülen bilim karşıtı yaklaşımlar hiçbir zaman genel anlayışı bozamamıştır. O yüzden öğrenciler bu sorunun aydınlanma dönemi tarzı bir din-bilim karşıtlığı olarak anlamamış ve kararsızların oranının 


yüksek çıktığı düşünülebilir. 


Öğrenciler açısından, kendisini dindar olarak tanımlayan ve din görevlilerinin -sonuçta kendilerinin de din görevlisi adayı oldukları için- onları nasıl etkiledikleri sorusu da araştırmamızda yer almıştır. (14. Bazı dindarların ve din görevlilerinin olumsuz davranışları beni dinden soğutur. )sorusuna verilen cevaplar oldukça dikkat çekicidir. Katılımcıların % 18,3 kesinlikle katılmıyorum, %25,0 katılmıyorum, %20,8 kararsızım, %21,5 katılıyorum, %14,3 kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplamışlardır. Sonuçlara bakıldığında tüm seçeneklere katılım oranı eşit gibi görünmektedir. Fakat öğrencilerin yaklaşık *046'lık bir kısmı din görevlilerinin ve dindarların olumsuz davranışlarının kendilerini dinden soğuttuklarını ifade belirtmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere kendisini dindar birisi olarak ifade eden bireyler ve özellikle din görevlileri olumsuz örneklik teşkil edecek söz ve davranışlardan kaçınması, öğrencilere, gençlere kötü örnek olmaması gerekmektedir. 
Bu son soruda verilen cevaplar değerlendirildiğinde; İmam Hatip Lisesinde okuyan ve genellikle kendilerini dindar olarak tanımlayan insanların bulunduğu bir çevrede öğrenim gören veya bu tür çevrelerle yakın ilişkileri bulunan öğrencileri dinden soğutan en önemli unsur dini temsil eden kişilerin olumsuz tavır ve davranışlarıdır. 
Ayrıca öğrencilerin kendilerinin de din görevlisi adayı olduğu düşünüldüğünde araştırmanın bu sorusuna verilen yanıtın bu şekilde ortaya çıkması şaşırtıcıdır. Dinin 


özünü öğrenen öğrencilerin, çevrelerinde bilen ama uygulamayan görevliler 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yüzünden dinden uzaklaşma ve soğuma gerekçesi saymaları dindar kitleye eleştiri 


olsa da kendilerine ayna tutması açısından önemlidir. 


3. ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DAĞILIMINA İLİŞKİN BULGULAR 


Araştırmada deizm algısının cinsiyetler arası farklılık gösterip göstermediğini anlamak amacıyla bu değişken çalışmada yer almıştır. Öğrencilerin cinsiyet 


dağılımına ilişkin bulgular Tablo 7”da verilmiştir. 


Tablo 7. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 


Alt Değişken F To 
Erkek 136 34,0 
Kadın 264 66,0 


Ankete 400 öğrenci katılmış, bunların 7634” ünü erkekler (136 kişiyle), 0066”sını kadınlar(264 kişiyle) oluşturmuştur. Cinsiyet dağılımında böyle bir fark oluşmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden bazıları lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin kadın sayısının daha çok olması, erkeklerin ise bir kısmının iş hayatına atılıp Meslek Eğitim Merkezleri ve Açık Liselere gitmesi olarak ele alınabilir. Ayrıca Türkiye'de İmam Hatip Liselerine devam eden öğrenci sayılarında da kadınların daha ağırlıkta olduğunu ifade etmek mümkündür. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye'de İmam Hatip Liselerine devam eden 521 264 öğrencinin; 
292 535”i kadınlardan, 228 329”u erkeklerden oluşmaktadır.”"Denizli ilinde ise İmam 
Hatip Lisesinde öğrenim gören toplam 3802 öğrencinin 2143”ü kızlardan, 1659”u erkeklerden oluşmaktadır.” Görüldüğü gibi cinsiyet dağılımında kız öğrencilerin 


sayısında çoğunlukta olduğu açık bir şekilde belirtilebilir. 


98 Milli Eğitim İstatistikleri Örgüm Eğitim 2021/2022, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2022, s. 58. 
https://sgb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2022 09/15142558 meb istatistikleri orgun egitim 2021 
2022.pdf (03.02.2023) 

9 Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2021/2022, s. 218. 
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Tablo 8.Cinsiyete İlişkin Bulgular 


GRUPLAR N X S sd t p 
Teorik Erkek 136 4,5772 | ,82018 | 195,866 | -2,213 0,28 inanç Kadın 264 4,7491 | ,53512 
237,137 
Erkek 136 2,0423 | ,88011 3,608 0,000 
Pratik inanç 
Kadın 264 1,7396 | ,74739 
Yaptırımsal | Erkek 136 | 44877 | ,z4t3s | “9SSÖ| əza | 00013 m. Kadın 264 4,6730 | ,60797 
245,210 
Sosyal/dışsal | Erkek 136 2,5417 | ,95144 1,930 0,054 inanç Kadın 264 2,3624 | „84122 
Deizm algı | Erkek 136 3,5136 | 47841 | 219355 | 402 0,688 ölçeği Kadın 264 3,4949 | ,35438 


Cinsiyete göre katılımcıların Deizm algılarında farklılık olup olmadığını belirlemek için uygulanan bağımsız örneklemler için t testi sonuçlarına bakılmıştır. 
DAÖ ölçeğine |t213-0,402, p>0,051J, Sosyal/dışsal inanç faktörü |t245-1,930, p>0,05| ve Teorik inanç faktörüne |tı95—-2,213, p>0,05J göre gruplar arasında farklılaşma görülmemiştir. Ancak pratik inanç |t257<3,608, p<0,05| ve yaptırımsal inanç [t230=- 2,674, p>0,05] faktöründe gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Buna göre pratik inanç açısından erkek öğrencilerin, yaptırımsal inanç açısından da kız öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Pratik inanç açısından erkek öğrencilerin maddeler bağlamında kız öğrencilere göre ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Pratik inanç faktöründe yer alan maddeler ise, bireyin cennete gitmesi için ibadet etmesine gerek olup olmadığı, iyi ve kötü davranışları kendisinin ayırt etmesi, ibadeti olmayan bir dinin daha cazip gelmesi konularıydı. Bununla alakalı olarak erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre ortalamaları daha yüksektir ve 


dolayısıyla da deizm algıları yüksektir denilebilir. 


Yaptırımsal inanç bağlamında kız öğrencilerin ortalamaları yüksek çıkmıştır. 
Yaptırımsal inanç konuları ise bireyin dua ettiğinde Allah'ın ona yardım edeceği, ibadetlerin birey için emredildiği ve ahiret inancıyla alakalı sorulardır. Erkek ve kız öğrenciler arasında farklılık gösteren yaptırımsal inanç konusunda kız öğrencilerin 


deizm algıları daha yüksektir. 
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4. ÖĞRENCİLERİN SINIF DAĞILIMINA İLİŞKİN BULGULAR 


Çalışmada İmam Hatip Lisesinde Öğrenim gören 11 ve 12. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Bunun bazı sebepleri vardır. Öncelikle düşünce ve fikirlerin gelişimi 9 ve 
10. Sınıf öğrencilerine göre daha fazla gelişmiş olması sebebiyle 11 ve 12. sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. İkinci olarak İmam Hatip Lisesi müfredatı incelendiğinde deizm ile ilgili bilgi sahibi olabileceği dersler 11 ve 12. sınıfta verildiği görülmüştür. Bu konuda daha fazla bilgi ve bilinç sahibi olabilecekleri düşüncesiyle 11 ve 12. Sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. Öğrencilerin sınıf dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 9”da verilmiştir. 


Tablo 9. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıf Değişkenine Göre Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 


Alt Değişken F Jo 
11. Sınıf 187 46,8 
12. Sınıf 213 53,3 
Toplam 400 100 


Çalışmaya katılan öğrencilerin *446,8'i 11. sınıf öğrencileri (187 kişi); %53,3 ü 12. sınıf öğrencilerinden (213 kişi) oluşmaktadır. Sınıf dağılımında az bir fark vardır. 12. sınıf öğrencisi daha fazla olmasının sebebi 18 yaşını geçip Veli 


Onama Formuna ihtiyaç duymadan kendi istekleriyle çalışmaya katılabilmeleridir. 


Tablo 10. Sınıf Seviyesine İlişkin t Testi Sonuçları 


GRUPLAR N X S sd t P 
Teorik 11 187 4,6324 | /74157 | 341,458 -1,652 099 
inanç 12 213 4,7418 | ,55499 
Pratik inanç 11 187 1,7821 | ,75467 398 -1,405 ,161 
2 213 1,8955 | ,84811 
Yaptırımsal 11 187 4,5936 | ,72834 398 - 465 ,642 inanç 12 213 4,6244 | ,59768 
Sosyal/dışsal 11 187 2,3761 | ,87816 398 -1,002 ,317 inanç 2 213 2,4648 | ,88751 
Deizm algı 11 187 34500 | 36115 398 -2,412 ,016 ölçeği 
2 213 3,5462 | ,42768 


Sınıf seviyelerine ilişkin bulgularda DAÖTtsəs—-2,412, px0,051 açısından anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Grup ortalamalarına bakıldığında 
12. sınıf öğrencilerinin daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu dikkat çekmektedir. 


Bu durumda 12. sınıf öğrencilerin 11. sınıflara göre daha yüksek bir deizm algısına 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sahip olduğu söylenebilir. Bunun dışında ölçeğin alt faktörleri arasında sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. 12. sınıf öğrencilerinin sınıf ve yaş olarak daha yüksek bilinç seviyesine sahip olması, yaşı gereği daha fazla sosyal çevre ve sorgulama alanı bulması bunun sebepleri arasında 


sayılabilir. 


5. ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN YAŞADIĞI YERLER 


İnanç algısının öğrencilerin aileleri ile yaşadıkları yerleşim yerlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için ailelerin yaşadığı yerler çalışmada yer almıştır. Sosyal değişimin aynı zamanda inanç algıları düzeyinde de bir faklılaşmayı beraberinde getirdiği ifade edilebilir.'99 Öğrencilerin ailelerinin yaşadığı 


yerlerle ilgili bulgular Tablo 1 1?da verilmiştir. 


Tablo 11. Öğrencilerinin Ailelerinin Yaşadığı Yerle İlgili Bulgular 


Alt Değişken F To 
İl Merkezinde 147 36,8 
İl Merkezine Bağlı 76 19,0 
Mahallede 
İlçe Merkezinde 46 11,5 
İlçe Merkezine Bağlı 131 32,8 
Mahallede 


Tablo 11 incelendiğinde öğrencilerin *036'lık kısmı (147 kişi) Denizli merkezde, “0 19”luk kısmı (76 kişi) Denizli merkez mahallelerde, 96 11,5”lik kısmı (46 kişi) ilçelerde ve 9032,8'lik kısmı da (131 kişi) ilçeye bağlı mahallelerde yaşadığı tespit edilmiştir. Dağılıma baktığımız zaman çalışmaya katılanların kırsal ve kentsel 


olarak eşit dağıldığı söylenebilir. 


O Halis Adnan Arslantaş, “Sosyal Değişme, Kentleşme ve Kentlileşmenin Din Üzerine Etkileri” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (FÜİFD), C.13, S.2, s. 183. 
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Tablo 12. İkamet Yerlerine Göre Oluşan Puan Durumları 


Betimsel bulgu GRUPLAR N X S 
Teorik inanç İl 147 4,7041 ,65821 
İle bağlı mahalle 76 4,6974 ,65868 
İlçe 46 4,7120 ,63894 
İlçeye bağlı mahalle 131 4,6641 ,64731 
Toplam 400 4,6906 ,65039 
Pratik inanç İl 147 1,8282 ,80708 
İle bağlı mahalle 76 1,7928 ,78463 
İlçe 46 1,7228 ,85184 
İlçeye bağlı mahalle 131 1,9294 ,80340 
Toplam 400 1,8425 ,80677 
Yaptırımsal inanç İl 147 4,6281 ,69519 
İle bağlı mahalle 76 4,6798 ,61208 
İlçe 46 4,5725 ,77512 
İlçeye bağlı mahalle 131 4,5623 ,60776 
Toplam 400 4,6100 ,66131 
Sosyal/dışsal inanç İl 147 2,4331 ,88055 
İle bağlı mahalle 76 2,3640 ,90787 
İlçe 46 2,1667 ,97309 
İlçeye bağlı mahalle 131 2,5369 ,82542 
Toplam 400 2,4233 ,88315 
Deizm algı ölçeği İl 147 3,5044 ,42345 
İle bağlı mahalle 76 3,4842 ,31211 
İlçe 46 3,4080 ,49211 
İlçeye bağlı mahalle 131 3,5402 ,38182 
Toplam 400 3,5012 ,40037 


DAÖ ölçeğine göre ikametin farklılaşma durumunda grup ortalamaları 3,40 ile 3,54 arasında değişmektedir. Gruplar arasında farklılaşmaları belirlemek için tek 


yönlü varyans analizi(ANOVA) uygulanmıştır. 


Tablo 13.Deizm Algı Ölçeğinin(DAÖ) İkamet Yerine Göre Anova Sonuçları 


Varyansın | Kareler Sd Kareler F Anlamlı 
Kaynağı Toplamı Ortalaması p Fark 
577 143 3 048 .112 953 
Teorik inanç | Gruplar İçi 168,634 396 426 
Toplam 168,777 399 
əə 1,866 3 622| 955 414 
Pratik inanç G uplar içi 257,837 396 (651 
Toplam 259,703 399 
Gruplar 
,781 ,260 594 ,620 
Yaptırımsal Arası $ ? 6 
inanç Gruplar İçi 173,712 396 ,439 
Toplam 174,493 399 
Gruplar 
,001 1,667 | 2,156 ,093 
Sosyal/dışsal Arası 2 ? 66 
inanç Gruplar İçi 306,203 396 ,773 
Toplam 311,204 399 
Gruplar 
27 
Deizm Algı Arası 622 ğ 2 . sö 
Ölçeği Gruplar İçi 63,335 396 ,160 
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Oğrencilerin ikamet yerlerine göre deizm algılarının farklılaşma oluşturup oluşturmadığını sınamak için uygulanan tek yönlü varyans analizi(ANOVA) sonuçlarına göre deizm algı ölçeği ve alt faktörlerine göre gruplar arasında bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Buna göre öğrencilerin ikamet yeri farklılığı deizm algısı üzerinde farklılaşmamaktadır. Grup ortalamalarına bakıldığında ilçe ve ilçeye bağlı mahallelerde alt faktör puanlarının yüksek olmasından hareketle il merkezinde ikamet eden öğrencilerin deizm algılarının ilçe ve ilçeye bağlı mahallede 


ikamet edenlere göre daha düşük olduğu ifade edilebilir. 


6. AİLELERİN AYLIK GELİR DURUMLARI İLE İLGİLİ 
BULGULAR 


Çalışmada öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumları ile inanç algıları arasında herhangi bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Ayrıca İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin toplumun hangi gelir grubunda yer aldığı tespit 


edilmiştir. Ailelerin aylık gelir durumuyla ilgili bilgiler Tablo 14”te verilmiştir. 


Tablo 14. Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Durumuna Göre Frekans ve Yüzdelik 


Dağılımları 

Alt Değişken F To 
1500-2000 92 23,0 
2001-3000 116 29,0 
3001-5000 103 25,8 
5001-7000 64 16,0 

7001-10000 15 3,8 

10.000 TL ve Üzeri 10 2,6 


Not: 2021 yılında asgari ücret 2.825,90 TL dir. 


Tablo 14 incelendiğinde ailelerin gelir durumu 9023 ü asgari ücretin altında, %29 u asgari ücret seviyesinde “o 26”ya yakını orta gelir seviyesinde, geri kalan yaklaşık 9022 lik kesimde daha üst gelir seviyesinde olduğu söylenebilir. Buradan da anlaşılacağı üzere aylık gelir bakımından toplumun her kesiminden öğrencinin İmam 


Hatip Liselerinde öğrenim gördüğü söylenebilir. 
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Tablo 15. Aile Gelir Durumuna İlişkin Oluşan Puan Durumları 


Gelir Durumu Tablosu GRUPLAR N X S 
1500/2000 93 4,5806 ,87474 
2001/3000 116 4,7629 ,48437 
3001/5000 103 4,6335 ,73583 
Teorik inanç 5001/7000 64 4,7539 ,41186 
7001/10000 15 4,7667 ,40606 
10000 üstü 9 4,9722 ,08333 
Toplam 400 4,6906 ,65039 
1500/2000 93 1,9570 ,93732 
2001/3000 116 1,6897 ,62782 
3001/5000 103 1,9442 .85744 
Pratik inanç 5001/7000 64 1,8398 80840 
7001/10000 15 1,6333 ,60405 
10000 üstü 9 1,8333 ,91001 
Toplam 400 1,8425 ,80677 
1500/2000 93 4,5305 75539 
2001/3000 116 4,7356 ,40888 
3001/5000 103 4,5178 ,80268 
Yaptırımsal inanç 5001/7000 64 4,5521 ,68033 
7001/10000 15 4,8444 ,41532 
10000 üstü 9 4,8889 ,23570 
Toplam 400 4,6100 ,66131 
1500/2000 93 2,4265 ,91071 
2001/3000 116 2,3879 ,85572 
3001/5000 103 2,4434 ,91631 
Sosyal/dışsal inanç 5001/7000 64 2,4531 ,85525 
7001/10000 15 2,0667 ,75803 
10000 üstü 9 3,0000 ,84984 
Toplam 400 2,4233 ,88315 
1500/2000 93 3,4867 ,51933 
2001/3000 116 3,5046 ,28983 
3001/5000 103 3,4877 ,44340 
Deizm Algı Ölçeği 5001/7000 64 3,5096 ,33249 
7001/10000 15 3,4564 ,22608 
10000 üstü 9 3,7778 ,35134 
Toplam 400 3,5012 ,40037 


Deizm algısı üzerinde aile gelir durumunun farklılaşma durumunda grup 


ortalamaları 3,45 ile 3,77 arasında değişmektedir. Gruplar arasında farklılaşmaları 


belirlemek için tek yönlü varyans analizi(ANOVA) uygulanmıştır. 


Tablo 16. Ailenin Gelir Durumuna İlişkin Anova Testi Sonuçları 


Varyansın | Kareler | Sd Kareler F p Anlamlı Fark 
Kaynağı Toplamı Ortalaması 
Teorik Gruplar 3,124 5 ,625 | 1,486 | .193 
inanç Arası 
Gruplar 165,653 394 „420 
İçi 
Toplam 168,777 399 
Gruplar 
1 1,130 | 1,7 122 
Pratik inanç Arası iz È - 2 
Gruplar 254,051 1 394 ,645 
İçi 
Toplam 259,703 399 
Gruplar 5,034 5 1,007 | 2,341 | „o41 | 1000/2000-10000 Yaptırımsal Arası ve üstü 
ə ... 169.459 İ 394 430 
Toplam 174,493 399 
Sosyal/dışsal Gruplar 5,146 5 1,029 | 1,325 | 253 
inanç Arası 
Gru 306,059 | 394 177 
İçi 
Toplam 311,204 399 
Deizm Algı | © şür ,163 5 (153) ,951 ,448 
Ölçeği Arası 
2.7” 63,195 1 394 160 
İçi 


Uygulanan varyans analizi sonucunda ailelerin gelir durumu öğrencilerin deizm algılarında farklılaşmaya neden olmadığı görülmektedir|F(s.394) 2951, p> 0,051. Alt faktörlerden yaptırımsal inanç faktöründe gruplar arasında farklılaşma görülmüş olup[Fe-234) —2,341, p< 0,051 farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Tukey testine göre farklılaşmanın 1500-2000 ile 10.000 üstü arasında 10.000 ve üstü lehine olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre üst gelire sahip öğrencilerin yaptırımsal inanç açısından daha yüksek bir algıda oldukları ortaya çıkmaktadır. Yani iyi bir gelire sahip olan ailelerin çocuklarında alt faktör 


olan yaptırımsal inanç bağlamında deizm algısının yüksek olduğu ifade edilebilir. 


7.ÖĞRENCİLERİN ANNELERİNİN EĞİTİM DURUMUNA DAİR 
BULGULAR 


Ailelerin eğitim durumları bireyler üzerinde oldukça etkilidir. Ailenin eğitim düzeyi arttıkça, çocuklarının olaylara ve olgulara karşı bakış açısını etkileyecek ve 


daha geniş bakış açısı kazanmasına vesile olacaktır. Özellikle annelerin çocuklar 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üzerindeki etkisi düşünülerek, 


Annelerin eğitim durumuyla ilgili bulgular Tablo 17”de verilmiştir. 


annelerin eğitim durumu öncelikle incelenmiştir. 


Tablo 17. Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Frekans ve Yüzdelik 


Dağılımları 

Alt Değişken F To 

Okuryazar değil 13 3,3 
İlkokul 210 52,5 
Ortaokul 75 18,8 
Lise 73 18,3 

Üniversite 29 7,3 


Annelerin eğitim durumuyla ilgili veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin 


annelerinin “o 3,3”lük kesimi okuryazar olmadığını belirtmişlerdir. Yine çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin yarısından fazlasının ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Annelerin % 37'lik kısmının da ortaokul-lise bitirdikleri görülmektedir. Üniversite mezunlarının oranı ise 967,3”de kalmıştır. Yüksek lisans 


ve doktora eğitimi olan anne olmadığı için tabloda yer verilmemiştir. 


Tablo 18.Annelerin Eğitim Durumuna İlişkin Oluşan Puanlar 


Anne GRUPLAR N X 

Okur yazar değil 13 4,9038 ,19199 
İlkokul 210 4,6655 ,63702 
Teorik Ortaokul 75 4,7500 .50671 inanç = Lise z 73 4,6610 ,78768 
Üniversite/yüksek 29 4,6983 81935 

okul 
Toplam 400 4,6906 ,65039 
Okur yazar değil 13 1,8654 1,12553 
İlkokul 210 1,8560 .78588 
Ortaokul 75 1,7967 ,72677 
Pratik inanç Lise 73 1,7705 82890 
Universite/yüksek 29 2,0345 94898 

okul 
Toplam 400 1,8425 80677 
Okur yazar degil 13 4,7436 38858 
Ilkokul 210 4,5714 ,69740 
Ortaokul 75 4,6622 ,48240 ə Lise 73 | 4,6438 /75631 
Universite/yüksek 29 4,6092 (64899 

okul toplam 400 4,6100 ,66131 
Okur yazar değil 13 2,3333 ,90267 
Ilkokul 210 2,4302 ,85755 
Sosyal/diysal Ortaokul 75 2,5111 ,90433 ün. Lise 73 2,3425 ,92124 
Üniversite/yüksek 29 2,3908 ,94310 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okul 
Toplam 400 2,4233 .88315 
Okur yazar değil 13 3,5976 49669 
İlkokul 210 3,4892 ,38565 
Deizm algı Ortaokul 75 3,5446 ,35584 əəə Lise 73 3,4615 ,42210 
-. Üniversite/yüksek 
29 3,5332 ,90981 
okul 
Toplam 400 3,5012 ,40037 


Annelerinin eğitim düzeyinin 


öğrencilerin deizm algılarına etkisi üzerine 


uygulanan testte puanlar 3,46 ile 3,59 arasında değişmekte olup farklılaşmaları 


belirlemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 


Tablo 19. Annelerin Eğitim Durumlarına İlişkin Anova Sonuçları 


İnne Varyansın | Kareler Sd Kareler Anlamlı 
Kaynağı Toplamı Ortalaması Fark en 1,054 4 ,264 1 ,621| ,648 b Arası 
Teorik Gulnar. 
inanç içi 167,723 395 ,425 
Toplam 168,777 399 
Grunlii 1,649 4 412| 6311 ,641 
Arası 
Pratik inanç e 258,053 395 653 
Toplam 259,703 399 
Gruplar ,833 4 ,208 | ,473| ,755 
Arası 
Yaptırımsal Gruplar inanç içi 173,661 395 ,440 
Toplam 174,493 399 
Gruplar 1,201 4 300 | ,383| ,821 
Arası 
Sosyal/dışsal Cruplar 
inanç İçi 310,003 395 785 
Toplam 311,204 399 
Gruplar ,437 4 „109| ,680| ,606 
: Arası 
Deizm Algı Gruplar 
Ölçeği İçi 63,520 395 161 


Uygulanan varyans analizi sonucu annelerin eğitim durumunun öğrencilerin 


deizm algılarında farklılaşmaya neden olmadığını göstermektedir. [F4-395) =,680, p> 


0,05]. Alt faktörlerde de bir anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Ancak annelerin 


eğitim durumuna ilişkin oluşan puanlar tablosu (Tablo 18) incelendiğinde Deizm 


Algı Ölçeği toplamında okuryazar olmayan annelerin ortalamaları(3,59) ile lise 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düzeyi öğrenime sahip annelerin ortalamaları(3,46) arasında farklılık dikkat çekmektedir. Buna göre annelerin ortalamalarında eğitim düzeyi düşük olanların çocuklarında deizm algılarının daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Okuryazar olmayan annelerin din eğitimi konusunda ne kadar bilgi sahibi oldukları bilinmemekle beraber, onların çocuklarının ortalamaları daha yüksektir. Konuyla ilgili başka bir araştırmada annelerin eğitim düzeyi ile ilgili eğitim seviyesi azaldıkça din dışı yönelimin de azaldığı ifade edilmiştir.!9! Kandemir araştırmasında annelerin eğitim durumuyla din dışı yönelim arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya koymuştur. Bizim araştırmamızda ise Anova testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bizim çalışmamızda ise sadece oluşan ortalama puanlar üzerinden 


değerlendirme yapılmıştır. 


8. ÖĞRENCİLERİN BABALARININ EĞİTİM DURUMUNA DAİR 
BULGULAR 


Tablo 20. Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumuna Göre Frekans ve Yüzdelik 


Dağılımları 
Alt Değişkenler F To 
Okuryazar değil 5 1,3 
İlkokul 151 37,8 
Ortaokul 73 18,3 
Lise 108 27,0 
Üniversite 56 14,0 
Yüksek Lisans ve Doktora 7 1,8 


Babaların eğitim durumuyla ilgili Tablo 20 incelendiğinde 5 veli okuryazar 
değil, 151 veli ilkokul mezunu, 73 veli ortaokul mezunu, 108 veli lise mezunu, 56 
veli Üniversite mezunu, 7 veli ise yüksek lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. 
Ebeveynlerin eğitim durumuyla alakalı iki tablo karşılaştırıldığında öğrenci 


velilerinden babaların daha eğitimli olduğu görülmüştür. 


101Sibel Kandemir, Lise Öğrencilerinde Ateizm ve Deizm Eğilimi Üzerine Bir Araştırma (Konya Örneği), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 2022, s.114. 
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Tablo 21. Babaların Eğitim Durumuna İlişkin Oluşan Puanlar 


Baba GRUPLAR N X S 
Okur yazar değil 5 1 4,5500 ,44721 
İlkokul 151 1 4,7136 ,56598 
Ortaokul 73 | 4,6473 ,69577 
Teorik inanç Lise 108 | 4,6875 ,71868 
Üniversite/yüksek okul 56 | 4,6652 ,72343 
Yüksek L/doktora 7 | 5,0000 | 0,00000 
Toplam 400 | 4,6906 ,65039 
Okur yazar değil 5| 2,0500 ,64711 
İlkokul 151 1,8576 ,77056 
Ortaokul 731 1,7774 ,79991 
Pratik inanç Lise 108 | 1,8426 ,83972 
Üniversite/yüksek okul 56 | 1,8125 ,78805 
Yüksek 1./doktora 7 | 2,2857 | 1,37256 
Toplam 400 | 1,8425 ,80677 
Okur yazar değil 5 | 4,6000 ,72265 
İlkokul 151 | 4,5894 ,67598 
Ortaokul 73 | 4,5982 ,65016 
Yaptırımsal inanç Lise 108 | 4,6296 ,66719 
Üniversite/yüksek okul 56 | 4,6071 ,67001 
Yüksek 1./doktora 7 | 4,9048 ,25198 
Toplam 400 | 4,6100 ,66131 
Okur yazar değil 51 2,5333 ,69121 
İlkokul 151 | 2,4459 | ,85712 
Ortaokul 731 2,3744 ,83323 
Sosyal/dışsal inanç Lise 108 | 2,4383 ,93911 
Üniversite/yüksek okul 56 | 2,3571 ,91642 
Yüksek L/doktora 7 | 2,6667 1 1,12217 
Toplam 400 | 2,4233 ,88315 
Okur yazar değil 5 | 3,5846 ,34658 
İlkokul 151 | 3,5142 | ,37640 
Ortaokul 731 3,4700 47011 
Deizm algı ölçeği Lise 108 1 3,5014 ,38404 
Üniversite/yüksek okul 56 | 3,4643 ,37166 
Yüksek L/doktora 7 | 3,7802 ,60313 
Toplam 400 | 3,5012 ,40037 


Babaların eğitim düzeyinin öğrencilerin deizm algısı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Betimsel bulgular incelendiğinde deizm algı ölçeğinde puanların 3,46 ile 3,78 arasında 


değiştiği görülmektedir. 
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Tablo 22.Babaların Eğitim Durumuna İlişkin DAĞ Bulguları 


Baba Varyansın | Kareler Sd Kareler F p Anlamlı 
Kaynağı Toplamı Ortalaması Fark 
... 7: 1,023 5 205 | 4811 791 
SS 167,754 394 ,426 
Toplam 168,777 399 
Pratik inanç hə 1,3953 > 997 süz ği 
257,718 394 ,654 
Toplam 259,703 399 
Yaptırımsal 2 izə ğ ə 22 896 
ilə En 173,768 394 441 
Toplam 174,493 399 
Sosyal/dışsal Gruplar 996 5 199 253 938 
inanç Arası 
m. 310,208 394 787 
Toplam 311,204 399 
Deizm Algı “plar ,753 5 ,151 | ,939| ,456 
Ölçeği Arası 
P d 63,205 394 ,160 


Babaların eğitim durumlarının öğrencilerin deizm algısına etkisinin incelendiği varyans analizi neticesinde gruplar arasında deizm algı ölçeğine göre farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. (Fs.394) “,939, p> 0,051. Ölçeğin alt faktörlerinde de gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Yalnızca babaların eğitim düzeylerinin alt faktörlerde üniversite mezunu ile yüksek lisans ve doktora mezunu arasındaki ortalamaların dikkat çektiği görülmektedir. Bu durumda nicelik itibariyle yüksek lisans ve doktora mezunu babaların azlığı ortalamaları 


etkilemiş olabilir. 
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9. EBEVEYNLERİN 
BİRLİKTELİĞİNE DAİR BULGULAR 


MEDENİ 


DURUMU 


Tablo 23. Ebeveynlerin Medeni Durumu ile Aile birlikteliğine Dair Frekans ve 


AİLE 


Yüzdelik Dağılımları 
Alt Değişkenler F To 
Annem ve babam evli ve | 371 92,8 birlikte yaşıyor. 
Annem ve babam boşandı. | 15 3,8 
Annem vefat etti. 5 1,3 
Babam vefat etti. 9 2,3 
Toplam 400 100 


Tablo incelendiğinde katılımcıların %92,8 oranında ailelerinin evli ve birlikte 


yaşadığı, geri kalanının ailesinin boşanma, vefat gibi gerekçelerle tek ebeveynli 


olduğu söylenebilir. 


Tablo 24.Ebeveynlerin Medeni Durumuna İlişkin Oluşan Puanlar 


Betimsel bulgu GRUPLAR N X S 
Teorik inanç Anne babam birlikte 371 4,6934 ,66437 
Anne babam ayrı 15 4,5167 ,49522 
Annem vefat etti 5 5,0000 0,00000 
Babam vefat etti 9 4,6944 ,37034 
Toplam 400 4,6906 ,65039 
Pratik inanç Anne babam birlikte 371 1,8342 ,80590 
Anne babam ayrı 15 2,1000 ,92967 
Annem vefat etti 5 1,3500 ,48734 
Babam vefat etti 9 2,0278 .68971 
Toplam 400 1,8425 .80677 
Yaptırımsal inanç Anne babam birlikte 371 4,6128 ,06267 
Anne babam ayrı 15 4,3333 ,81650 
Annem vefat etti 5 4,9333 ,14907 
Babam vefat etti 9 4,7718 ,28868 
Toplam 400 4,6100 ,66131 
Sosyal/dışsal inanç | Anne babam birlikte 371 2,4214 ,88432 
Anne babam ayrı 15 2,3111 ,92124 
Annem vefat etti 5 2,0667 ,43461 
Babam vefat etti 9 2,8889 ,89753 
Toplam 400 2,4233 .88315 
Deizm Algı Ölçeği Anne babam birlikte 371 3,5012 40891 
Anne babam ayrı 15 3,4051 27500 
Annem vefat etti 3 3,4308 ,08771 
Babam vefat etti 9 3,7009 ,24460 
Toplam 400 3,5012 ,40037 
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Ebeveynlerin medeni durumunun deizm algısına etkisinin incelendiği testte grup puanları 3,40 ile 3,70 arasında değişmekte olup, farklılaşma durumunu 


belirlemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. 


Tablo 25.Ebeveynlerin Medeni Durumuna İlişkin Anova Sonuçları 


Varyansın | Kareler Sd Kareler F Anlamlı 
Kaynağı Toplamı Ortalaması p Fark 
Gruplar ,935 3 312| ,736|  ,531 s Arası 
Teorik Gruplar 
inanç İçi R 167,842 396 424 
Toplam 168,777 399 
Gruplar 2,542 3 847 | 1,305 İ 273 
Arası 
Pratik inanç 557 257,161 396 (649 
Toplam 259,703 399 
Gruplar 1,927 3 ,642 | 1,474 | ,221 
Arası 
Yaptırımsal Grit inanç R. 172,566 396 ,436 
Toplam 174,493 399 
Gruplar 2,777 3 926 | 1,189 | „314 
Arası 
Sosyal/dışsal Geni inanç içi 308,427 396 ,779 
Toplam 311,204 399 
Gruplar 522 3 174 | 1,0861 355 
R Arası 
Deizm Algı Gruplar 
Ölçeği içi 63,436 396 ,160 


Ebeveynlerin medeni durumunun deizm algısına etkisinin incelendiği tek yönlü varyans analizinde gruplar arasında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmektedir) F(3-396) —1,086, p> 0,051. Ancak betimsel bulgularda deizm algısı ölçeği toplam ortalamalara bakıldığında babası vefat etmiş olan grubun ortalamasının diğerlerine göre daha yüksek sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna göre dini örneklik açısından baba figürünün eksik olmasının öğrencilerde farklı inanç algılarına bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. Babası erken yaştayken vefat eden bireylerin daha erken yaşlarda olgunlaşıp kendi ve aile sorumluluklarını almaya daha meyilli oldukları göz önünde bulundurulduğunda babası vefat etmiş öğrencilerin inanç konusunda kendi kendilerine arayış içine girdikleri de 


düşünülebilir. 
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10. ÇALIŞMANIN NİTEL BULGULARI 


Çalışmanın bu bölümünde nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış açık uçlu soru türlerinden faydalanılarak nicel araştırma kısmı zenginleştirilmiştir. 
“Anket formlarında soru türleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu soru türlerinden birisi de açık uçlu sorular olarak yarı biçimsel ve biçimsel olmayan diye ikiye ayrılmaktadır. Anket formlarında özellikle formun son kısmında “........... 
konusunda düşüncelerinizi belirtiniz” şeklinde bir boşluk bırakılarak bu tür sorularla cevaplayıcının düşüncelerini kendi kelime ve cümleleriyle ifade etmesi mümkün olmaktadır.” '“2 Bu çalışmada da burada anlatılan yöntem kullanılarak nicel verilerden elde edilen bulgular nitel verilerle desteklenerek anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Açık uçlu sorular ölçeğin ikinci bölümünü oluşturduğundan dolayı cevaplayıcılar her iki bölümü de cevaplamışlardır. Araştırmada öğrencilere yöneltilen sorulardan elde edilen bulguların hepsi burada yer almamıştır. Bizde oluşan genel kanaati yansıtacak olan cevaplar burada verilmiş altına genel kanaatler sıralanmıştır. 

1. Soru: Çevrenizde bulunan insanlardan, kendisini ateist, deist, agnostik vb. inanç şekillerinden biriyle ifade eden var mı? (Varsa yakınlık derecesi, örneğin, aileden biri, arkadaş çevresi veya tanıdık biri gibi) inanç konusunda sohbet ediyor 


musunuz? Sana sempatik geliyor mu? Yoksa pasif dinleyici konumunda mısınız? 


Öğrencilere bu soru yöneltildiği zaman bazı öğrenciler çevresinde böyle inanç şekillerine sahip bireyler olduğunu söylemiştir. Bu öğrencilerin verdiği cevaplar 


aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 


ÖC. 1. Evet var. Dershane arkadaşım. İnanç konusunda sohbet etmemeyi tercih ediyorum. Pasif dinleyici konumundayım. Herkesin dini kendini ilgilendirir. 
Saygı duyuyorum. Ama onun dini, beni İslam dininden soğutmuyor. Aksine daha 


fazla bağlanıyorum. 


ÖC. 2. Arkadaş çevremde var. Arkadaşımın gözlerine bakarak dinliyorum ve ona dinimizle ilgili çekici ve güzel şeyler söylüyorum ki anlasın. İslam dininin çok güzel akla yatkın olduğunu onunda algılamasını istiyorum. Ama tartışma yaratacak biçimde onu yargılamıyorum. İkimiz de birbirimizin inanç şekillerimizi dinliyor ve 


eleştiriyoruz. 
102 Altunışık, Remzi, vd.,a.g.e., s. 75. 
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ÖC. 3. Evet, var. Ailemden, arkadaşlarımdan ve tanıdıklarımdan kendisini yukarıdaki inançlarla ifade edenler var. Zaman zaman inanç konusu hakkında sohbetlerimiz oluyor. Kesinlikle sempati duymuyorum. Pasif dinleyici konumunda değilim. 

ÖC. 4. Tanıdığım birisi var. Ama görüşleri bir kanıta bağlı değil her şeyi kendi bilinçaltına göre kurguladığını düşünüyorum çevresini etkileyeceğini 


düşünmüyorum. 


ÖC. 5. Arkadaşlarımdan ateist olanlar var, din hakkında çok bilgi birikimim olmadığı için onlarla konuşunca dinden çıkacakmış gibi hissettiğimden bu konular 


hakkında konuşmamayı tercih ediyorum. 


ÖC. 6. Tanıdık biri sohbet ettim kesinlikle sempatik gelmiyor fakat bazı zamanlarda benim bilgim yetersiz kalıyor bu da onun kendini haklı görmesine sebep 


oluyor. 


ÖC. 7. Hayır yok ama birisi söylerse de kendi kararı beni ilgilendirmez herkesin kendi hayatı dinine karışabilecek kadar samimiyetim yoksa bir fikrimi 


açmam. 


ÖC. 8. İnanç bireyin kendisini ilgilendirir, her hangi bir özenme söz konusu 


dahi olamaz. 


ÖC. 9. Evet. Arkadas çevresi yâda tanıdık. Kısmen, arada dini konuları konuşuyoruz. Kişi kendisi bana sempatik veya yakın geliyordur evet ama yaşadığı dini değil. Sorgulamam sadece arkadaş olarak birbirimiz ile takılırız. Herkesin inandığı şeyler farklı. Herkesin doğruları farklıdır. Kime göre neye göre. Pasif dinleyici konumuna da geçerim. Karşılıklı konuşuruz ama bu bizim farklı dinlerde olmamızı etkilemez. Dediğim gibi herkesin doğruları farklı ve onun da inandığı şeye mantıklı bir açıklaması vardır, insan psikolojisi olarak onu seçme sebebi mutlaka vardır. Sorgulamam, yargılayamam da ama saygım sonsuz. Karşımdaki kişiyi değiştirmez yâda onun hakkındaki düşüncelerimde etki etmez diye düşünüyorum. 
Çünkü inanç biçimlerimiz farklı ve onu yargılamam. Sadece daha çok onu olduğu gibi kabul eder, kim olduğuna yâda karakterine bakarım. Bir şey olmadıktan sonra 


kolay kolay aramızdaki şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. 


ÖC. 10. Var yakın çevremde sadece daha rahat olabilmek ve popülarite 


algısıyla buna inanıyorlar. 
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ÖC. 11. Kafalarında belli bir zihniyet oluşmuş. Dışarıdan gelen tüm fikirlere kapalılar ve olaylara objektif bir şekilde bakmıyorlar. (Genelde, yani hepsi için değil) 

ÖC. 12. Evet var. Ve içimden ayıplıyorum. 


ÖC. 13. Var arkadaşım genelde ben anlatıyorum mucizelerden 


bahsediyorum 

ÖC. 14. Var sanaldan bir arkadaşım var inanç konusunda sohbet ediyoruz sempatik gelmiyor çünkü söyledikleri çok saçma 

ÖC. 15. Arkadaş çevresinde var. İnanç konusunda sohbet ederiz. Makul bir 


şekilde tartışmayı severiz. Pasif değilim. Hem dinleyici hem de yorumlayıcıyım. 


ÖC. 16. Kendine ben böyleyim demese de sünnetlere güvenmeyen akrabam 


var. Ve ona doğru bildiğimi aktaramıyorum. Çünkü dinlemek yerine itiraz ediyor. 


ÖC. 17. Tanıdık bir arkadaşım vardı. Ama bana bu hareketi sempatik 


gelmezdi. Ona doğruları anlattım. 


ÖC. 18. Benim çevremde böyle biri yok. Fakat röportajlardan dinliyorum. 


Bana sempatik gelmiyor. 


ÖC. 31. Arkadaşlarımın çevresi tarafından duyuyorum. Hiçbir şekilde sempatik gelmiyor ve dikkatimi çekmiyor. 


ÖC. 19. Evet vardı. Mahalleden bir arkadaşımdı. Onun inanç şekline saygı duyuyorum, herkesin dini kendine, herkes kendisinden mesuldür. Kesinlikle 


Müslüman olmasını isterdim, fakat kendisinin tercihi olduğu için sorgulayamam. 


ÖC. 20. Kısa süreli konuştuğum bir arkadaşım ateistti. İnanç konusunda minik bir sohbetimiz oldu. Fikirleri hoş gelmeyince daha fazla sohbet etmedik. Pasif 


olarak dinlerdim. 


ÖC. 21. Evet bir arkadaşım var. Fakat hiç sempatik gelmiyor. Öyle 


insanlarla da polemiğe girmiyorum. 


ÖC. 22. Önceden bir arkadaşım vardı. Bu konularda sohbet ederdik. Baktım 


yoldan çıkmaya başlamışım, ben de arkadaşlığımı bitirdim. 


ÖC. 23. Birçok arkadaşım deist. Dini konularda tartışıyoruz. Mantık yönünden bakıldığında doğru geliyor. 
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ÖC. 24. Gittiğim dershanede dini konularda sorgulayanlar var ve genelde 


sessizce dinlerim. Bazen arada bilgi verdiğim de olur. 


ÖC. 25. Benim birkaç ateist arkadaşım oldu. Çok yakındık. Hatta şu anda da görüşüyoruz. Bazen bu konular konuşuluyor. Birbirimize saygı duyuyoruz ve tabi benim de inancım değişmiyor. Sadece dinleyici konumundayım. Onlarda beni kötü 


yola yani ateistliğe davet etmiyor. 


ÖC. 26. Evet arkadaşlarımdan biriydi. Ama asla sempatik gelmedi. Aksine o 


kişiyi İslam dinine karşı ikna etme çabasına girdim ve başarılı da oldum diyebilirim. 


ÖC. 27. Kuzenim deist. Bazı inanç esaslarına inanmıyor. Bu konu hakkında bazen konuşuyoruz. Ama onun söylediklerine karşın imanımı korumaya gayret 


gösteriyorum. 


ÖC. 28. Etrafımda bu inançlara sahip bireyler yok. Fakat öyle yaşantı süren insanlar var. Yani herkesin çevresinde böyle insanlar vardır. Örneğin bunu televizyondan da görebilirisiniz. Müslüman'ım diyen insanlardan bazıları ateist gibi yaşayabiliyor. Ben çevremde bu konulardan bahsediyorum ve doğru bildiklerimi 


insanlarla paylaşıyorum. 


ÖC. 29. Arkadaşım deist. Düşüncelerini samimi bulmuyorum. Birbirimize 


görüşlerimizin temelinde yatan nedenleri aktarıyoruz. 


Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde toplam 400 kişiden, yaklaşık 120'si birinci soruya evet cevabı vermişlerdir. Yani 120 kişi çevresinde farklı inanç eğilimlerine sahip bireylerin olduğunu ifade etmişlerdir. Burada soruya evet diyen tüm öğrencilerin cevapları yazılmamış, bir kısmı burada yazılmıştır. Soruya sadece “evet, var” gibi kısa cevaplar veren öğrencilerin cevaplarıyla birden fazla aynı şekilde verilen cevaplarda tek bir tane yazılmaya çalışılmıştır. Elde ettiğimiz cevaplara göre İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin çevresinde karşılaştıkları inanç şekillerine karşı hoşgörülü oldukları, bazen sadece dinlemeyi tercih ettikleri, bazen ise savunmacı konumunda olup, onların fikirlerini değiştirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Cevaplar öğrencilerin üzerindeki çevre etkisini de ortaya koymakta, öğrencilerin cevaplarına bakıldığında bazen yaşadıkları duygu durum değişikliklerine işaret etmektedir. Çünkü bazı öğrenciler, onları etkilemeye çalışırken diğer bir kısmı arkadaşlarından etkilenmemek için uzak durduğunu veya arkadaşlığını bitirdiğini 


belirtmektedir. 


68 


2. Soru: Youtube, İnstagram, Facebook vb. sosyal medya platformlarında deizm, ateizm, agnostisizm, nihilizm gibi bir paylaşımla karşılaştınız mı? Merak edip araştırdınız mı? Cevabınız evet ise takip ettiğiniz kişi veya kanal varsa adını yazabilir misiniz? Onlara karşı İslam”ı savunan bir yazı yazdınız mı? Ya da onun 


fikirlerini haklı buldunuz mu? 


ÖC.1. Gördüm, merak ettim, izledim. İzlediğim kanal “Son Liman” Bu kanal 


bu düşüncelere karşı çıkan bir kanaldı. 

ÖC.2. Birkaç defa karşıma çıktı. Sadece gönderiyi şikâyet ettim. 

ÖC.3. Evet gördüm. Araştırmayı düşünüyorum. 

ÖC. 4. O gibi paylaşımlarla paylaşımlar ile karşılaşmıyorum. Genelde dinimizle ilgili paylaşımlar görüyorum. 


ÖC. 5. Görüyorum, bildiğim için araştırma gereği duymadım. Onlara karşı 


yazı yazmadım. 


ÖC. 6. Karşılaştım, Youtube'da bazı videolar izledim. Onları haklı 


bulmadım. 


ÖC. 7. “Hayalhanem, Son Liman” isimli kanalları takip ediyorum. Bu kanallar insanlarla röportaj yaparak İslam dinini anlatmaya çalışıyor. İnsanları farklı 


inanç şekillerinden kurtarıp İslam'a teşvik etmeye çalışıyorlar. 
ÖC. 8. “Mekselina” adlı Youtube kanalını izliyorum. 


ÖC. 9. Özellikle Youtube'da çok fazla karşılaştım. Son zamanlarda masonları araştırdım. “Ruhi Çenet- Sümeyra Çenet” adlı kanalları seviyorum. Çünkü 


mantıklı ve dürüst olan bu kişiler aynı zamanda Müslüman. 
ÖC.10. “Sözler Köşkü” adlı Youtube kanalıyla karşılaştım, 


ÖC. 11. Karşılaştım ama kanalı takip etmedim. Bir gönderinin altına dinimizi savunan yazı yazdım. Deizm, ateizm, agnostisizm gibi inançların nasıl 


olduklarını araştırmadım. Daha önceden duyarak bilgi sahibiydim. 


ÖC. 12. Youtube da deist, ateist kişilerle Müslüman bir genç arasında geçen sohbet videolarını izliyorum. Bu kanallar “Son Liman, Hayalhanem, Maksat 114” şunlardır. Bu kanallarda çok güzel açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla bu kanallardan 


öğrendiklerimle zihnimdeki sorular açıklığa kavuşmuş oluyor. 
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ÖC. 13. Araştırdım. Çünkü onlar hakkında bilgi sahibi olduğum zaman onlarla ona göre konuşurum. İzlediği kanalın adı, “Din ve Kadın” bu kanaldan 


rahatsız oluyorum. Kadınlar için şeriatın kölelik olduğunu savunuyor. 


ÖC. 14. “Hayalhanem ve Çayhouse” adlı Youtube kanallarını takip 


ediyorum. Kanalda tartışılan konuları haklı buluyorum. 


ÖC. 15. Öyle paylaşımlarla hiç karşılaşmadım. Takip etmiyorum merak da etmedim. Felsefe ve Kelam dersinde işlediğimiz kadarıyla bilgim var. Onun dışında 


merak etmiyorum. 


ÖC. 16. Deizmi savunan videolar değildi. Deizm inancına sahip insanlara 


dine anlatanlar olarak izlediğim videolar var 


ÖC. 17. Evet böyle paylaşımlarla karşılaştım ve araştırdım ama Çok detaylı araştırmadım kafamın karışmasından korktum. Hangi kişi veya kanaldı 


hatırlamıyorum. Ama yazılanları okuyunca biraz hak verdiğim oldu. 


ÖC. 18. “Hayalhanem, Çınaraltı, Sözler Köşkü” vb Youtube kanalları var ve 


fikirlerinde “0100 haklılardır. 


ÖC. 19. Evet, karşılaştım ve araştırdım. Benden önce gerekli ve yeterli açıklama yapıldığında tekrar açıklama yapma gereği duymuyorum. Fakat açıklamaların yetersiz olduğunu düşündüğümde İslam" savunuyorum, düşüncelerimi paylaşıyorum. Karşı tarafın fikirleriyse çoğunlukla yeterince araştırılmamış, kanıtsız, düz mantıktan oluşuyor. Bununla beraber laf oyunlarında çok başarılı oldukları da 


bir gerçektir. 


ÖC. 20. “İsa Tanrı mı?” Şeklinde ya da “Nasıl Hıristiyan olunur?” Şeklinde 


reklamlar gördüm ancak merak edip okumadım. 


ÖC. 21. Böyle konularda kafam karışıyor ve merak ettiğimiz her şeyi herkese soramıyoruz bu yüzden bu tip paylaşımlarda aklımızdaki soru işaretleri artıyor. Bu nedenle merak edip araştırsam bile İslam" savunan bir yazı yazmadım, 


fikirlerini haklı bulmak değil de sorguladığım zamanlar oldu. 


ÖC. 22. İnanç çok göreceli bir kavramdır. Herkes istediğine inanabilir, kendi inancını söylediğinde her zaman saygı duymayı ve insanları rahat bırakmayı seçtim. 
Dileseydi istediğini araştırabilirdi. Herkesin aklı, fikri ve özgür iradesi var. Dileyen 


dilediğine inanır, hiçbir inancın savunulmaya da ihtiyacı yoktur. 
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ÖC. 23. “Evrim ağacı” diye hem Youtube da hem de İnstagram da olan bir hesap var. Ateizmi savunduklarını gördüm. Onlara karşı İslamiyet”i savundum. 
Genel olarak Kur'an'ı Kerim'i okumuşlar ama tefsir okumadıkları için Kur'an'ı anlayamamışlar. Yani Kur'an'ı Kerim'i okuyup tefsir okumadıkları için ateist 


olmuşlar. 


Öğrencilerin cevapları incelendiğinde sosyal medya ile olan ilişkilerinin gayet iyi olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin genellikle İslam”a aykırı farklı inançlar içeren kanallar değil, İslam dinini savunan nitelikte kanallar izledikleri anlaşılmaktadır. Öğrencilerin cevaplarına göre takip ettikleri Youtube kanalları, “Hayalhanem, Son liman, Maksat 114, Mekselina, Çınaraltı Sözler Köşkü, Çayhouse, Ruhi-Sümeyra Çenet, Evrim Ağacı, Din ve Kadın” şeklinde sıralanabilir. 
Bu kanallar anlaşıldığı kadarıyla içlerinden bazıları dini soruları cevaplarken bazıları ise günlük sosyal medya içerik üreticisi olarak karşımıza çıkmıştır. Bir kaç öğrencinin aynı kanal isimlerini tekrarlaması bu kanalların onların zihin dünyasında bir karşılığı olduğu anlamına gelmektedir. Bu kanalların ürettikleri içeriklerin sağlıklı mı yoksa İslam dini açısından ve İmam Hatip Lisesi Öğrencileri açısından faydalı mı zararlı mı olduğu başka bir araştırmanın konusudur. Ayrıca öğrencilerin bu kanallardan iyi veya kötü bir şekilde haberdar oldukları ve içeriklerini beğenip 


takip ettikleri anlaşılmaktadır. 


Öğrencilerin bir kısmı İslam dini aleyhinde paylaşımlar ile karşılaştığında gönderinin altına İslam dinini savunan yazılar yazdığını ifade etmişlerdir. Yine öğrencilerden bazıları sosyal medya hesaplarının bilgilendirici paylaşımlarından faydalandıklarını, yeni şeyler öğrendiklerini ve bu bilgileri başkalarına anlatmak için kullandıklarını belirtmişlerdir. Farklı inanç çeşitleriyle ilgili paylaşımları bilmenin zararlı olmayacağını, aksine kendi gibi düşünmeyen bireylerin fikirlerini öğrenmenin kendi gelişimleri açısından faydalı olacağını savunan öğrenciler de vardır. 
Öğrencilerden bir kısmı da farklı inanç çeşitleri ve deizm konusunda kendi kafalarının karışmasından korktukları için bu tarz paylaşımları izlemekten uzak durmaktadırlar. Yine bir grup öğrenci, farklı inanç grubunu savunan bireylerin hakkını teslim etmekle beraber, onlarla bu tür konuları daha akıl ekseninde 


tartışabildiklerini ifade etmişlerdir. 
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3. Soru: İnternet üzerinden çevrimiçi grupla(takımla) oynanan oyunlardan herhangi birini oynuyor musunuz? Cevabınız evet ise; takım oyunlarında takımdan herhangi birinin dini hassasiyetleri aşağılayıcı söylemleriyle karşılaştınız mı? 


Karşılaştıysanız ne gibi söylemler? Söyleyen kişiye karşı sizin tutumunuz nasıl oldu? 


ÖC.1.Takım oyunlarında herhangi bir dine kötü bir söylemde bulunan kişiyle karşılaştığım zaman topluluk kurallarını ihlal ettiğinden dolayı raporlarım. 


Genellikle Tanrıya hakaret konusu olursa direk şikâyet ediyorum. 


ÖC. 2. İnternet üzerinden grup oyunlarına katılmam ve oynamam. 12. Sınıf olduğum için oyundan uzak durmam gerektiğinin bilincindeyim. Önceden de 


oynamazdım. Genel olarak arkadaş ortamında vakit geçirmeyi tercih ederim. 


ÖC. 3. Evet oynadım. Söylemlerle karşılaştım. Ama saygı duymaktan başka 


elimden bir şey gelmedi, Fakat düşüncesinin yanlış olduğunu söylemekle yetindim. 


ÖC. 4. Oynuyorum. Dine küfreden biriyle karşılaşmıştım. Biraz tartışınca 


beni engellemişti. 


ÖC.5. Evet oyun oynuyorum. Buna benzer bir durum oldu. Tepkimi dile 


getirdim. Sonra o kişi oyundan çıktı. 


ÖC. 6. Evet çevrimiçi oyunlar oynuyorum. Oyun içerisinde böyle durumlarla 


karşılaşınca onları umursamıyorum. 


ÖC. 7. Hayır oynamadım ama bir yakınım oynadı. Oyunda karakterin bastığı yer Kur'an'ı Kerim kapağına benzetilmiş ve bir başka şey de oyunda ezan okunuyor bazı karakterler namaz kılıyor ama bir başka karakter namaz kılanları öldürüyor. Bu çok üzücü bir durumdur. İslam düşmanlığını her zaman gösteriyorlar ve bu oyunun 


Müslümanların da oynaması daha üzücü bir olgu olduğunu düşünüyorum. 


Öğrencilerin bir kısmının hiç oyun oynamadığı, bir kısmının çevrimiçi oyun oynamadığı ortaya çıkmıştır. Yine öğrencilerin bir kısmının oyun oynamasına rağmen böyle söylemlerle karşılaşmadığını ifade etmişlerdir. Oyun oynarken karşılaşılan durumlar karşısında nasıl tepki verdikleri de yukarıdaki cevaplardan anlaşılmaktadır. Genel olarak İmam Hatip Lisesi öğrencileri dini değerlere yapılan bir saldırı karşısında tepki verdiğini ifade etmiştir. Bu tepki bazen sözel olmakla beraber bazen de sanal dünyanın kendi olanakları içerisinde oyuncuyu şikâyet etme, raporlama vb. gibi durumlarla içeriği sunan uygulama veya yazılımın suç işlenmesini 


önlenmek için koyduğu diğer kullanıcıların denetim mekanizmasını çalıştırmasıdır. 
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Bu bazen “ban yemek” diye tabir edilen olay, yani diğer kullanıcılar tarafından sıkça şiköyet edilen hesapların belli müddet veya komple kullanım haklarından mahrum kalma durumudur. Dolayısıyla öğrencilerde olumsuz durumlar karşısında bu mekanizmayı kullandıklarını ifade etmişlerdir. İmam Hatip Lisesi öğrencileri bazı oyunlarda İslami(dini) değerleri aşağılayan içerikler yer aldığını ve dini değerleri aşağılayan bu oyunların İslam düşmanlığını öne çıkarttığını fark etmişlerdir. Tepki olarak da bu oyunların oynanmaması gerektiğinin bilincindedirler. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oyunlar konusunda genellikle bilinçli olduğu, yaş itibariyle bu oyunları oynasalar kendileri açısından kötü paylaşım ve söylemlere engel olmaya çalıştıkları, İslami değerleri aşağılayan ve düşmanlık yapanlara karşı dikkatli ve 


duyarlı olduğu tespit edilmiştir. 


4. Soru: İmam Hatip Lisesine kendi isteğinizle mi geldiniz? Okulun vizyon ve misyonu hakkında bilginiz var mıydı? Şu ana kadar okul beklentilerinizi karşıladı 


mı? 


Öğrenciler İmam Hatip Lisesine gelme nedenlerini farklı şekillerde açıklamışlardır. Kendi isteğimle geldim, ailemin isteğiyle geldim, şeklindeki cevapların yanında, liselerin puan ile öğrenci almaya başlamasından sonra bu okullarda kalma durumunda olduğunu ifade eden öğrenciler ve evine yakınlığı dolayısıyla bu okulları tercih eden öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Cevaplarında yaklaşık olarak öğrencilerin 230 tanesi kendi isteği ile 60 tanesi ebeveynlerinin isteği ile 60 tanesi puanlı sistemde buralara yerleştiğini ifade etmiş, 50 tanesi de okulun eve yakın olmasını gerekçe göstermiştir. Çalışmada cevaplar gruplandırılmış ve öyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin cevapları arasında isteyerek geldiğini veya İmam Hatip Lisesinde okumaktan memnun olduğunu belirtenlerin cevapları aşağıda verilmiştir: 

ÖC.1. Kendi isteğimle gelmedim. Okula gelirken okul hakkında bilgi sahibi değildim. Fakat okumaya başlayınca her şeyin burada daha güzel olduğunu anladım. 

Şimdi ise iyi ki gelmişim diyorum. 

ÖC. 2. İmam Hatip Lisesi okumak istiyordum. Ama burayı değil. Fakat 


zamanla alıştım. Okulumdan memnunum, özellikle öğretmenlerimden çok 


memnunum. Sırf öğretmenlerim için iyi ki seçmişim diyorum. 
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ÖC. 3. Küçüklüğümden beri Kur'an'a namaza çok merakım vardı ve bu 


yüzden İmam Hatip lisesini kendim seçtim. 


ÖC.4. Düz bir ortaokulda okuyordum ve puanım da yüksekti. Kendi isteğimle İmam-Hatip Lisesini tercih ettiğim de arkadaşlarımdan tepki almıştım ama yine de İmam Hatip Lisesine geldim. Okul hakkında çok fazla bilgim yoktu. Ama 


elhamdülillah okulumda mutluyum. 


ÖC. 5. Gideceğim okulu annem seçmişti. Okula karşı ilk başta ön yargılarım vardı. Şu anda okulumuz çok güzel, hocalarımız samimi ve buranın ortamına alıştım diyebilir. 

ÖC. 6. Kendi isteğimle geldim. Diğer liselerle kıyaslandığında bu kadar disiplinli olacağını düşünmüyordum. Pek bir beklentim yoktu o yüzden beklentimi 


karşıladı. 


ÖC. 7. Hayır, okulu ilk defa 9.sınıfın ilk gününde gördüm. Aile zoruyla yazıldım ve herhangi bir beklentim yoktu. Okul idare eder seviyede, İmam Hatip Okulu olarak mesleki dersler olması gerekiyor ama gereğinden fazla meslek dersi olduğunu düşünüyorum. Bir sayısal öğrencisi olarak fizik, kimya, biyoloji gibi ana 


derslerin ders sayısının daha fazla olmasını beklerdim. 


ÖC. 8. Aslında çok önyargım vardı. Ama ailem istediği için geldim. Şu anda çok mutluyum. Yine olsa yine yazarım. Okulum benim istediklerimi karşılıyor. 


Sadece biraz zor oluyor hem meslek dersleri hem normal derslerimiz ama olsun. 


ÖC. 9. Evet, kendi isteğimle geldim. Okulumuz akademik olarak da sosyal 


olarak da bizlerin ihtiyacı olan her şeyi sağlıyor. 


ÖC. 10. Evet, kendi isteğim ile geldim. Okulun vizyon ve misyonu hakkında bilgim var idi. Şu ana kadar okul beklediğim gibiydi. Fakat Türkiye'deki sayılı İmam 


Hatiplerin haricinde dini açıdan İmam Hatipleri yetersiz bulmaktayım. 


ÖC. 11. Kendi isteğimle gelmedim. Puanım ancak buraya yettiği için geldim. Ama okulu tanıdıkça imkânlarını gördükçe ve Anadolu liselerindeki uygunsuz davranışları gördükçe okulumu sevdim benimsedim. Okulumuzun amacı ülkemize; dinine bağlı, abdestli namazlı, adil ve hoşgörülü doktorlar, avukatlar, 


mühendisler kazandırmak. Okulum beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. 
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ÖC. 12. Kendi isteğimle geldim, çok memnunum. Beklentilerimin bile üstünde bir okula sahibiz sadece gerçekten isteyerek gelmek gerekiyor diye 


düşünüyorum. 


Ö.C. 13. Başta fen ve sosyal bilimler programlı olduğu için gelmiştim. Zor yanları var elbette ama okulumun yeterince iyi olduğunu düşünüyorum eğitim 


açısından. 


ÖC. 14. Kendi isteğimle geldim fakat ilk başta pişman oldum sonradan 


alışınca beklentilerimi karşıladığını fark ettim. 


ÖC. 15. Evet kendi isteğimle geldim. Gelmeden önce müdürümüze 


konuşmuştuk, vardı yani. Karşıladı. Okulumu ve öğretmenlerimi seviyorum. 

ÖC.16. Kendi isteğimle geldim, iyi ki de gelmişim. İstanbul'da okuduğum İmam Hatipler bana çok şey kattı ama Denizli'deki İmam Hatiplerin özellikle dil ve din eğitimi konusunda çok büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum. 

ÖC. 17. Babamın isteğiyle geldim ama daha sonra düşündüm benim için 


daha iyi olacak bir okuldu, araştırdım ve iyi ki İmam Hatip Lisesinde okuyorum. O 


yüzden beklentilerimi tam karşıladı. 


Öğrencilerin cevapları incelendiğinde İmam Hatip Lisesine karşı okula başladığı ilk dönemden sonraki dönemlere gelinceye kadar hem bağlılık seviyesinin giderek arttığı, aldığı eğitimi beğendiği, çoğunlukla beklentilerinin karşılandığı, dini bilgi konusunda kendisini geliştirdiği ifade etmişlerdir. Yine öğrencilerden birçoğu öğretmenlerden yeterli ilgiyi gördüğünü, kafasına takılan her türlü soruya yanıt 


alabildiğini ifade etmişlerdir. 


5. Soru:İmam Hatip Lisesinde verilen din eğitimini yeteli buluyor musunuz? 
Merak ettiklerinizi sormaya imkân veriliyor mu? Sorularınıza tatmin edici cevap(lar) 


alabiliyor musunuz? 
1. İmam Hatip Lisesinde verilen eğitimle alakalı olumlu olan cevaplar: 


ÖC. 1. Benim için eğitim yeterli. Merak ettiklerimi istediğim zaman öğretmenlerime çekinmeden sorabiliyorum. Onlar da en açıklayıcı şekilde bana 


anlatıyorlar. 
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ÖC. 2. Yani yeterli bence bir sürü dinimizle alakalı bilgiler ediniyoruz bu da normal hayatımızda sorunlarla karşılaştığımızda cevap verip insanlara güzel bir 


rehber olmamızı sağlıyor çok güzel bir duygu. 


ÖC. 3. Din eğitimi ne kadar öğrenilse de yetersiz gibi geliyor ama tabi ki istediklerimizi sormamıza imkân veriliyor. Tatmin edici cevaplarda hocasına göre değişiyor. 

ÖC. 4. Bence bu durum öğretmenine göre değişiyor ancak benim 


okulumdaki öğretmenler hem donanımlı hem de sorularıma cevap veriyor. 


ÖC. 5. Yeterli buluyorum. Eğer bir din hocamıza soru soruyorsak ama onun cevabından tatmin olmuyorsak başka sorabileceğimiz hocalarımızda var. O yüzden 


sorularımıza cevap alabiliyoruz. 


ÖC. 6. Bizim okulumuz son derece her soruya saygılı bir şekilde cevap verir. 
Sorgulamaya ve düşünmeye açık bir okuldur. Okulumu bu konuda takdir ediyorum. 
Din eğitimi güzeldir, özellikle kuran dersleri. Ve sorgulayan hocalarımız oldu hep. 
Öğretmenlerimizden çok memnunum. Her zaman sorgulamamızı sağladılar. 


Düşünmek güzeldir. 


ÖC. 7. Bence yeterli ama özellikle belli bir yaşın üstündeki hocalar emekli edilmeli. Kuşak çatışması çok oluyor ve aslında doğru şeyler söylemelerine rağmen 


bunu çok sert dile getirebiliyorlar. Bu yüzden bazı arkadaşlarda bu ters tepki veriyor. 


ÖC. 8. Ben din eğitimini yeterli buluyorum fakat din derslerinden sınav olunması konusuna karşıyım. Din konularını çalışırken tamamıyla sınav odaklı 


çalışıyorum, Ahiret ikinci planda kalıyor. 


Bu kısımda İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okulda verilen eğitim ile ilgili olumlu yanıtları değerlendirilmiştir. Cevaplardan da anlaşıldığı üzere okulda verilen din eğitiminin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber öğrencilerin kafasına takılan bir soruyu okulda öğretmenlerden cevap bulabilmesi noktasında, cevapların 


öğretmenden öğretmene değiştiği vurgulanmaktadır. 
2. İmam Hatip Lisesinde verilen eğitimle alakalı olumsuz olan cevaplar. 


ÖC. 1. Bence gereğinden fazla var. Benim normal derslere odaklanmamı 


engelliyor. Evet,imkân veriliyor ve tatmin oluyorum. 


ÖC. 2. Hayır, her sene aynı konuların tekrarını görüyoruz. Sorabiliyoruz ama 


tatmin edici cevaplar alamıyoruz. 
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ÖC. 3. Yeterli ve çok fazla din dersleri saatleri azaltılmalıdır. 


ÖC. 4. Hayır yeterli bulmuyorum. Bulmuyorum derken daha fazla dini ders konulsun demek istemiyorum. Demek istediğim şu; bizler 9.sınıftan itibaren mesleki dersleri almaya başlıyoruz. Fakat ruhu olmadan, bunu kalbimizde hissetmeden, sadece ezbere ve sınav odaklı dersler işliyoruz. Bazı derslerde elhamdülillah hocalarımız tam anlamıyla anlattıklarını söyleyebilirim. Ama diğer dersler böyle değil. Bu durumun sadece benim okulumda olduğunu da düşünmüyorum. Hatta 


sadece dini dersler de olduğunu da... 


ÖC. 5. Verilen din eğitimi açısından ele alırsak çok yetersiz pandemi olmasaydı ve okula bir yabancı olarak gelseydim bu okulun İmam Hatip olup 


olmadığını sorgulardım. 


ÖC. 6. Bu hususta çok fazla problem var. Verilen din eğitimi bence artık kalıplaşmış durumda. Güncellenmesi ve daha merak etmeye yönelten, düşündüren ve bilgilendiren bir müfredat ile eğitime devam edilmeli. Bazı hocalar yalnızca müfredat konularını işlemek isterken bazı hocalar aklımızdaki her soruyu cevaplamaya çalışıyor. Her ne kadar sorularımıza cevap bulmak bazen zorlaşsa da 


bize yardımcı olan hocalarımız mutlaka oluyor. 


ÖC. 7. Bazen sorduğumuz soruların ateist sitelerden mi buluyorsunuz gibi şeyler duyuyoruz. Bütün hocalar değil elbette. Yeni nesil hocalar bu konuda daha 


bilinçli. Aklımıza takılan sorulara daha önyargısız cevap vermeye çalışıyorlar. 


ÖC. 8. Kesinlikle yeterli bulmuyorum fakat bu düşünce ne yazık ki sadece okuduğum okulla geçerli değildir. Çevrem, gözlemlerim ve araştırmalarım sonucunda Türkiye 'deki din eğitimini yetersiz buluyorum. Merak edilen soruların sorulmasına çoğu zaman fırsat verilmezken eğitimcilerin de cevaplarını tatmin edici 


bulmuyorum. 


ÖC. 9. Müfredattaki eğitimi yeterli/güncel bulmuyorum. Öğretmenlerimiz 


sayesinde sorularımıza cevaplar bulabiliyoruz. 


ÖC. 10. Üniversite sınavındaki din sorularını imam hatip öğrencilerinin yüzde sekseni yanlış yapıyor, bunun nedeni birçok dini ders görmemize rağmen din isminde üniversite sınavında çıkacak konuları işlediğimiz bir dersin bulunmaması. 


Bu konuda imam hatip liselerinin eksik olduğunu düşünüyorum. 


ÖC. 11. Din eğitimine çok fazla saat veriyorlar fakat yeteri kadar düzgün 


olmadığını düşünüyorum. Örneğin 7 senedir Arapça görüyoruz fakat her sene aynı 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şeyler yapılıyor (yine de öğrencilerin 7690”: Arapça bilmiyordur eminim) ya da siyer derslerinde her sene aynı şeyler anlatılıyor. Öğrenci bu yüzden dersten sıkılıyor ve soğuyor bundan dolayı hocalar da öğrencilere tepki gösteriyor ve baskı uyguluyor ciddiye alınmadığını hissettikleri için, döngü şeklinde öğrenci daha fazla soğuyor. 
ÖC. 12. Yeterli ve etkili olduğunu düşünmüyorum. Formaliteden ziyade pratik üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ezber usulü öğrenim yerine 


anlayarak öğrenci odaklı öğrenim olmalı. 


ÖC. 13. Bence din derslerinde terimlere yoğunlaşmak yerine akıl bulandırıcı sorular hakkında konuşulmalı. Ateistlerin neden ateist oldukları, deistlerin neden 


deistliği tercih etme sebepleri konuşulmalıdır. 


Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde dini dersleri yeterli bulmayan öğrenciler de vardır. Buradaki yetersizlik hem derslerin içerik olarak eksikliği hem öğretmenlerin öğrencilerin sorularına cevap vermemesi olarak değerlendirilmelidir. 
İki grup öğretmen cevaplarda öne çıkmaktadır. Kanaatimizce müfredatı beğenmeyen öğrencilerden bazıları bu açığın öğretmenler tarafından kapatılmasını talep etmektedir. Ya da en azından öğretmenler tarafından bu eksikliğin giderilmesi beklenmektedir. Bu durum karşısında öğrenciler, öğretmenleri sorularına cevap verip vermediklerine göre gruplandırmış, göreve yeni başlamış öğretmenlerin daha tatmin edici cevaplar verdikleri, öğrencileri daha iyi anladıkları gibi görüşler belirgindir. Bu da öğretmen ve öğrenci açısından kuşak çatışması sorununun bir örneği olarak değerlendirilebilir. Bazı öğrenciler öğretmen faktöründen şikâyet ettiği bir gerçektir. 
Yani bazı öğretmenlerin soruları cevaplama noktasında yetersiz kaldıkları da anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin gördükleri derslerin hayatlarında uygulanabilir, somutlaştırılmış bir eğitim talebi öne çıkmaktadır. Öğrenciler ders müfredatının fazla olduğunu, içerik olarak daha seyreltilmiş, bilgilerle ve insan hayatına dokunan yönünün öne çıkarılmasını talep etmektedirler. Bazı öğrenciler İmam Hatip Lisesi müfredatı gereği, birçok dini içerikli ders almasına rağmen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi almadıkları gerekçesiyle üniversite sınavında çıkan sorulara cevap veremediklerini ifade etmişlerdir. Buda bize gösteriyor ki, öğrencilerin ayrıntıda 


boğulup bir konuya bütüncül bakamadıkları sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
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6. Soru: İmam Hatip Lisesi dışında herhangi bir kurumdan din eğitim aldınız mı? Veya şu anda hala alıyor musunuz? (cemaat- tarikat vb. ) Cemaat ve tarikatlara 


karşı bakışınız nedir? 
1. Cemaat ve tarikatlara karşı olumlu fikir beyan edenler: 


ÖC. 1. Evet aldım. Cemaat ve tarikatlara bakışım iyi. Çünkü peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve Sellemin hadisi şerifince bizler ehli sünnet vel-cemaat 


çizgisinde olmalıyız. Cemaatler de böyledir. 


ÖC. 2. Devlet Lisesi dışında farklı kurumlardan din eğitimi aldım. Niyeti ve 


derdi din olan cemaat ve tarikatlara karsı olumlu bir bakış açım var. 


ÖC. 3. Cemaat ve tarikatlar bir kesimin yararı için çalışan, günümüzde 


iticileşen ve insanları ayıran, tehlikeli oluşumlar haline gelmiştir. Uzak duruyorum. 


ÖC. 4. Hayır almadım ama olumsuz bir bakış açım yok. İnsanın kendi başına 


yapamadığı şeylerin bir toplulukla devamlılığını sürdürmesi gayet normaldir. 


ÖC. 5. Aldım ve alıyorum. Cemaatlerin kötülenmesini doğru bulmuyorum çünkü cemaat ortamı maneviyatı destekler. Her cemaat doğru değildir fakat bu cemaatler doğru değildir demek degil. İnsanlar nasıl batılı yaymaya çalışıyorsa biz de hak gördüğümüzü doğru bir şekilde yaymalıyız ve fikir birliği altında 


toplanabilmek bence çok güzel. 
ÖC. 6. Aldım ve hala alıyorum. Bana faydalı olduklarını düşünüyorum. 


ÖC. 7. Evet, yaz kurslarına katıldım. Tasavvuf çok mühim bir yoldur. 


Kişinin tasavvuf bilincinde olması gerekir. 


ÖC. 8. Din eğitimi almadım ama tarikat olarak gönül verdiğim bir yer var. 
Tarikatın şeriatı tamamlayan herkese göre olduğunu düşünüyorum. Şeriatsız tarikatın 


da dinle alakası olmadığını düşünüyorum. 


ÖC. 9. Evet aldım. Bir kaç tarikat ve cemaat kötü olduğu için hepsi kötü ve 


yanlıştır gibi bir genelleme yapılamaz. 


ÖC. 10. Kur'an kurslarına katıldım cemaat ve tarikatlara karşıda kötü düşüncelerim yok, herkesin özgür iradesine bağlı bir şey olduğu için saygı 


duymalıyız. 
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ÖC. 11. Kuran kursuna gitmiştim ortaokulda. Cemaat ve tarikatlar dini bozmayacak nitelikteyse, dinin kurallarına ve görüşlerine aykırı değilse sorun 


olacağını düşünmüyorum. Aksine faydası olur. 
2. Cemaat ve tarikatlara karşı olumsuz fikir beyan edenler: 


ÖC. 1. Hayır almadım. Bir kuruma bağlı değilim. Cemaat ve tarikatları açıkçası saygım var ama çok desteklemiyorum. Diyanete bağlılık benim için 


yeterlidir. 


ÖC. 2. Evet aldım. Eskiden bu kurumlara karşı olumluydum ama şuan pek 


olumlu değilim. 


ÖC. 3. Cemaat ve tarikatlara karşıyım çünkü insanları yanıltıcı bilgiler 


öğretiyor daha önce bir cemaatin yurdunda bu durumla karşılaştım. 
ÖC. 4. Almadım. Cemaatlerin toplumu gruplaştırdığını görüyorum. 
ÖC. 5. Cemaat ve tarikatları hiç anlamam, gerek yok bence. 


ÖC. 6. Hayır almadım ama cemaat ve tarikatların pek gerekli olduğunu 


düşünmüyorum insanlar istediğinde gerçek bilgiye diyanetten kolayca ulaşabilir. 


ÖC. 7. Aldım, şu anlık almıyorum ama okulda verilen bilgilerle çeliştiği 


zamanlar oldu, cemaatler hakkında da pek bir bilgiye sahip değilim. 
ÖC. 8. Hayır. Tarikatlara veya cemaatlere sıcak bakmıyorum. 


ÖC. 9. Aldım. Cemaatlere sıcak bakmıyorum bence ibadetlerini herkes kendisi araştırıp yapabilir. Farklı yerle çekilmemesi için( cemaatle namaz ve beraber 


kuran okumak hariç). 


OC. 10. Her hangi bir cemaat ile bağım olamaz. Sorgulamaya ve bilgi 


öğrenmeye her daim kapalı insanlarla bir arada olamam. 


ÖC. 11. Emin değilim. Açıkçası verilen eğitimler birbiriyle paralel gitmiyor 


ve ben bundan endişe duyuyorum. 


ÖC. 12. Kuran kurslarına gitmiştim. Çok önceden. Şuan almıyorum. Cemaat ve tarikatlara da pek sıcak bakmıyorum. Çünkü insanlar bu cemaatlere de düşman olanları görüyorum. Bu da hoş değil. İslam herkes içindir, böyle bir bölünmede hoşuma gitmiyor, herkes kendisi ibadetlerini yapabilir. Toplumla çok ibadet yapmak 


istiyorlarsa camiye gitsinler. 
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3. Cemaat ve tarikatlar dışında Diyanet ve İmam Hatip Ortaokulunda eğitim 


alanlar: 


ÖC. 1. Küçük yaşta köy kuran kursuna gitmiştim ve ortaokulda da İmam 


Hatip okudum. Cemaat ve tarikatlara katılmak istemiyorum. 


ÖC. 2. Başka kurumlardan din eğitimi aldım cemaat ve tarikatlara karşı bir bakış açım yok. 


ÖC. 3. Hayır almadım. Tarikat ve cemaat gibi yerlerde eğitim görmeyi doğru 


bulmuyorum. 
ÖC. 4. Okul dışında almadım. Tarafsızım ama gideceğim yerler değil. 


ÖC. 5. Cemaat ve tarikatlara herhangi bir yorum içerisinde değilim. 


Herhangi bir din eğitimi almadım. Okulum dışında sadece küçükken camiye gittim. 


ÖC. 6. Küçükken caminin kuran kursuna gittim. Cemaat ve tarikatlara pek hoş bakmıyorum. İnsanlar kendi dinlerini kendi yaşayabilir bir insana bağlı 


kalmadan. 


Öğrencilerin cevapları değerlendirildiğinde bir kısmının farklı kurumlardan din eğitimi aldığı anlaşılmaktadır. Bazı öğrencilerin din eğitimine İmam Hatip ortaokulundan başladığı, bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur”an Kurslarından camide din eğitimi aldığı, bir kısmının da hiç din eğitimi almadan direk İmam Hatip Lisesine geldiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bir kısmı cemaat ve tarikatlara karşı olduklarını ifade ederlerken bir kısmı da onların varlığından rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. Cemaat ve tarikat okullarından eğitim alanların bir kısmı bu eğitimden memnun olup, cemaat ve tarikatlara karşı olumlu görüş beyan ederken, bir kısmı burada din eğitimi almasına rağmen bunlara karşı çıkmakta, onlar hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunmaktadır. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin verdikleri cevaplardan oluşan genel kanaate göre; cemaat ve tarikatlardan ziyade Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din eğitimi verilmesinin daha önemli olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. 


7. Soru: Ailenizle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanı işaretleyiniz? (Birden çok işaretleme yapabilirsiniz) 


Annem çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır. 


Babam çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır. 
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(1 Annem ve babam boş zamanlarında genellikle telefon, bilgisayar, televizyon gibi şeylerle zaman geçirir. 
Annem ve babam benim ruhsal ve psikolojik değişikliklerimi hemen fark 


eder çözmek için elinden geleni yapar. 


Ailemle birlikte dini konular hakkında konuşuyoruz. 


Bu soruda öğrencilere birden çok şıkkı işaretleme hakkı tanınmıştır. 
Cevaplara göre ailelerin çocuklarına yaklaşımı, çocuklarının günlük hayatta neler yapıp ettiklerinden haberdar olup olmadıklarıyla ilgili yargılar elde edilmiştir. 
Sorunun bulguları 400 öğrenci verilerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında “Annem çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır.” şıkkına öğrencilerin yaklaşık ©075'i (297) işaretlemiştir. Diğer taraftan yaklaşık %50 ile“Babam çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır.” cümlesini işaretleyen öğrencilerin günlük hayatta ne yapıp ettiklerinden babaların yarısının bilgisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre annelerin babalara göre çocuklarını daha iyi takip ettikleri ve onlarla ilgili durumlardan daha çok haberdar olduğu ortaya çıktığı söylenebilir. “Annem ve babam boş zamanlarında genellikle telefon, bilgisayar, televizyon gibi şeylerle zaman geçirir.” yargısıyla ilgili olarak yaklaşık 9035'lik (135) öğrenci bu maddeyi işaretlemiştir. Oransal olarak bakıldığında ailelerin üçte biri telefon, bilgisayar ve televizyon gibi şeylerle vakit geçirdiği, bulgusuna ulaşılmıştır. Bu oransal bulgu ile ebeveynlerin boş vakitlerini telefon, bilgisayar ve televizyon gibi mekanik cihazlardan ziyade çocuklarıyla geçirmesi tavsiye edilebilir. “Annem ve babam benim ruhsal ve psikolojik değişikliklerimi hemen fark eder ve çözmek için elinden geleni fark eder.” yargısıyla ilgili öğrencilerin 9037'lik (147) kısmı işaretlemiştir. Bu sonuç oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü öğrencilerin 9060'lık kısmı kendisinde meydana gelen değişikliğin ebeveynleri tarafından fark edilmediğini dolaylı olarak ifade etmiştir. Sorularla ilgili son yargı olan “Ailemle birlikte dini konular hakkında konuşuyoruz.”şıkkını 233 öğrenci işaretlemişlerdir. Buna göre öğrencilerin yarısından fazlası aileleriyle dini konular hakkında konuştuklarını ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin aileleriyle danışmaları, 


onlarla bilgi alışverişinde bulunmaları bakımından önemlidir. 
8. Soru: Deizm kelimesini ilk nerede duydunuz? 


O İlk defa bu ankette gördüm. 
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O İlk defa felsefe öğretmeninden duydum. 


İlk defa meslek dersleri öğretmeninden duydum. 


Daha önceden bu kelimeyle alakalı bilgim vardı. 


Tablo 26.Öğrencilerin Deizm Kelimesiyle İlişkisi Bulguları 


a Kişi 2 Geçerli | Toplam 
Soru Öncülleri Sayısı Yüzde Yüzde | Yüzde 
İlk defa bu ankette gördüm. 80 20 20 20 
İlk defa felsefe öğretmeninden duydum. 101 25,3 25,3 45,3 
Ik defa meslek dersleri öğretmeninden 51 12.8 12.8 58,2 duydum. 
Daha önceden bu kelimeyle alakalı 168 42 42,1 100 
bilgim vardı. 
Toplam 400 100 100 


Öğrencilerin deizm kelimesini bilip bilmediği araştırmada yer almış, öğrencilerin 7042”si daha önceden bu kelimeyle alakalı bilgisinin olduğunu, 7025,3”ü ilk defa felsefe öğretmeninden duyduğunu, 7020”si ilk defa bu ankette gördüğünü, 9012,8'i ilk defa meslek dersleri öğretmeninden duyduğunu ifade etmişlerdir. Deizm hakkında ortaya atılan iddialardan biri de; deizmin İmam Hatip Liselerinden yayıldığı iddiasıdır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin % 42'si İmam Hatip Lisesi ile bağlantısız bir şekilde önceden deizm kelimesini duymuş veya bildiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan her dört öğrenciden biri felsefe öğretmeninden bu konuyu öğrenmiştir. Hem felsefe öğretmeni hem de meslek dersleri öğretmeni vasıtasıyla deizm konusunda bilgi sahibi olan öğrenciler yaklaşık olarak *038'lik bir orana karşılık gelmektedir. Bu da demek oluyor ki, her üç öğrenciden biri deizm konusunu İmam Hatip Lisesinde duymuş veya öğrenmiş görülmektedir. Ancak bu sonuçlardan gidilmemelidir. Çünkü bu okullarda doğru din olarak İslam dini anlatılırken diğer inançlar ve bunların içerdikleri sorunlar hakkında bilgi verilmesi gerekir. Deizm gibi toplum içinde yaygınlık kazanan bir kavramın öğrencilere anlatılması ve tehlikelerine dikkat çekilmesi zaten bu okullardan beklenen ve istenen bir şeydir. Hiç öğretmemek ve konuyu açıklamamak öğrencilerin yanlış kaynaklardan hatalı bilgiler almalarına ve İslam dışı inançlara sapmalarına sebep 


olabilir. Sonuçlar daha yüksek oranda, deizmin öğretmenler tarafından öğretildiği 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yönünde çıkabilirdi. Eğer öyle bir sonuç çıksaydı bile deizmin İmam Hatip Liselerinde yaygınlaştığını iddia edemeyeceğimiz ortadadır. Bir kelimenin anlamını öğrenmek, ayrıntılarını öğrenmek, insanın o bakış açısını kabul ettiğini göstermeyecektir. Dolayısıyla deizm kelimesini ve onun özelliklerini öğrenmek, inanç anlamında öğrencilerin o noktaya doğru kaydığını iddia etmek doğru bir yaklaşım değildir. İmam Hatip Lisesi ders müfredatı ile ilgili bilgilendirme giriş kısmında yapılmıştır. Orada da ifade edildiği gibi 10. sınıf felsefe dersi ve 12. sınıf kelam dersi dışında deizm konusu yer almamaktadır. Diğer taraftan Ortaöğretim düzeyinde ders kitaplarının devlet tarafından dağıtılması ve aynı ders müfredatına sahip olması felsefe dersinin kitabı tüm ülkede kullanıldığı ve lise düzeyinde eğitim gören bireyin alacağı zorunlu derslerden biridir. Yani öğrenci İmam Hatip Lisesi dışında başka bir okula devam etmiş olsaydı bile öğrenci ders müfredatı gereği deizm 


konusunu öğrenecektir ve doğru bilgilendirilmesi adına öğrenmesi de gerekir. 


9. Soru: Dini anlamda kafanıza takılan, asla cevaplayamadığınız bir soru var 


mı? (Varsa birden fazla yazabilirsiniz.) 


Öğrencilerin kafasına takılan sorular var mı diye çalışmada sorulmuş, birçok öğrenci kafasına takılan soru olduğunda, çekinmeden öğrenebileceği kaynaklar olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin bazıları da kafasına takılan soruları yöneltmişlerdir. O sorular aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin soruları genel dini alanı ilgilendiren tüm konuları içermektedir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar konular anlamında sınıflandırılmıştır. Din felsefesi alanına giren sorulara burada yer 


verilmiş ve yorumlanmıştır. 
A) Tanrı'yla alakalı sorular: 


ÖC. 1. Allah gaybı ve ileride olacakları biliyorsa biz neden dünya da yaşıyoruz? 

ÖC. 2. (Merhaba, öncelikle okur musunuz bilmiyorum, ama yazmak istedim.) Allah'ın varlığını kanıtlayamıyorum. Bu şüphe çok kötü bir durum. 
Okuyorum, araştırıyorum, akıl ile bulunamayacağını keşfettim. Bir yaratıcı var ve sonsuz enerjiden oluşuyor. Ama akıl ile düşününce her şey şüpheli. Doğruyu bulmak için aklı terk etmek gerekiyor. Akıl şüphe oluşturmaktan başka hiçbir işe 


yaramadı! 


B) Yaratılış ve eşitlik ile ilgili sorular: 
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ÖC. 1. Allah eğer herkesi eşit yaratmışsa neden Afrika vb. gibi ülkelerdeki çocuklar açlıktan ölüyor? Ölünce onların İslam dini ile alakalı herhangi bir bilgileri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar ve Müslüman olmayan hiç kimse cennete gidemeyecek diye biliyorum. O zaman nerde kaldı 


eşitlik? O çocukların ve orada yaşayan insanların suçu ne? 


ÖC. 2. Mesela, biz dünyaya geldiğimizde Müslüman bir ülkede doğduk. 
Ama Hıristiyan bir ailede dünyaya gelen bir bebek, orada doğduğu için haksızlık olmuyor mu? Yani onların İslam dinini araştırarak bulması gerekmez mi? Bu haksızlık değil mi? 

ÖC. 3. Yaratılışla alakalı sorular her zaman kafama takılmıştır. Örnek verecek olursam, başta Hz. Adem ve Hz. Havva”dan insan neslinin türediği ifade ediliyor. Düşünsenize sadece iki insan var. Fakat bugün dünyaya baktığımızda birbirinden farklı ırklar, farklı fiziksel yapıda insanlar ve farklı diller söz konusu. 
Bunu açıklamakta gerçekte zorluk çekiyorum. Bunun cevabını veya bilimsel bir açıklamasını inanın merak ediyorum. 

ÖC.4.Madem Allah (kün feyekün) ol der ve olur, o zaman neden dünya altı günde yaratıldı? 

ÖC. 5. Allah-ü Teâlâ kullarını yaratırken ne yapacağını biliyor? 
Cehenneme gideceklerini de biliyor. Cehenneme girecek olan kullarını neden yaratıyor? 

ÖC.6.Hayatlarını ibadetle ve iyilikle geçiren gayrimüslimler cennette yer 


bulamayacaklar mı? Mesela Hasidik Yahudileri! cennete giremeyecek mi? 
C) Kötülük problemi ile ilgili sorular: 
ÖC. 1. Allah fil vakasında evi olan Kâbe'yi korudu, peki şu an neden bombalar altında kalan şehirleri ve ölen çocukları korumuyor? 


ÖC.2. Çocuklar küçük yaşta öldüklerinde cennete gidiyorlar. Ama bizim cehenneme gitme şansımız var. Onların direkt cennete gitmesi adaletsizlik değil mi? 
D) Muhtelif Sorular: 


OC.1. Yok aslında ama bazen Allah nasıl oluştu diye düşünüyorum. 


CU Ayrıntılar için bkz. Ömer Faruk Araz, Tarihten Günümüze Hasidik Yahudileri ve Kendilerine Özgü Dindarlık Anlayışları,Dergiabant, 2021, 9/11, s. 126. 
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ÖC.2. Adem ismi Arapça kökenli bir isim. İlk insan Hz. Adem Arapmıydı? 

ÖC.3.Madem yapacaklarımız kaderde yazılı bu durumda bizim seçim hakkımız nerde? 

ÖC.4. LGBT bireyler hakkında bir Müslüman olarak nasıl bir tutum sergilemeliyiz ve dinimizce bu bireylere nasıl bakılmıştır? 

ÖC.5. Neden erkeklere bir sürü şey vaat edilirken kadın ( öyle olmasa bile) hor görülüyormuş gibi duruyor? Erkekler istedikleri gibi dolaşırken kadınlar yaz sıcağında bile örtünmek zorunda. Sanki Allah erkekleri yaratmış da sonra ayıp olmasın diye kadınları yaratmış gibi duruyor. (haşa) 

ÖC.6. Kadının tek başına şahitlik yapamamasının sebebi ve cariye olayını hiç anlayabilmiş değilim 

ÖC.7.Allah bizi sınav olmamız için dünyaya gönderdi ama dünyaya gelmeseydik ve herkes cennette yaşasaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum yani dünyaya gelmek saçma geliyor 

ÖC.8. Kadınlar kurban boğazlayabilir mi? 

ÖC.9. Mezheplerin bu kadar farklı olması kafamı çok karıştırıyor. Tek Müslüman çerçevesinde değil tüm dinlerde var bu tabi ki. 

ÖC.10. Öldüğümüz zaman ahiret hayatında ruhsal olarak mı yoksa bedensel olarak mı yargılanacağız? 

ÖC. 11. Allah" mahşer yerinde mi yoksa cennet mi göreceğiz? 

ÖC. 12. İlim öğrenmek farz mı? 

ÖC. 13. Büyü var mıdır? Gerçek midir? 

ÖC. 13. Rüyalarımızı ciddiye almalı mıyız? 

ÖC.14.Tesettürlü bir kadının şal yapması mı yoksa eşarp yapması mı daha sevaptır. 

ÖC.15. Harut ve Marut insanlara neden büyü yapmayı öğretiyordu? 
Bunun sebebi nedir ve nerede yapıyorlardı? 

ÖC.16.Bilim farklı insan türleri olduğunu savunuyor? Kazılarda bulunan insan kemiklerinin yaşı, kafa şekilleri vb. Neandertal, Homoeractuas Sopiens gibi türlerin evrim geçirerek günümüz insanına dönüştüğü doğru bir düşünce mi? 
Evrim gerçekten var mı? 

ÖC. 17.Dövme yaptırmak istiyorum caiz mi? 

ÖC. 18.Allah bizi neden yarattı? 

ÖC. 19.Kurban neden kesiliyor? 
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ÖC. 20. Allah”ın varlığını nasıl kanıtlarız? 

ÖC. 21. Niçin yaratıldık? 

ÖC.22. Hz. Adem Cennetteki yasaklı elmayı yemeseydi tüm insanlık hiç cennetten çıkmayacak mıydı? 

ÖC. 23. Müslüman olarak doğmamış, Müslümanlıkla ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlar kurtuluşa erecekler mi? 

ÖC. 24. Ahirette gerçekten sevdiklerimize kavuşacak mıyız? 

ÖC. 25. Sura üflendikten sonra ne olacak? 

ÖC. 26.Doğruluğuna bu kadar güvendiğimiz bir dine Peygamber Allah”ın anlatamadıklarını mı anlatmaya geldi? 

ÖC. 27. Allah için zaman kavramının dışında yer alması ve cennetin sonsuzluğu soruları kafama takılıyor. 

ÖC. 28. Kuran'ın gerçekten değiştirilmediğine nasıl inanabiliriz? 

ÖC. 29. Neden dinde kadın ve erkek eşit sayılmıyor? 

ÖC. 30. Dünya yaratılmadan önce ne vardı? 

ÖC. 31. Allah tek olduğu halde Kuran”da kendisinden neden biz diye bahsediyor? 


ÖC. 32. Kur'an'da eşlerinizi dövün ayetini açıklar mısınız? 


Öğrencilerin cevapları incelendiğinde birçok sorunun doğrudan din felsefesinin konularıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Tanrı hakkında düşünmek, Tanrı'nın mahiyetini merak etmek, Tanrı'nın sıfatları hakkında konuşmak doğal bir süreçtir. Öğrencilerin de Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğuyla ilgili soruları vardır. İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenciler bazı soruların cevaplarını dini olarak ayet ve hadislerden öğrenebilirler. Fakat bazen dini olarak verilen cevaplar onları tatmin etmeyebilir, böyle durumlarda daha realist ve akılcı cevaplar vermek onların zihin dünyasında daha etkili olabilmektedir. Düşünüldüğü zaman Tanrı'nın sıfatları, Tanrı'nın varlığının delilleri, insanın özgür iradesi vb. 


temel meseleler olarak karşımızda durmaktadır. 


Öğrencilerin soruları; eşitlik, adalet, yaratılış, Tanrı-evren ilişkisi, Tanrı- insan ilişkisi, ölüm sonrası hayat, tekrar diriliş, ölümsüzlük vb. gibi birçok din felsefesi konusunu içinde barındırmaktadır. Dini olarak kadın ve erkek algısı da merak edilen bir konu olarak görünmektedir. Öğrencilerin soruları, yaşları ve 


aldıkları eğitim gereği gayet yerindedir. Soruların geneli aslında öğrencilerin deist 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değil, teist bir çerçevede Tanrı anlayışına sahip olduklarını, Tanrı-insan, Tanrıalem ilişkisine yönelik konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Burada sözü edilen din felsefesinin herhangi bir sorununu ayrıntılı olarakele almak, 


irdelemek,tartışmak ve çözüm üretmek başka bir çalışmanın konusudur. 
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SONUÇ 


Deizm düşüncesi 16. yüzyıldan sonra Hıristiyanlık ve kilisenin baskısına alternatif bir Tanrı tasavvuru olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ortaya konan anlayış Batı'da “natural theology” olarak anılır ve Türkçeye “doğal teoloji, doğal kelam” ve “doğal din” olarak çevrilir. Filozofların akıllarıyla ulaştıkları Tanrı düşüncesi olduğu için tek bir tür deizm anlayışından söz etmek mümkün görünmemektedir. Ancak Tanrı'nın aşkınlığı ve âlemi yarattıktan sonra âlemle olan ilgisini kesmesi dolayısıyla Tanrı'nın âlemin işleyişine karışmaması; vahiy, nübüvvet, mucize anlayışlarını reddetmek gibi ortak bir deizm algısından söz edilebilir. Deizmde ibadet olmaması, âleme karışmadığı için Tanrı'nın bireyleri âlemde özgür bırakması gibi özellikler insanlara cazip gelse de Tanrı insan ilişkisi açısından Tanrının insanı bu âlemde yalnız ve korumasız bırakması, dualara cevap 


vermemesi vb. bakımlardan bazı sorunlar içermektedir. 


Türkiye'de deizm kelimesinin son dönemlerde daha sık kullanılmaya, teizm ve ateizmin yanında bir diğer Tanrı tasavvuru olarak tercih edilmeye başlandığı gözlenmektedir. Nitekim bu yönde medyaya yansıyan haberlerden bazılarına, çalışmamızın başında yer verilmiştir. Bu tür yayınlarda dikkati çeken iddialardan birisi deizmin İmam Hatip Liselerinde daha çok yayıldığı hatta İmam Hatip Liselerinin deizm düşüncesini besleyen, yönlendiren yerler olduğudur. Çalışmamızda bu yöndeki iddiaların doğru olup olmadığı hazırladığımız ölçek yardımıyla ortaya 


koyulmaya çalışılmıştır. 


“İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Deizm Algısı (Denizli Örneği)” isimli bu araştırma, Denizli ilinde eğitim veren 11 farklı İmam Hatip Lisesinde 400 öğrenciyle yapılmış bir çalışmadır. Çalışmada öğrencilerin sınıf düzeyi, cinsiyeti, ailelerin yaşadıkları yerler, ailelerin gelir durumları, anne ve babanın eğitim durumu gibi değişkenler dikkate alınarak problem cümleleri ortaya koyulmuş ve bunlar üzerinden 


sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Cinsiyet değişkenine göre Deizm Algı Ölçeğinin alt boyutu olan “pratik inanç” bağlamında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre deizm algı puanları daha 


yüksektir. Bununla beraber yine cinsiyet değişkenine göre alt boyut olan “yaptırımsal 


inanç” bağlamında da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre deizm algı puanları 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daha yüksek çıkmıştır. Bu iki faktörde anlamlı bir fark oluşmasına rağmen Deizm Algı Ölçeğinin toplamı için cinsiyet değişkeninde anlamlı bir fark oluşmamıştır. Bir başka değişken olarak sınıf düzeyi kullanılmıştır. Çalışmada, 11. ve 12. sınıf öğrencileri örneklem grubu olarak seçilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre puanları incelendiğinde sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Deizm Algı Ölçeğinden elde edilen puanlara göre 12. Sınıf öğrencileri, 11. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek deizm algısına sahiptir. Buna göre 12. Sınıf öğrencileri 11. Sınıf öğrencilerine nazaran deizme daha eğilimlidir. Bir başka değişken olan ailelerin yerleşim yerleri hakkındaki puanlar dikkate alındığında, öğrencilerin yaşadıkları yerler ile deizm algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Diğer bir değişken olarak ailelerin gelir durumları değerlendirilmiş, gelir durumlarıyla Deizm Algı Ölçeğinden elde edilen puanlara bakıldığında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. En alt ile en üst düzey gelir grubunda bulunan öğrencilerin deizm algıları diğer öğrencilere göre daha yüksektir ki bu her iki gruptaki öğrencilerin deizmle ilgilenme oranlarının daha yüksek olduğuna işaret eder. 
Öğrencilerden ara gelir grubunda bulunanların aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmada anne ve babaların eğitim durumları da bir değişken olarak kullanılmış, Deizm Algı Ölçeği puanlarına göre anlamlı bir faklılık olmadığı görülmüştür. Son olarak öğrencilerin, aile bütünlüğüne göre Deizm Algı Ölçeği toplamında oluşan puanlar incelendiğinde anlamlı bir fark oluşmamıştır. Buna göre öğrencilerin içinde bulunduğu aile şartlarının onların deizme yönelmelerinde bir 


etkisinin olmadığı söylenebilir. 


Deizm Algı Ölçeğinin nitel bulgularından elde edilen sonuçlar bizde bazı kanaatler oluşmasına yardımcı olmuştur. Öğrencilerin çevresinde farklı inanç eğilimine sahip bireylerin varlığı tespit edilmiş, İmam Hatip Lisesi öğrencileri onlara karşı bazen tepki olarak dini bir tartışmanın içerisine girmiş, bazen sadece dinlemiş ve bir tepki ortaya koymamıştır. Ulaştığımız en önemli sonuç ise İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin farklı inançlara sahip bireylerin görüşlerine karşı her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmeleridir. Dolayısıyla İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendileriyle aynı inanca sahip olmayan bireylerin inançlarına saygı duyulması 


gerektiği, herkesin inancının kendisini ilgilendirdiği görüşüne sahiptirler. Ayrıca 


90 


İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendileri gibi inanmayan bir birey karşısında onu 


yargılamamak gerektiği düşüncesindedirler. 


Çalışmanın bir başka bulgusu ise, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bir kısmının deizm gibi farklı inançları sosyal medya kanallarından araştırmasıdır. 
Sosyal medya yoluyla bu konuyu araştıran öğrenciler, ilgili sosyal medya içeriklerini bizimle paylaşmışlardır. Bu kanalların, deizm başta olmak üzere farklı inanç eğilimlerini ne kadar doğru anlattığı, insanlara ne kadar sağlıklı ve tarafsız bilgi verdikleri araştırılmalıdır. Yine bu bağlamda öğrenciler üzerinde sosyal medya yoluyla din ve Tanrı anlayışlarının etki düzeyinin araştırılması ayrı bir çalışma 


konusu olarak teklif edilebilir. 


Araştırmada İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eğitim aldıkları bu okulu kendi istekleriyle mi tercih ettikleri sorulmuş ve alınan cevaplardan genel olarak kendi istekleriyle geldikleri anlaşılmıştır. Kendi istekleriyle gelmediklerini ifade eden bireyler, okul bitinceye kadar geçen dört yıllık süreçte okula alıştıklarını ve okulu 


kabullendiklerini ifade etmişlerdir. 


Araştırmada öğrencilere İmam Hatip Lisesi dışında din eğitimi alıp almadıkları sorulmuş, öğrencilerin bir kısmı yaz Kur”an Kurslarından bir kısmı da farklı cemaat ve tarikatlardan din eğitimi aldıklarını beyan etmişlerdir. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden bazılarının buralardan ders almalarına rağmen, cemaat ve tarikatlara bakışı genel olarak olumsuzdur. Öğrencilerin bir kısmının müfredatla ilgili eleştirileri olsa bile içinde bulundukları İmam Hatip Lisesinin din eğitimi konusunda 


yeterli olduğunu düşünmektedirler. 


Araştırmada ankete katılanlara sorulan sorular incelendiğinde soruların her birinde cevaplar farklılık göstermekle beraber düşük yüzdelerde teistik Tanrı inancı dışında sonuçlar da çıktığı görülmektedir. Bütün katılımcılardan aynı cevabı vermesini beklemek, araştırmanın ruhuna ters olmakla beraber bu sonuçların birçok sebebi olabilir. Bazen bireylerde özellikle de ergenlerde aykırı kişilik olgusu, diğerlerinden farklı olarak kendisini popüler hale getirme, çevresinden onay alma ve kabul görme isteği gözlemlenebilir. Benzer şekilde deizm gibi trend olan konularla ilgili görünmek isteğinden de kaynaklanabilir. Deizm, tam olarak ne olduğunu 


bilmese bile, sadece çok konuşulduğu için öğrenciye cazip gelmiş olabilir. Ve sırf 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popülaritesinden dolayı öğrenci kendisini bu şekilde isimlendirmiş olabilir. Bu ve 


buna benzer sebepler, başka bir çalışmada ayrıca araştırılmalıdır. 


Deizm anlayışının İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kabul görmediğinin en dikkat çeken göstergelerinden birisi kanaatimizce ankette dua ile ilgili olan soruya verilen cevaplarda ortaya çıkmaktadır. Buna göre İmam Hatip Lisesi öğrencileri Tanrı'nın âleme müdahale etmediği, dolayısıyla dualarına cevap vermediği düşüncesine kesinlikle katılmamaktadırlar. Aksine Tanrı'ya dua ettiklerinde Tanrı'nın onların duasına cevap vereceği fikri ankette yüksek oranla öne çıkmaktadır. Çünkü Tanrı'nın onların dualarına geri döneceği ve isteklerini karşılayacağı düşüncesi, âleme müdahale eden, dualarına göre âlemde düzenleme 


yapabilecek bir Tanrı'yı gerektirmektedir ki bu kesinlikle deizmin Tanrı'sı değildir. 


Deizm gibi akımların tam olarak ne olduğunun anlaşılabilmesi için olumlu ve olumsuz tüm yönlerinin açıklandığı tutarlı, akılcı, eleştirel, kapsamlı ve nesnel bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu, aslında din felsefesinin yöntemidir ve öğrencilerin de zamanla doğru anlayışlara sahip olmak adına bu sorgulama yöntemini öğrenmesi gerekir. Çünkü öğrencilerin çevrelerinde ve rastladıkları sosyal medya kanallarında onlara deizm gibi akımlar genellikle olumlu ve cazip şekilde gösterilmektedir. Oysa öğrencilere deizmin olumlu görünen yönleri kadar olumsuz yönlerini de görecek şekilde kapsamlı ve bütüncül, aynı zamanda akılcı ve eleştirel bakmak, anlatımlarda tutarlılığı aramak ve tutarsızlıkları yakalamak, nesnellik gibi temel sorgulama yöntemleri öğretilmelidir. Öğrencilere, kendilerini etkilemeye çalışan her türlü akıma, görüşe karşı tek yönlü bakış açılarından kurtularak bu alışkanlığın zaman içinde kazandırılması önemlidir. Bu ise ancak sorulan, sorgulanan bir ortamda mümkün olabilir. Öğrencilerin de beklentileri bu yöndedir. Nitekim İmam Hatip Lisesi öğrencileri kendilerine okulu sevdiren etkenlerden birisi olarak bazı 


öğretmenlerin sorularına cevap vermesini göstermektedir. 


Araştırmanın nitel bulgular kısmında öğrencilerin kafasına takılan sorular olup olmadığı sorulmuş, alınan cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla Tanrı algılarının bazı sorgulamaları da beraberinde getirdiği görülmüştür. Bu sorgulamalar din felsefesinin alanına girmektedir. Örneğin; somut, içinde yaşanılan bir dünyanın Tanrı 


tarafından müdahale edilmesi ne anlama gelmektedir? Fiziki bir dünya ile Tanrı'nın 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iletişim kurması, ona müdahale etmesi gibi durumlar öğrencinin zihninde hangi kavramlarla açıklanabilir? Tanrı'nın aşkınlığı, içkinliği, yaratması, düzenlemesi ve müdahale etmesi gibi kavramlar öğrencilerin merak ettikleri konulardır. Tanrı'yı âlemden bağımsız düşünmek deizmin çıkmazlarından biridir. Yine din felsefesinin bir başka konusu kötülük problemiyle alakalı sorular dikkat çekicidir. Genellikle Tanrı merkezli tartışılan bu sorun, öğrencilerin sorularında da karşımıza çıkmaktadır. 
Öğrencilerin bu tür sorulara tatmin edici, tutarlı, akılcı, kapsayıcı açıklamalar getirmek din felsefesinin alanına girmektedir. Bu acıdan öğrencilerin tatmin edici 


cevaplar alabilmesi onların sağlıklı din anlayışı için gereklidir. 


İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizm ile ilgili algılarını inceleyen bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirdiğimizde ülkemizde deizmin yaygınlaştığı yönündeki iddiaları bu kurumlar üzerinden yürütmenin doğru ve insaflı bir yaklaşım olmadığı anlaşılmaktadır. Aksine İmam Hatip Liseleri bu tür akımlara karşı dini konularda doğru bilgi vererek öğrencileri korumaktadır. Dolayısıyla bu tür iddialarla söz konusu okulları yıpratmak, gerçekte deizm gibi akımların güçlenmesine sebep olacaktır. Bunun için İmam Hatip Liselerini suçlamak yerine konunun gerçek 


sebeplerini araştırmak gerekir. 


Sonuç olarak İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gelişim çağında, kimlik arayışında olan, soran, sorgulayan bireyler olduğu gözden kaçırılmamalı, bunların da tıpkı diğer liselerde öğrenim gören akranları gibi fizyolojik ve zihinsel süreçler geçirdiği unutulmamalıdır. Bedensel ve düşünsel anlamda gelişim içerisinde olan bu öğrenciler de diğer yaşıtları gibi çeşitli dış etkenlere maruz kalmaktadırlar. Özellikle sosyal medya hesaplarıyla sanal dünyayı takip etmekte, farklı kültür, din ve anlayıştan insanlarla etkileşime girmekte, çeşitli düşünce ve görüşleri merak edip soruşturup incelemektedir. Ancak sosyal medya içeriklerinin faydalı yönleri olduğu kadar zararlı yönleri de vardır. Toplumu ve aile kurumunu kökten sarsacak zararlı akımlardan, düşüncelerden, fikirlerden bir şekilde sanal dünya sayesinde haberdar olan gençler, merak ederek bunları araştırma eğilimine girmektedir. Dijital çağda öğrencileri sosyal mecralardan vazgeçirmek imkânsız olduğuna göre bunların alternatifini onlara sunmak ve onlara cazip olarak sunulan Tanrı anlayışlarının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak yanlış Tanrı anlayışlarına karşı onlara 


doğrusunu anlatmak durumundayız. Burada önemli olan öğrencileri doğru 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bilgilendirmek, onların meraklarını gidermek, sorularını doğru şekilde cevaplayabilmek, onları yanlış ve zararlı fikirlerin eline terk etmemektir. Yine etkilendikleri tüm mecralarda onlara alternatif olacak, doğru bilgiler elde edebilecekleri imkânlar sunabilmek de oldukça önemlidir. Bu bakımdan İmam Hatip Liseleri, söz konusu olumsuz iddiaların aksine, gençlerin din vb. konulardaki sorularına ve arayışlarına doğru cevap bulabilecekleri eğitim kurumları olarak ön 


plana çıkmaktadır. 
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EKLER 


T.C, 
DENİZLİ VALİLİĞİ 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Sayı : E-16605029-44-23377611 31/03/2021 
Konu : Anket Uygulama İzni 
VALİLİK MAKAMINA 


İlgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 19/03/2021 tarihli ve 37235 sayılı yazıları, 


Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Halil GACEMER, “İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Deizm Algıları" konulu tez çalışmasına yönelik hazırlamış olduğu anket/ölçek formlarını İlgi yazı gereği Müdürlüğümüze bağlı Denizli ili genelinde bulunan imam hətip liselerinde uygulamak istemektedir. 

Yukarda adı göçen müracaat ile ilgili (Lisans Lisansüstü Doktora) öğrencileri ve Öğretim Görevlilerinin ilgi yazıları ekinde belirtmiş oldukları okullarda, (Ortaöğretim İlköğretim'Okulöncesi) konuları ile ilgili anket çalışmalarının 20202 Nolu "Araştırma Uygulama İzinleri” Genelgesinde belirtilen esaslar gereğince; Okul ve kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yüz yüze eğitim öğretime ara verilmesi göz önüne alınarak örgün eğitimin 20202021 eğitim-öğretim yılı içinde tam olarak başlamasıyla birlikte denetimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul/kurum idaresinde olmak üzere, kurum faaliyetlerini aksatmadan, gönüllülük esasına göre, onaylı bir örneği Müdürlüğümüzde muhafaza edilen ve uygulama sırasında da mühürlü ve imzalı ömeklen çoğaltılan veri toplama araçlarının uygulanması, ilgili genelgenin 28. Maddesi ve "Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi"nin 16. Maddesi gereği sonuç raporunun çalışma bitiminden itibaren 30 gün içerisinde kurumunuz aracılığı ile gönderilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. 

Olurlarınıza arz ederim. 
Süleyman EKİCİ 


Milli Eğitim Müdürü 


OLUR 
31042021 
Hakkı ÜNAL 
Vali a. 
Vali Yardımcısı 


TC 
DENİZLİ VALİLİĞİ 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 
Kurumunuzca o Müdürlüğümüzden talep Edilen araştırma o isteklerine ait Makam Onayı ve 


Müdürlüğümüzce Onay verilen anket formları ekte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 


Hakkı ÜNAL 
Vali a, 
Vah Yardımcısı 
Ek: 
1-Anket Formları 


Bu belge gövesli ekikimink anza ile imalanmaşdır 
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TE, 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
Üniversite Etik Kurulu 


Sayı _ :E-87432956-050.99-33118 


Tarih: 11.03.2021 
Konu :Bilimsel Çalışma Onayı, 


Halil GACEMER 
Cevherpaşs Mah.Atlas Sok. 
No:26 
Kale/DENİZLİ 


Yürütücülüğünü yaptığınız "İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Deizm Algısı (Denizli Örneği)" başlıklı bilimsel çalışmanız Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli ve 104/9 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 


Kararın bir sureti gönderilmiş olup, ilgi başvurunuza cevaben bilgilerinizi rica ederim, 


Prof. Dr. Mehmet SALTAN 
Rektör a, 
Rektör Yardımcısı 


Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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DEİZM ALGISI ÖLÇEĞİ (DAÖ) 
Kıymetli Öğrenciler, 


Bu anket Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapılan bir yüksek lisans çalışması olarak tasarlanmıştır. Anketteki sorular sizlerin dini algıları hakkında fikir edinmemizi sağlayacaktır. Bu anket sorularına vereceğiniz her bir cevap çalışmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına son derece önemlidir. Sorulara vereceğiniz cevaplar bizde saklı kalacak, sadece bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. Anketin herhangi bir yerine kişisel bilgilerinizi yazmanıza gerek yoktur. Samimi cevaplarınız için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 


Halil GACEMER 
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 


SDÜ İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi 


1. BÖLÜM 


1. Kaçıncı sınıfta öğrenim görüyorsunuz? 
( 211. Sınıf ( 212. Sınıf 
2. Cinsiyetiniz? 


( )Bay ( ) Bayan 


3. Ailenizle birlikte nerede yaşıyorsunuz? 


( )İl Merkezinde ( ) İl merkezine bağlı mahallede 
( ) İlçe merkezinde ( ) İlçe Merkezine bağlı mahallede 


4. Ailenizin aylık gelir düzeyi nedir? 

( ) 1500-2000 TL ( ) 2001-3000 TL ( ) 3001-5000 TL 

(— ) 5001-7000 TL ( ) 7001- 10.000TL ( ) 10.001 TL üzeri 
5. Annenizin eğitim durumu nedir? 


( ) Okuryazar değil ( ) İlkokul ( )Ortaokul 
( )Lise ( ) Üniversite ( ) Yüksek Lisans veya Doktora 


6. Babanızın eğitim durumu nedir? 
( ) Okuryazar değil ( ) İlkokul ( ) Ortaokul 
( )Lise ( ) Üniversite ( ) Yüksek Lisans veya Doktora 


7. Anne ve babanızın medeni durumu nedir? 


( ) Annem ve babam evli ve birlikte yaşıyor. ( ) Annem ve babam boşandı. 
( ) Annem vefat etti. ( ) Babam vefat etti. 
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2. BÖLÜM 


AZIZ | ə İR z un zolo NIS z z gaS | ala x a 
= SORULAR DS 55 2572 
z faja | aE İZH 
FIEBEIEREE vı..." 
1 Yaşadığımız evrenin yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığına 
inanıyorum. 
Evrende meydana gelen değişikliklerin Allah'ın kontrolünde olduğunu 
2 | düşünüyorum.(Yağmurun yağması, güneşin doğup batması gibi) 
3 Allah'ın insanlığın kurtuluşu için peygamberler gönderdiğine 
inanıyorum. 
Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara mucize gösterdiğine 
4 | inanıyorum. 
İnsanların cennete gitmesi için ibadet etmesine gerek yoktur. Ahlaki 
5 | olarakiyi olması yeterlidir. 
İyi ve kötü davranışları kendim ayırt edebilirim. Kutsal kitaplarda iyi 
6 | ve kötünün açıklanmasına ihtiyaç yoktur 
İbadeti olmayan bir din bana her zaman daha cazip gelmiştir. 
7 
Allah evreni yaratmıştır ve düzeni kurmuştur. Bundan sonra evrene 
8 | müdahale etmesine gerek yoktur. 
Dua ettiğimde Allah'ın bana yardım edeceğine inanıyorum. 
9 
İbadetlerin Allah tarafından benim için emredildiğine inanıyorum. 
10 
Cennet ve cehennemin varlığına inanıyorum. 
11 
12 İnandığım dinin emir ve yasakları benim özgürlük alanımı kısıtlıyor. 
Gelecekte bilim dinin yerini alacak ve dinin bütün sorularını 
13 cevaplayacaktır. 
Bazı dindarların ve din görevlilerinin olumsuz davranışları beni dinden soğutur. 
14 
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3. BÖLÜM 


1. Çevrenizde bulunan insanlardan, kendisini ateist, deist, agnostik vb. inanç şekillerinden biriyle ifade eden var mı? (Varsa yakınlık derecesi, örneğin, aileden biri, arkadaş çevresi veya tanıdık biri gibi) inanç konusunda sohbet ediyor musunuz? Sana sempatik geliyor mu? Yoksa pasif dinleyici konumunda mısınız? 


2. Youtube, İnstagram, Facebook vb. sosyal medya platformlarında deizm, ateizm, agnostisizm, nihilizm gibi bir paylaşımla karşılaştınız mı? Merak edip araştırdınız mı? 
Cevabınız evet ise takip ettiğiniz kişi veya kanal varsa adını yazabilir misiniz? Onlara karşı İslam”ı savunan bir yazı yazdınız mı? Ya da onun fikirlerini haklı buldunuz mu? 


3. İnternet üzerinden çevrimiçi grupla(takımla) oynanan oyunlardan herhangi birini oynuyor musunuz? Cevabınız evet ise; takım oyunlarında takımdan herhangi birinin dini hassasiyetleri aşağılayıcı söylemleriyle karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız ne gibi söylemler? Söyleyen kişiye karşı sizin tutumunuz nasıl oldu? 


4. İmam Hatip Lisesine kendi isteğinizle mi geldiniz? Okulun vizyon ve misyonu hakkında bilginiz var mıydı? Şu ana kadar okul beklentilerinizi karşıladı mı? 
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5. İmam Hatip Lisesinde verilen din eğitimini yeteli buluyor musunuz? Merak ettiklerinizi sormaya imkân veriliyor mu? Sorularınıza tatmin edici cevap(lar) alabiliyor musunuz? 


6. İmam Hatip Lisesi dışında herhangi bir kurumdan din eğitim aldınız mı? Veya şu anda hala alıyor musunuz? (cemaat- tarikat vb. ) Cemaat ve tarikatlara karşı bakışınız nedir? 


7. Ailenizle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanı işaretleyiniz? (birden çok işaretleme 


yapabilirsiniz) 


Annem çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır. 

Babam çoğunlukla ne yaptığımdan haberdardır. 

Annem ve babam boş zamanlarında genellikle telefon, bilgisayar, televizyon gibi şeylerle zaman geçirir. 

Annem ve babam benim ruhsal ve psikolojik değişikliklerimi hemen fark eder çözmek için elinden geleni yapar. 

Ailemle birlikte dini konular hakkında konuşuyoruz. 


8. Deizm kelimesini ilk nerede duydunuz? 


LI 


İlk defa bu ankette gördüm. 

İlk defa felsefe öğretmeninden duydum. 

İlk defa meslek dersleri öğretmeninden duydum. 
Daha önceden bu kelimeyle alakalı bilgim vardı. 


9. Dini anlamda kafanıza takılan, asla cevaplayamadığınız bir soru var mı? (varsa birden 


fazla yazabilirsiniz.) 
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